J^ebatkara  tekoşîna  azadiye  Müzeyyen  Palabiyik  (Sosyalist  Şîlan)  di 26e  Nişane  de,  li  nexweşxaneya  bajare  Lunen  a  Almanya  ye  jiyana xwe  ji  dest  da. 

Rexistina  Jinen  Kurd  e  Evvrûpaye  (TJK-E)  bi  daxuyaniyeke  nivîskîji  malbata Palabiyik  re  sersaxî  xwest.  TJK-E  aşkere  kir  ku  hevre  Şîlan  mirova  şoreş  û  çalakiye  bû  û  wiha  got:  "Gotinen  we  ya  dawî;  'Me  serîji  faşizme  re  netevvand, natevvînin'  bû.  Hevreya  me  Şîlan  li  her  qada  jiyane  tekoşîn  kir.  Di  jiyana  xwe ya  ter  û  tije  de,  bi  kesayeta  xwe  ya  bawer,  berxweder,  dilekî  xurt  di  xeta  azadiya  jine  de  kesayetek  şoreşger  temsil  dikir. 

Bi  gotina  "Min  xwe  di  PKK'e  de  dit"  salen  dûr  û  direj  di  nava  refen  PKK'e de  ma  û  li  gelek  qadan  şoreş  kir.  Hevre  Sosyalîs  Şîlan,  xwedî  kedekî  be  dawî bû.  Felsefeya  Sosyalizm  a  Demokratik  a  Reber  Apo  ji  xwe  re  wek  reya  bingehîn  a  jiyane  girt.  Ew  sosyalist  bû,  militana  li  ser  xeta  Apo,  Şoreşger  û  avakere konfederalîzma  demokratik  bû.  Em  soz  didin  Şîlana  hevreya  Reber  Apo  û hevreya  Sarayan  em  e  heta  dawîberxwedana  we  bidin  meşandin." 


t 
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Ne  olursa  olsun  kadın  özgürleşecek. 
Özgürlük  sadece  dağlarda  değil, yaşamın  her  alanında. 


Şehriban  flftunışıd 


Türk,  sunni,  cinsiyetçi  erkek  dünyasına 


AKP  dünyası,  Türk,  Sunni  ve  yetişkin  erkeklerin dünvası.  Kız  cocuklarıvla  evlenmenin  serbest 


L  »dünyası.  Kız  çocuklarıyla  evlenmenin  serbest olduğu,  kız  ve  oğlan  çocukların  istismar edilebildiği,  kadınlara  şiddetin  ve  her  türlü  baskı  ve kısıtlamanın  meşru  olduğu  bir  dünya. . . 


Bir  zamanlar  Başkanlık  sistemi  tarihte  de  vardı, Hitler  de  uvauladı'diverek  ne  tür  bir  başkanlık 


VHitler  de  uyguladı  diyerek  ne  tür  bir  başkanlık sistemi  istediğini  açıkça  söyleyen  Erdoğan,  tam  da Hitler'in  izinde  yürüyor. 


Filiz  KOCALI  yazdı  / 
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Erk  sistemine  karşı 


örgütlenelim 

21.  yüzyılda  insanlık  kadınlar şahsında  Ortaçağ  karanlığına  gömülmek  isteniyorsa  ve modern  köle  pazarları  kuruluyorsa bizim,  elimizden  gelenin  en  iyisini yapmak  ve  mücadeleyi  sıçratmak gibi  bir  derdimiz  olmalı.  Globalleşen küresel  kapitalizmin  erk  sistemine karşı  dünya  çapında  örgütlenerek ve  birleşerek  cevap  olabiliriz. 
Bunun  yöntemi  bizce  bir  kadın enternasyonali  kurmaktan  geçer. 
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En  kutsal  emek 

ZeryaGÜL  - 

-  13.  sayfada  | 

Hadımlaştırmaya  önce kendinizden  başlayın 


Rojda  YILDIRIM  -  -  13.  sayfada 
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Karamsar  olmak  kötü  mü? 


İnsanlar  size  şimdiye  kadar  kaç  kere  harika bir  şeyin  mümkün  olduğuna  inandığınız müddetçe  o  şeyin  gerçekleşeceğini  söyledi? 
Bazı  bulgular  var;  yapılan  çok  sayıda  çalışma, iyimser  olmanın  bir  miktar  olumlu  karşılığı  olduğunu  öne  sürüyor.  Bunlar  arasında  sağlık  durumunun  iyileşmesi  ve  mutluluğun  artması  da  var. 
Peki  bardağın  yarısının  dolu  olduğunu  görmek yerine  yarısının  boş  olduğunu  görmeye  eğilimli olan  insanlara  ne  demeli?  Sürekli  karamsar olmak  o  kadar  kötü  bir  şey  mi? 

Aslında,  yapılan  son  araştırmalar,  bazı  karamsarlık  biçimlerinin  faydalı  olabileceğini  öne  sürüyor.  Karamsarlık  sadece  olumsuz  düşünmekle ilgili  bir  şey  değil.  Kişilik  bilimi,  karamsarlığın  sonuçlara  odaklanmayı  da  kapsadığını  ortaya  çıkardı;  yani  bunlar,  gelecekte  olacağını beklediğiniz  şeyler.  İyimser  insanlar  sık  sık  olumlu sonuçların  meydana  gelmesini  beklerken,  karam¬ 


sar  insanlar  ise  olumsuz  sonuçların  daha  muhtemel  olmasını  bekliyorlar. 

Özellikle  bir  karamsar  türü  bulunuyor  ki,  buna "savunmacı  karamsar"  deniyor  ve  bu  kişi,  olumsuz  düşünmeyi  tamamen  yeni  bir  seviyeye  çıkarıyor  ve  aslında  bunu,  hedeflerine  ulaşmak  için bir  araç  olarak  kullanıyor. 

Araştırmalar,  bu  düşünce  şeklinin  söz  konusu kişilere  yardımcı  olmakla  kalmayıp,  aynı  zamanda epey  beklenmedik  olan  bazı  karşılıklar  da  sunduğunu  gösteriyor.  Ancak,  olumsuz  sonuçlar  için  birini  suçlamaktan  başka  şey  yapmamayı  kapsayan diğer  temel  karamsarlık  türünde,  bu  kadar olumlu  etkiler  bulunmuyor. 

Verim  ve  kendine  güven 

Peki  savunmacı  karamsarlık  gerçekte  nasıl  işliyor  ve  bundan  ne  gibi  faydalar  bekleyebilirsiniz? 


Araştırmacılar,  savunmacı  karamsarlığın,  kaygılı insanların  kendi  kaygılarını  yönetmeye  yardımcı olması  için  kullandıkları  bir  taktik  olduğunu  öne sürüyorlar.  Aksi  halde  bu  kişiler  hedeflerinin  peşinden  gitmek  yerine,  kaygı  yüzünden  bu  hedeflerin  tam  tersi  yönde  koşabilirler.  Burada  asıl önemli  olan  şey,  belirli  bir  plan  veya  durumun  sonucu  için  beklentileri  düşük  tutmak  ve  sonra,  ters gitmesi  muhtemel  olabilen  her  şeyi  detaylı  şekilde  göz  önüne  getirerek  bu  en  kötü  senaryoları gerçeğe  dönüştürmek. 

Sağlık 

Savunmacı  karamsarın  olumsuz  sonuçları  önlemek  amacıyla  hazırlanma  taktiği,  sağlık  bakımından  tamamen  gerçek  olan  bazı  faydaları  da barındırıyor  olabilir.  İyimser  insanlarla  karşılaştırıldıkları  zaman  bu  bireyler,  bulaşıcı  bir  hastalık 


salgını  esnasında  hasta  olmaktan  daha  fazla  endişe  duyacak  olmalarına  rağmen,  söz  konusu  kişilerin  bu  durumu  önleyici  faaliyetler gerçekleştirmesi  de  daha  muhtemel. 

Örneğin,  bu  kişiler  ellerini  sık  sık  yıkayabilirler ve  alışılmadık  belirtiler  yaşadıkları  zaman  acilen tedavi  görmeye  çalışabilirler.  Karamsarlar  kronik şekilde  hasta  oldukları  zaman,  geleceği  olumsuz şekilde  gördüklerinden  dolayı  daha  gerçekçi  olabilirler  ve  bu  durum,  sağlık  uzmanlarının  bu  kişilerin  hastalıklarını  yönetmesi  için  önerdiği  türden davranışları  teşvik  edebilir. 

Daha  önce,  (iltihabi  bağırsak  hastalığı  veya eklem  iltihabı  olan)  iki  grup  insanla  bir  çalışma yürütmüştüm  ve  bu  kişilerden,  kötüden  mükemmele  kadar  değişen  basit  bir  ölçekte,  gelecekteki sağlık  durumlarını  değerlendirmesini  istemiştim. 

Hem  eklem  iltihabı  hem  de  iltihabi  bağırsak hastalığı  zamanla  kötüleşen  uzun  dönemli  sağlık durumları  olduğundan,  insanlardan  gelecekte sağlıklarının  o  kadar  düzelmesini  düşünmesini beklemezsiniz.  Ancak  iyimser  olanlar,  gelecekte sağlık  durumlarının  iyileşeceğini  düşünüyorken, karamsarlar  ise  sağlık  durumlarının  daha  kötü duruma  geleceğini  düşünüyorlardı. 

Karamsarların  duruma  bu  gözle  bakması,  ağrı gibi  belirtilerin  icabına  bakmak  için  gereken  başa çıkma  yöntemlerini  uygulamalarına  yol  açabilir. 

Karamsarlar  kendilerini motive  ederler 

Savunmacı  karamsarlar  ile  olumsuz  düşünen diğer  bireyleri  (sadece  endişeli  veya  kederli  olanlar  gibi)  birbirinden  ayıran  en  önemli  fark,  bu  kişilerin  olaylarla  başa  çıkma  şeklidir. 

İnsanlar  endişeli  veya  kederli  hissettikleri zaman,  önceden  bekledikleri  sorunlarla  başa  çıkmaktan  kaçınmaya  eğimliyken,  savunmacı  karamsarlar  kendi  olumsuz  beklentilerini  kullanarak kendilerini  motive  ederler  ve  hazır  durumda  hissetmek  ve  sonuçlar  üzerinde  daha  fazla  kontrol sahibi  olmak  için  etkin  adımlar  atarlar. 

Bu  yüzden,  diğer  insanları  gıcık  edebilseniz  de, karamsar  biri  olmak  kötü  bir  şey  olmayabilir.  Sonuçta  önemli  olan,  bu  karamsarlıkla  ne  yaptığınızda.  Popular  Science 


Kuantum  timelleme ile  elektrik  elde  edildi 

Bilim  insanları  Dünya'daki  aşırı  ısı  ve fazla  radyasyonu  elektriğe  dönüştürmenin  yolunu  buldular.  Fiziğin  en  tuhaf davranışlarından  biri  olan  kuantum  tünellemeye  dayanan  teknikte,  atık  veya  kızılötesi  yüksek  frekanslı  dalgalarla  yayılan  ısı  özel  bir  anten yardımıyla  elektriğe  dönüştürülüyor.  Saniyede kuadrilyon  dalga  sinyali  doğrudan  yüke  dönüştürülüyor. 

Dünya  üzerinde  gerçekten  çok  fazla  atık  ısı  var, özellikle  güneşten  gelen  pek  çok  ışın  yer,  denizler  ve  atmosfer  tarafından  emiliyor.  Bu  emilim sürekli  bir  kızılötesi  radyasyon  yayarak,  her  saniye  milyonlarca  gigavvatt  güç  üretiyor.  Fakat  kızılötesi  dalgalar  çok  kısa  ve  onlardan  enerji  elde etmek  için  süper  ufak  antenler  gerekiyor.Araştırmacılara  göre  bu  devrim  kuantum  tünelleme ile  aşılabilir.  "Bu  kadar  yüksek  frekansta  çalışabilecek  bir  ticari  diyot  yok.  İşte  bu  nedenle  kuantum  tünellemeye  döndük, "diyor  baş  araştırmacı KAUST'tan  Atif  Shamim.  Kuantum  tünellem  bir parçacığın  yeterli  enerjiye  sahip  olmadan  engeli aşmasını  sağlıyor.  Bu  konuda  en  iyi  örneklerden biri  ise  tepeye  doğru  yuvarlanan  topun  diğer  tarafa  geçmesi  için  gerekli  enerjiye  sahip  olması gerekliliğidir.  Klasik  fizikte  bu  böyle  işler.  Fakat kuantum  fiziğinde  top  tepeye  doğru  tünel  açarak  daha  az  enerjiyle  karşıya  geçebilir.  Kuantumun  temelindeki  konumsal  belirsizlik  bunun temelidir.  Araştırma  Materials  Today  Energy 


Okyanus  karanlığında  ışıldayan  deniz  yıldızlan 


Tarihte  bu  ay 


Şaşırtıcı  bir  keşif 


Grönland  çevresindeki  okyanusun  derin karanlığında,  bilim  insanları  şaşırtıcı  ölçüde  gelişmiş  gözlere  ve  karanlığı  aydınlatma  becerisine  sahip  deniz  yıldızları  keşfetti. 
Okyanusta  derinlere  inildikçe,  ortam  giderek daha  karanlıklaşır.  Belli  bir  noktada,  artık  tüm güneş  ışığı  kaybolur  ve  deniz  neredeyse  zifiri  karanlık  hâle  gelir.  Bir  süre  önce  Grönland  yakınlarında  yapılan  bir  çalışmada  ise  bilim  insanları,  bu ortamı  aydınlatabilen  biyo-ışıldama(biyolüminesans)  özellikli  deniz  yıldızlarının  bulunduğunu  ortaya  çıkardı.  Görünüşlerinden  ötürü  "yıldız" olarak  adlandırılan  bu  canlıların,  göğün  karanlığını aydınlatan  yıldızlar  gibi  okyanusun  karanlığını  aydınlatan  türleri  olduğu  göz  önüne  alınırsa,  adlarını işlevsel  olarak  da  hak  ettikleri  söylenebilir. 

Biyo-ışıldama  özellikli  deniz  yıldızlarının,  bu özelliklerini  karanlıkta  yollarını  bulmak  ve  birbirleriyle  iletişim  kurmak  için  kullandıkları  düşünülüyor. 


dukça  derinde,  gün  ışığının  hiç  ulaşmadığı  400 
metreden  daha  derin  sularda  yaşadığını  belirten  ekip,  bu  üç  türün  de  gözlerinin  olduğunu keşfetti.  Hatta  bu  türlerden  biri  olan  derin deniz  Novodinia  Americana'sının  gözleri  o kadar  iyi  gelişmiş  ki,  görme  becerilerinin  en  az sığ  su  denizyıldızları  kadar,  hatta  belki  onlardan 


Araştırmacılar,  çalışma  kapsamında  Grönland'da  yaşayan  13  farklı  deniz  yıldızı  türünü  inceledi.  Bunların  bir  bölümü  sığ 


daha da  iyi  olduğu  anlaşıldı. 

Birkaç  yıl  öncesine  kadar, bilim  insanların  deniz  yıld  ı  z  I  a  r  ı  n  ı  n 


sadece  ışığı  ve nesnelerin  dış hatlarını  görebildiğini  düşünüyordu;  ama  bu kanı  artık  değişti. 
Deniz  yıldızları  ailesinin en  derinlerde  yaşayan  türlerinden  bir  kısmı  biyo-ışıldama  özelliğine  sahip  ve iyi  gören  gözleriyle  hem  aydınlattıkları  çevrelerini, hem  de  birbirlerini  algılayabiliyorlar. 


sularda,  bir  bölümü  ise  derinlerde  yaşayan  türlerdi.  Beklediklerinin  tersine,  biri  hariç  tüm  diğer türlerin  gözleri  olduğunu  gördüler.  Ekip,  derin  ve karanlıkta  yaşayan  türlerin  gözlerinin  olmayacağını  düşündüklerini  söylüyor.  Çünkü  karanlık  ortamda  yaşayan  hayvanların  çoğunlukla  görme duyusu  olmuyor  ve  koku  alma  gibi  diğer  bazı  duyularının  iyi  gelişmiş  olması  sayesinde  yönlerini buluyorlar. 

İnceledikleri  türlerin  özellikle  üç  tanesinin  ol¬ 


ı,5  km  derinlikte  bulundu 

Ekibin  topladığı  deniz  yıldızı  örnekleri  arasında  en  derinden  gelen  birey,  1,5  km  derinlikte bulundu.  Bu  türün  gözlerini  optik  olarak  analiz eden  bilim  insanları,  mekansal  çözünürlüğü  ölçtüler.  Yani  hayvanın  ne  kadar  ayrıntılı  görebildiğini  ve  gözlerinin  ışığa  duyarlılığının  ne  kadar olduğunu  incelediler.  Yapılan  çalışma  sonucunda,  deniz  yıldızı,  nispeten  basit  organizmaların  bile  gelişmiş  davranış  sergileyebildiğini göstermiş  oldu.  Bilimfili 


•1792:  Mary  VVolIstonecraft, 
Kadın  Hakları  Bildirgesi'ni ilk  kez  kaleme  aldı. 

•1840:  Dünya  Köle  Karşıtı  Kongresinin  tek  kadın  delegesi  Lucretia  Mott,  kongre  salonundaki  bir balkonda,  perdenin  arkasında oturmak  zorunda  kaldı. 


•  1849:  Amerika'da  kadın doktorlara  ilk  kez  yasal çalışma  izni  verildi. 

•  1 4  Mayıs  1 940'da  anarşist  feminist  Emma  Goldman  Toronto'da hayatını  kaybetti. 


•  1  Mayıs  1988'de  Türkiye'deki  ilk sosyalist  fe¬ 


minist  dergi 
Kaktüs  yayın  hayatına  başladı. 

Eylül  1990'a  kadar 
12  sayı  yayınlandı. 

•13  Mayıs  1974'de  Leyla  Qasım  ve dört  arkadaşı  Irak  rejimi  tarafından idam  edildi. 

•11  Mayıs  1992'de  Huner-Kom'un kurucularından  Gurbet  Aydın  (Mizgîn),  Tatvan'da  yaşanan  çatışmada yaşamını  yitirdi. 


•Mor  Çatı 
Kadın  Sığınağı 
9  Mayıs 

1990'da  kuruldu. 


W 


Leyla  Qasım 


Ozan  Mizgîn 


•27  Mayıs  1 995'te  Cumartesi  Anneleri,  Galatasaray  Meydanı'nda oturma  eylemine  başladı. 


•31  Mayıs  2005'te  Kürt  Kadın 
Hareketi  üyeleri  Ekin  Ceren  Doğmak  (Amara)  ve  Uta  Schneiderbanger  (Nudem),  Güney 
Kürdistan'da  yaşanan  trafik  kazasında  yaşamını  yitirdi. 


Mayıs  201  8 


gündem 


Nevvaya  Jin 


3 


mutfak, 


DÜRT 

ricffiKI *» 

t  SOKAĞA  | 
OK#1 

ı...  - 


§\ 

shp  < 

•ar 


SUSMUY9RUZ 

KORKMUY  9RUZ 

■İTAATE’  M»  «W*1 


I5YAK / 


A  »<  A 


AKP  dünyası,  Türk,  Sünni  ve  yetişkin  erkeklerin  dünyası.  Kız  çocuklarıyla  evlenmenin  serbest  olduğu,  kız  ve 

oğlan  çocukların  istismar  edilebildiği,  kadınlara  şiddetin  ve  her  türlü  baskı  ve  kısıtlamanın  meşru  olduğu  bir  dünya... 


B  izlerin  Türkiye  toplumuna  ve  Ortadoğu halklarına  önerdiğimiz  ve  yaşama  geçmesi  için  bugünden  ince  ince  örmeye  çalıştığımız  ne  varsa,  AKP  bunların  tam  tersini savunan  ve  icra  eden  bir  parti.  Bugün  artık  partiden  de  öte,  sistemin  her  yerine,  her  kurumuna ve  ne  yazık  ki  toplumun  bir  bölümüne  de  nüfuz etmiş  bir  yapı. 

Biz  burjuva  demokrasisinin  önerdiği  'eşitliği' aşan,  radikal  bir  demokrasiden  söz ediyoruz.  Bu,  kadınların  özgürlük mücadelesinin  önünü  açan,  doğanın  haklarını  savunan,  bütün  kimliklerin,  inançların  eşit  ve  özgür olduğu  bir  demokrasi  modeli. 

Biz,  yine  burjuva  demokrasisinin parlamentoda  temsiliyetle  cisimleşen  'temsili  demokrasi'yi  aşan demokratik  siyaset  modelinden söz  ediyoruz.  Her  toplumsal  grubun kendini  ifade  etme  ve  örgütleme  özgürlüğünün bulunduğu,  her  toplumsal  grubun  ve  her  bireyin  irade  olup  kararlara  katılacağı  toplumsal  örgütlenme  modellerini  hayata  geçirmeye çalışıyoruz.  Yaşamın  her  alanını,  herkesi  ve  her toplumsal  grubu  kapsayacak  ve  hiçbir  bireyi, hiçbir  grubu  dışarda  bırakmayacak  bir  biçimde inşa  ediyoruz. 


Tek 'adam' sistemi 

Kendisini  bir  'reis'le  tanımlayan  AKP  ise,  burjuva  demokrasisinin  savunduğu  'eşitlik'ten  bile çok  uzak.  Partide,  Meclis'te,  yargıda,  medyada ve  tüm  toplumda  tek  bir  'adam'ın  karar  verdiği bir  sistemi  hayata  geçirmeye  çalışıyor. 

Biz,  bütün  halkların,  inançların  eşit,  özgür  ve bir  arada  yaşayabileceği  'demokratik ulus'tan  söz  ediyoruz,  o  'tek  millet,  tek devlet,  tek  dil'den  söz  ediyor.  Söylemeye dili  varmıyor  ama  esasında  onların  dünyasında  'tek  din,  tek  mezhep'  ve  tek 'cins'  var.Biz  bölgesel  barışı  savunuyoruz, onlar  bölgede  emperyal  bir güç  olmak  için  savaş  ve  işgale  yelteniyor.  Biz,  halkın refahı  için  kamu  kaynaklarının  adil  bölüşümünü  savunuyoruz,  onlar  kamu  kaynaklarını  yağmalıyor. 

Kısacası  AKP  ile  aramızdaki  büyük  fark  ve  çelişki  sadece  bugünkü  faşizan  uygulamalardan kaynaklanmıyor.  Önerdiğimiz  ve  hayata  geçirdiğimiz  sistemler  arasında  uzlaşma  şansı  yok. 
O  yüzden  sistem  mücadelesi  sadece  bugünün değil,  yarının  da  mücadelesi  ve  AKP  yerine başka  bir  parti  de  olsa  yine  yürüteceğimiz  bir mücadele.  Çünkü,  bütün  sistem  partileri  temel 


konularda  neredeyse  AKP  ile  aynı  eksendeler. 

Yaşam  biçimleri  tehlike  altında 

Ama  bugünkü  AKP  rejiminin  dünden  en  önemli farkı ,  kuvvetler  ayrılığını  tamamen  ortadan  kaldırması.  Yasama,  yürütme  ve  yargı  ve  4.  kuvvet denilen  medya  artık  'tek'  elde  toplandı.  Burjuva demokrasisinin  temelini  oluşturan,  temsili  demokrasinin  en  önemli  ayağı  parlamento  artık parlamento  olmaktan  çıktı  ve  sadece  içinde  AKP-MHP  milletvekillerinin  el  kaldırdığı  bir  binaya dönüştü. 

Öte  yandan  AKP'nin  sistemini  örerken  uyguladığı  her  şey,  her  kesimin  yaşamını  derinden  etkiliyor.  'Dindar  ve  kindar'  bir  nesil  yetiştirmek  için eğitim  sistemini  perişan  etmesi,  üniversitelerin içini  boşaltması,  KHK'lerle  kamu  çalışanlarının işsiz  kalması,  baskı,  şiddet  ve  işkencenin  sistematik  hale  gelmesi,  OHAL'in  uzaması,  grevlerin  yasaklanması,  siyasi  gerilimin  yanı  sıra  savaşın  ve rant  paylaşımının  ekonomiyi  sert  bir  biçimde  etkilemesi,  yaşam  biçimlerinin  tehlike  altında  olması,  pek  çok  kesimi,  hatta  AKP'ye  oy  vermiş geniş  yığınları  da  etkiliyor. 

AKP  dünyası,  Türk,  sunni erkeklerin  dünyası 

AKP  dünyası,  Türk,  Sunni  ve  yetişkin  erkeklerin dünyası.  Kız  çocuklarıyla  evlenmenin  serbest  olduğu,  kız  ve  oğlan  çocukların  istismar  edilebildiği, kadınlara  şiddetin  ve  her  türlü  baskı  ve  kısıtlamanın  meşru  olduğu  bir  dünya... 

2016  yılında  evlenen  her  yüz  kişiden  18'i  çocuktu.  Son  on  yılda  482  bin  kız  çocuğu  evlendirildi.  Yine  2016  yılında  çocuğun  cinsel  istismarı suçundan  15  bin  51  dava  açıldı.  Resmi  rakamlara göre  toplam  2800  çocuk  cezaevinde  ve  çocuk  işçi sayısı  780  bin. 

Hitler'in  izinde  Erdoğan 

Kürtler  neden  hedefte? 

Kürtlerin  kazanımları  söz  konusu  olduğunda ise,  en  kirli,  en  faşist,  en  alçakça  yöntemler devreye  giriyor.  Kentlerin  yerle  bir  edilmesi, bombalanması,  halkın  toprağını  terk  etmek zorunda  kalması,  seçilmiş  belediyeleri,  siyasal alanı  yok  etmeye  çalışmasının  yanı  sıra,  durumu  komşu  ülkelerin  topraklarını  işgal  et¬ 


meye  kadar  götürdüler. 

Efrîn'e  yönelik  işgal  gündemimizdeyken,  Güney'deki  kirli  anlaşma  ortaya  çıktı.  Irak  yönetimi, Barzanilerve  TC'nin  'kontrol  noktası'  adı  altında Güney'de  de  Kürtlerin  yaşadığı  toprakları  işgal hazırlıkları  yapılıyor. 

Bir  zamanlar  'Başkanlık  sistemi  tarihte  de  vardı, Hitler  de  uyguladı'  diyerek  ne  tür  bir  başkanlık sistemi  istediğini  açıkça  söyleyen  Erdoğan,  tam da  Hitler'in  izinde  yürüyor.  İçerde  baskı,  zor,  şiddet  ve  itaat.  Dışarda  işgal  ve  yayılmacılık.  Bir  sistem  zora  neden  başvurur?  Zor  kullanmazsa yıkılacağını  bildiği  için  elbette. 

Türkiye'de  en  örgütlü  kesim  Kürtler  ve  Kürtlerle ittifak  içinde  olan  siyasi  ve  toplumsal  yapılar  olduğu  için,  en  büyük  saldırı  onlara  yapılıyor. 

Faşist  rejimler direniş  ile  yok  edilir 

Faşist  bir  rejim,  gücünü  zordan  aldığı  için  de  seçimle  yıkılmaz.  Çünkü  kaybedeceği  seçimden  zor kullanarak  kazanarak  çıkar.  Faşist  rejimler  en geniş  cephelerle  direnerek  yok  edilir.  Bu  tespit, erken  seçimin  tartışıldığı  bugünlerde,  seçimi önemsiz  görmemiz  anlamına  gelmez.  Tam  aksine,  bize  yeni  ittifakların  önünü  açma  zemini  yarattığı  için  faşizme  karşı  en  geniş  cephenin olanaklarını  yaratır. 

AKP'nin  Ergenekonla  kurduğu  ittifak  ise,  her  iki taraf  açısından  da  güvenilir  değil.  Birbirini  yok etmek  isteyen  iki  canavarın  geçici  ittifakıdır  ve ABD'nin  Suriye'yi  bombalamasında  çatırdamaya başlamıştır.  Suriye'de  kapışan  küresel  güçlerin  çelişkileri  derinleştikçe,  AKP  ile  Ergenekon  arasındaki  çelişki  de  derinleşecektir. 

AB'nin  son  Türkiye  raporunda  Türkiye  yerden yere  vuruldu.  Rusya  ile  ilişkiler,  füze,  nükleer santral,  İdlib  rüşvetleriyle  sürdürülüyor.  ABD,  bir NATO  üyesini  Rusya'ya  kaptırmamak  ve  İran'ı dengelemek  için  ilişkileri  idare  etmeye  çalışıyor. 
Ekonomi  dibe  vurmak  üzere.  Geçim  sıkıntısından insanlar  kendisini  yakmaya  başladı.  Kamuoyu araştırmalarına  göre,  kısa  yaşamlarında  AKP'den başka  iktidarla  tanışmamış  gençler,  AKP'ye  en uzak  kesimleri  oluşturuyor.  Büyük  şehirler  ve  mütedeyyin  Kürtler  de  AKP'den  uzaklaştı. 

İçerde  de,  dışarda  da  AKP'nin  işi  zor.  Bizim  ise önümüzde  zor  ama  sonu  güzel  bir  bahar  yolculuğu  var.  Reiz'in  Türkiyesi'nden  halkların  baharına  varacağız. 
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8 Mart,  Nevvroz  ve  Efrîn  direnişinde  sergilenen  halk 
iradesi  2018'de  halkların  ve  kadınların  kazanacağını güçlü  bir  biçimde  ortaya  koymuştur.  Ortadoğu'nun  kaderini  belirleyecek  çizgi  halkların  ortak  demokrasisidir. 


3.  Cihan  Savaşına  karşı 

Demokratik  Devrim 


•  Zerin  RUKEN 


Ortadoğu  merkezli  yürütülen  Üçüncü 
Dünya  Savaşı  Efrîn  işgal  saldırıları  ile yeni  bir  boyut  kazandı.  Faşizm;  Türk devleti  ve  çete  ittifakı  eliyle  Kürdistan  ve  Ortadoğu'da  kurumsallaştırılmak  istenmekte.  Soykırım planları  ile  halklar  kökünden  sökülmek,  bin  yıllardır  yaşadıkları  topraklardan  göçertilmek,  mültecileştirilmek  istenmekte.  3.  Dünya  Savaşı bugüne  kadar  vekalet  örgütler  ve  çete  yapılanmaları  eliyle  yürütüldü.  Gelinen  aşamada  hegemon  güçler  bizzat  kendileri  savaş  sahasına  inmiş bulunmakta.  Ortadoğu'nun  yüzlerce  yıllık  çizilmiş sınırları  yeniden  dizayn  edilmekte.  Kürdistan  ve Kürtler  ise  bu  yıkıcı  ve  büyük  savaşın  merkezinde bulunmakta. 

BOP'da  yeni  aşama 

Aslında  BOP'un  henüz  çok  açıklanmayan  ama çıkarlara  dayanan  yeni  bir  hegemonik  aşamasına giriyoruz.  Reber  Öcalan,  2025'e  kadar  savaşın  süreceğine  yönelik  çeşitli  dönemlerde  öngörülerde bulunmuştu.  Ulus-devletler  bu  paylaşım  savaşı karşısında  hızlı  bir  biçimde  çözülmeye  doğru  gitmekte.  Bugün  Ortadoğu  gerçekliğinde  tarihsel  ve toplumsal  dinamikler  hızlı  bir  yayılma  ve  bölgeselleşme  eğiliminde.  Ulus-devlet  sınırlarını  aşarak  bölgeye  yayılan  derin  ve  köklü  toplumsal 


değişim  dönemi  kendisini  oldukça  yoğun  bir  şekilde  hissettirmekte.  Bu  kaotik  durumu  salt  küresel  güçlerin  veya  ulus-devletlerin  çatışması veya  savaş  dayatmasının  sonucu  olarak  görmek yanlış  olacaktır. 

Afganistan'dan  İran,  Irak,  Suriye,  Türkiye  ve hatta  Suudi  Mısır,  Lübnan'a  kadar  yayılmış  olan demokratik  devrimin  etkisi  çok  daha  etkili  ve  derinliklidir.  Bu  demokratik  devrim,  dünyayı  da  Avrupa'yı  da  etkilemekte.  Efrîn  ile  birlikte; demokratik  devrim  Rojava  Kürdistan'ında  daha görünür  olup,  özgür  yaşam  umudu,  kaynağı  ve çizgisi  olmuştur.  Efrîn  direnişi  etrafında  gelişen, büyük  bir  ulusal  irade  ve  ruh  olmuştur.  Soykırım karşısında,  halkların  demokratik  modernite  paradigmasına  ilgisi  ve  desteği  büyümüştür.  Enternasyonal  toplumsal  desteği  güçlü  bir  biçimde açığa  çıkartmıştır. 

Demokratik  devrim  cephesi 

Bir  yandan  hegemon  güçlerin  bölgede  geliştirdiği  egemenlik  savaşı,  diğer  yandan  demokratik devrim  gelişimi  ve  olasılığı  Ortadoğu'yu  oldukça karmaşık  ve  kaotik  bir  hale  getirmiştir.  Uluslararası  hegemon  güçlerin  kendi  iç  çelişkileri  ve çözüm  konseptleri  de  böylesi  süreçleri  kontrol edebilme  gücünde  değildir.  ABD  ile  Rusya  arasındaki  çelişkiler  sistemin  kendi  iç  çelişkileri  olmaktadır.  Her  iki  "süper  güç"  de  bölge  halklarını  karşı karşıya  getirme  ve  savaştırma  politikaları  ile 


bütün  tarafları  kontrol  etme,  yönlendirme  ve kendine  muhtaç  hale  getirme  operasyonlarını temel  bir  politika  olarak  geliştirmekte. 

Böylesine  kaotik  bir  dünya  savaşı  gerçekliğinde politik  dengelere  bel  bağlamamak  önemlidir.  Ya da  bu  güçlere  göre  politika  belirlemek  büyük  riskleri  beraberinde  getirecektir.  Çünkü  günlük-anlık olarak  değişkenlik  arz  eden  dengelerden  bahs  ediyoruz;  bugün  "dost"  olan,  yarın  "düşman"  olabilmekte.  Böylesine  karmaşık  ve  bölge  halkları  için ciddi  soykırım  tehlikesini  barındıran  bir  süreçte üçüncü  çizgi  ideolojik-kültürel  etki  kadının  öncülüğü  anlamında  önemli  bir  gelişim  seyrini  göstermektedir.  Yine  bütün  gerici-faşist-milliyetçi  ve kapitalist  güçlerin  kendilerini  bir  sistem  halinde hızla  örgütleyebilme  ve  politikaya  kavuşturma  gücüne  de  sahip  olduklarını  da  görmek  gerekir. 
Bunun  karşısında  kadının  devrimci-demokratik cepheyi  geliştirmesi,  daha  örgütlü  olabilmesi  hayati  bir  önemde.  Kadınlar  ancak  politikleşme  düzeyini  güçlü  bir  örgütlülüğe  dönüştürerek  bu paylaşım  savaşı  karşısında  kendisini  daha  güçlü tutmayı  başaracaktır. 

Demokratik  toplumsallaşmada kadınların  öncülüğü 

Öte  yandan  dört  parça  Kürdistan'da  soykırım  savaşı  planlarına  karşı  durmak  kadın  öncülüğünde büyük  bir  toplumsal  kalkışı  gerektirir.  Demokratik değerleri  koruyan  ve  yaşatan  kadınların  dünyanın gözü  önünde  Şengal'de  nasıl  bir  kırımdan  geçtiğine tanıklık  ettik.  Şimdi  ise  Erdoğan  ve  çeteleri  Efrîn'de 14-15  yaşındaki  genç  kadınları  esir  alarak  köle  pazarlarına  sürüklemekte.  Tüm  bu  saldırılara  karşı  kadınlar  olarak  daha  güçlü  bir  mücadele  ile  anti  faşist cepheyi  büyütmek  çok  önemli. 

Sert  virajlar  karşısında  başarıyla  geçmek  için  politik  esneklik  kadar  yaratıcılık  ve  nitelikli  insan  formasyonuyla  birikim  gücümüzü  yetkince örgütlemeliyiz.  Kadın  özgürlük  gücü  olarak  bizler toplumla  birlikte;  demokratik  toplumsal  siyaset mücadelesini  geliştiren  konumda  ve  pozisyondayız.  Gücümüzü  ortak  ve  komple  seferber  edebileceğimiz  bir  süreçteyiz.  Tüm  bu  kaotik  süreç içersinde  Önderliğimizin  özgürlüğünü  sağlamak için  mutlak  tecritti  kırmak  ve  parçalamak  en  temel mücadele  gerekçemiz,  tavrımız  ve  tutumumuzdur. 
Stratejik-taktik  doğrultu  ve  pratik  politikanın  yetkinliği  böylesine  kritik  bir  sürecin  demokratik  çıkış zeminini  önemli  oranda  geliştirecektir. 

Giderek  tırmanan  bu  savaş  gerçekliğinde  salt askeri  savunma  boyutuyla  öne  çıkması  tek  başına 


3.  Dünya  Savaşı  gerçekliği  karşısında  Ortadoğu  halklarını  çok  daha ciddi  süreçler  beklemekte. 
Kapitalist  modernitenin krizden  çıkış  olarak  gördüğü  ulus  devlet  çizgisi bugün  yeni  bir  sistemsel kriz  boğuşmasını yaşamaktadır.  Bu  krizi aşmada  Ortadoğu  halkları görmezden  gelinerek  alabildiğince  savaş  politikaları geliştirilmekte.  3.  Dünya 
Savaşının  Ortadoğu  planı karşısında  demokratik konfederalizm  diyoruz. 

yeterli  olmayacaktır.  Esnek  ve  yaratıcı  politika üretemeyen,  hegemon  güçler  karşısında  beklentili  olan,  stratejik  öngörüsü  ve  planlaması  olmayan  güçler  bu  süreç  karşısında  başarılı  olamazlar. 
Kendi  öz  gücünü  örgütleyen  halk  gerçekliği,  herhangi  bir  baskı  ve  saldırı  durumunda  dış  güçlerden  beklenti  içersinde  olmaz.  İşte  Efrîn  direnişi savaşan  halk  gerçekliğiydi.  Hegemonik  güçlerin paylaşım  savaşı  bu  duvara  çarpmış  oldu.  Efrîn  direniş  savaşı  yeni  bir  ufku  açmıştır.  Halkların  ve  kadınların  mücadele  seyrinin  özgürlük  zemini  ve durağı  olmuştur. 

Halklar  ve  kadınlar  kazanacak 

3.  Dünya  Savaşı  gerçekliği  karşısında  Ortadoğu halklarını  çok  daha  ciddi  süreçler  beklemektedir. 
Kapitalist  modernitenin  krizden  çıkış  olarak  gördüğü  ulus  devlet  çizgisi  bugün  yeni  bir  sistemsel kriz  boğuşmasını  yaşamaktadır.  Bu  krizi  aşmada Ortadoğu  halkları  görmezden  gelinerek  alabildiğince  savaş  politikaları  geliştirilmekte.  Halklar nezdinde  bilançosu  ağır  olan  bu  savaşa  karşı  demokratik  Ortadoğu  devrimini  geliştirmek,  Ortadoğu  halklarının  ve  kadınların  ortak  mücadelesi ile  gerçekleşecektir.  Herşeyden  önce  üçüncü  çizgi gibi  bir  tercih  ve  perspektif  sahibiyiz.  3.  Dünya Savaşının  Ortadoğu  planı  karşısında  demokratik konfederalizm  diyoruz. 

8  Mart,  Nevvroz  ve  Efrîn  direnişinde  sergilenen 
halk  iradesi  2018'de  halkların  ve  kadınların  kazanacağını  güçlü  bir  biçimde  ortaya  koymuştur.  Ortadoğu'nun  kaderini  belirleyecek  çizgi  halkların ortak  demokrasisidir. 
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Emperyalizme  karşı 

Kadın  Enternasyonali 


HDK  Eş  Sözcüsü  Gülistan  Kılıç  KOÇYİĞİT 


Globalleşen  küresel  kapitalizmin  erk  sistemine  karşı  dünya  çapında  binlerce  kadın  asıyla  yeryüzündeki bütün  kadın  öğütlerini  birbirine  bağlayabilir  ve  bu  ağlan  bir  Kadın  Enternasyonali  ile  taçlandırabiliriz. 


•  Ülkem  ZEREMYA 


Bölgede  yaşanan  savaşın  sebep  ve  sonuçlarını,  Rojava  Devrimi'ne  dönük  tehditler,  Türkiye'de  kendisini  kurumsallaştırmaya  çalışan faşizme  karşı  Demokrasi  Cephesinin  varlık  sorununu, HDK'nin  fonksiyonunu  ve  tüm  bunların  kadın  ve  topluma  yansımalarını  HDK  Eş  Sözcüsü  Gülistan  Kılıç Koçyiğit'e  sorduk. 

"Her  baskının  karşıtını  doğurduğunu  ve  yeni  mücadele  zeminleri  açığa  çıkardığını  hatırlatan  Koçyiğit alttan  alta  büyüyen  toplumsal  öfke  ve  itiraza  dikkat çekiyor.  Emperyalist  sisteme  karşı  ortak  mücadele imkanlarının  her  zamankinden  daha  çok  bulunduğunu  ifade  eden  Koçyiğit,  bunun  da  kadın  öncülüğü ile,  küresel  kadın  ağı  ve  mücadelesi  ile  gelişebileceğini  belirtiyor. 

Aynı  zamanda  Kürt  ve  Türkiyeli  halkların  demokrasi  mücadelesi  aktivistlerinden  olan  Koçyiğit  ile OHALTürkiyesi'nin  güncel  atmosferini  konuştuk... 

Ortadoğu  ölçeğinde  ama  Suriye  somutunda  'silahlanma,  savaş  ve  sömürü  üzerinden  kendisini  üreten  ve  daha  fazla  kaynak  için  çelişki,  çatışma  ve savaşlar  çıkartan  emperyalist  sistemin  yarattığı  kaoslu  süreç  nereye  doğru  evrilmekte? 

Uluslararası  emperyal  güçlerin  hem  kendi  iç  krizlerini  çözmek  hem  de  artan  enerji  ihtiyaçlarını  karşılamak  için  Ortadoğu'da  sürekli  çatışmalı  bir  politika izlediklerini  söylemek  yanlış  olmaz.  Bu  politika  temel üç  ayak  üzerinden  yürütülüyor.  Bunlardan  birincisi silahlanma.  Kapitalist  modernist  güçlerin  çok  güçlü silah  tekellerinin  politikalarını  uyguladıklarını  ve  silah satışlarının  kendileri  için  vazgeçilmez  bir  gelir  kaynağı olduğunu  söylemeliyiz.  İkincisi  savaş.  Hiç  kuşkusuz uluslararası  kapitalist  emperyalist  güçlerin  ürettikleri silahları  satmaları  için;  az  gelişmiş  ülkelerin  ya  da  bölgelerin  kendilerini  tehdit  altında  hissedecekleri  bir durumda  olmaları  gerekir.  Bazen  bir  savaşın  veya  şiddetin  hedefi,  bazen  de  yaşanan  savaşın  tarafı  olmaları  gerekiyor  ki  bu  güçler  silah  satabilsinler. 

Üçüncüsü  sömürüdür.  Uzun  zaman  savaşın  sürdüğü  topraklarda  genel  olarak  kurtarıcı  rolünde gelen  uluslararası  güçler  ya  da  merkez  kapitalist  devletler  bu  kurtarıcılığın  karşılığında  o  ülkenin  bütün zenginliklerine  el  koyarlar.  Bu  kurtarmanın  bedeli  hiçbir  zaman  tam  olarak  ödenemez.  Yıkılan  kentlerin  ve yerleşim  yerlerinin  yeniden  inşası,  gerekli  alt  ve  üst yapının  tamiri  gibi  konularda  birebir  söz  sahibi  olurlar ve  deyim  yerindeyse  pastanın  büyük  kısmını  kapmak için  her  yöntemi  kullanırlar.  Özel  önemde  olan  meselelerin  başındaysa  el  konulan,  sömürülen  enerji kaynaklarının  hangi  ülke  tarafından  işletileceği,  hangi güzergahlar  (boru  hatları)  kullanılarak  transfer  olacağı  gibi  başlıklar  oluşturuyor.  Bütün  bunlar  olurken işgücünün  ülkedeki  yoksullaştırılmış  halklar,  emekçi sınıflar  eliyle  giderildiğini  belirtmeliyiz.  Yani  kendi  ülkesinde  karın  tokluğuna  çalışan  milyonlar  ve  onların ülkelerinin  ve  emeklerinin  eseri  olan  zenginliği  sömüren  uluslararası  kapitalist  tekeller. 

Ulus  devletin  kendini  kurtarma  hamlesi 

Bugün  Suriye  özelindeki  alan  kapma  ve  ABD-Rusya geriliminin  de  yukarıda  belirttiğimiz  nedenle  bağlantılı  olduğunu  söyleyebiliriz.  Burada  altı  çizilen  her  üç meselenin  de  Suriye  için  geçerli  olduğunu  düşünüyorum.  Hali  hazırda  henüz  savaş  sonuçlanmış  değil ve  uluslarası  güçlerin  hegemonya  kavgaları  kısa  vadede  çok  daha  yıkıcı  sonuçlara  yol  açabiliyor.  Özellikle  bu  hegemonya  kavgasının  yarattığı  çelişkileri gören  yerli  statükocu  devletler  bu  durumu  kendi  yayılmacı  alt  emperyal  ülke  olma  hedeflerinin  bir  kaldıracı  olarak  kullanabiliyorlar.  Bunun  en  yakın örneğini  Efrîn  savaşı  oluşturuyor. 

Söz  Efrîn'e  gelmişken  Rojava  Devrimi  somutunda açığa  çıkan  halkların  ortak  yaşam  şekli,  yerel  ulus devletleri  ve  hegemon  sistemleri  neden  bu  denli korkutmakta  ve  hedef  haline  getirmekte?  Efrîn  somutunda  ve  giderek  Şehba  bölgesine  yayılan  saldırılar  neyi  hedeflemekte? 

Rojava  Devrimi  ortaya  koyduğu  model  ile  başka  bir yaşam  şeklinin  mümkün  olduğunu  gösterdi.  Ulus  devletin  ve  onun  yaratıcısı  olan  kapitalist  modernist  sistemin  bütün  argümanlarını  çökertti.  Demokratik yaşamı  pratik  anlamda  örgütleyerek  gerçek  demokrasiyi  ve  onun  olmazsa  olmazı  olan  halkların,  inanç¬ 


ların,  mezheplerin  eşit  ve  özgür  bir  temelde  yaşamasının  kapısını  araladı.  Tabi  en  temel  çelişki  olan  cins çelişkisine  kadın  özgürlükçü  paradigma  ile  meydan okudu.  Yönetim  sistemini  bir  bütün  demokratikleştirerek  ve  yerelleştirerek  hiyerarşik  devlet  yapılanmasına  karşı  doğrudan  demokrasi  ile  cevap  oldu. 
Kapitalizmin  yarattığı  bağımlı  insan  modelinin  yerine özgür  düşünen  ve  özgür  eyleyen  insanın  gelişmesi  için çaba  harcadı.  Bütün  bunların  kendisi  bugün  özelde Efrîn'in  genelde  ise  bir  bütün  sistemin  yaygınlaştığı alanları  hedef  heline  getirmiş  durumda.  Çünkü  kapitalist  modernist  sistemin  kendini  süreklileştirmek  için dünyada  kullandığı  çelişkiler  Rojava  Devrimi  ile  bir zenginlik  olarak  görülmeye  başlandı.  Bu  yaklaşımın kendisi  hiç  şüphesiz  en  kullanışlı  aracından  yoksun kalan  kapitalist  güçlerde  panik  yaratmış  durumda. 
Saldırıların  nedeni;  çözülmeye  yüz  tutmuş,  kendi  krizini  daha  fazla  şiddet  ile  ve  otoriterleşme  ile  aşmaya çalışan,  insanlığa  daha  fazla  sömürü  ve  şiddet  dışında bir  vaadi  olmayan  ulus  devletin  kendini  kurtarma hamlesi  olarak  görmek  gerekiyor. 

Türkiye  somutuna  dönecek  olursak;  tekçi  ideolojisini  kurumsallaştırma  ve  organize  etme  savaşımı veren  Erdoğan'ın  tek  adam  rejim  hırsı  Türkiye'yi  faşizmin  yayılma  merkezi  konumuna  götürmekte. 
Türkiyeli  halklar  bu  faşizan  zulme  daha  ne  kadar  dayanabilir?  Bu  gidişat  daha  fazla  kendini  sürdürülebilir  kılabilir  mi? 

Aslında  sorunu  sadece  Erdoğan'ın  tek  adam  hırsı olarak  okumak  sanırım  eksik  bir  okuma  olacaktır.  Şu anda  kendi  krizini  aşamayan  devletin-rejimin  kendi krizini  aşmasının  bir  aracına  dönüşen  bir  AKP  ve  Erdoğan  gerçekliği  ile  karşı  karşıyayız.  Yürüyen  politikaları  bin  yıllık  devlet  geleneğinden,  yüz  yıllık  tekçi  ulus devlet  ideolojisinden  bağımsız  ele  alınamaz.  AKP  ve Erdoğan'ı  mevcut  durumda  bu  devletçi  geleneğin  devamcıları,  yürütücüleri  olarak  görmek  gerekir.  Tabiki Erdoğan'ın  bütün  bu  süreçleri  daha  fazla  canla  başla yürütmesini  sağlayan  kişisel  motivasyonlarının  başında;  kendi  hırsları  ve  iktidardan  düşme  korkusu  geliyor.  Tarihin  bu  kesitinde  rejimin  beklenti  ve isteklerinin  Erdoğan'ın  kişisel  beklentileri  ile  örtüştüğünü  iç  içe  geçtiğini  ifade  etmek  yanlış  olmaz.  Tabiki bütün  bunların  Türkiye  halklarını,  ezilen  sınıflarını  çok ciddi  risklerle  karşı  karşıya  bıraktığını  söylememiz  gerekiyor.  Faşizm  gittikçe  kurumsallaşıyor.  İktidarın  şiddeti  ve  zulmü  mevcut  yaşamı  çekilmez  kılıyor. 
Özellikle  OHALve  KHK,  rejimin  ana  karekteri  asli  unsuru  olmuş  durumda.  Şunu  da  belirtmek  durumundayız;  baskı  ve  şiddet  katmerleştikçe  toplumun  buna itirazı  da  gittikçe  artıyor.  Alttan  alta  büyüyen  bir  öfke ve  itiraz  var.  Bunu  16  Nisan  Referandumunda  gördük.  Yine  8  Mart  ve  Newroz  alanlarında  da  buna  tanıklık  ettik.  Mücadele  açısından  da  saflar  netleşiyor ve  mücadele  dinamikleri  de  gittikçe  aktifleşiyor.  Bugünün  güncel  sorunu;  biriken  bu  öfkeyi  ve  itirazı ortak  bir  hatta  birleştirememiş  olmaktır.  Gelişen süreç  bize  gelecek  dönemin  mücadele  bakımından yeni  dinamikler  ve  somut  durumlar  yaratacağını  gösteren  işaretler  ile  dolu.  Elbetteki  iktidarın  bu  politikalarının  sürdürülebilir  olmadığını  ifade  etmeliyiz. 
Baskı,  şiddet  bugünün  egemenleri  açısından  çözüm olarak  görülmekle  beraber,  her  baskı  karşıtını  doğurup  yeni  mücadele  zeminlerini  açığa  çıkarmakta. 

HDK  ortak  mücadelenin  öncüsü 

Tam  da  bu  noktada  HDK'nin  rolü  çok  belirleyici. 


Halkların  toplumsal  devrimini  gerçekleştirme  adayı olduğunu  belirten  HDK;  ortak  yaşam  değerlerini  dağıtan,  toplumu  parçalayan,  karşıtlaştıran,  tekçi  cinsiyetçi,  milliyetçi  savaş  politikaları  ile  herkesin yaşam  biçimlerine  müdahale  eden  bu  iktidarın  karşısında  nasıl  bir  mücadele  yürütecek? 

HDK  kendisini  mevcut  durumda  en  önemli  ortak mücedele  örgütü  olarak  konumlandırmaktadır.  HDK temel  motivasyonunu  halkların,  inançların  toplulukların  ve  toplumda  dışlanan  yok  sayılanların  birleşik mücadele  zeminidir.  Tabi  içinden  geçtiğimiz  sürecin karekteri  aslında  HDK  perspektifinin  ve  programının ne  kadar  önemli  olduğunu  gösteriyor.  Bu  dönemin güncel  mücadele  başlıklarının  başında  faşizme  karşı mücadele,  tekleştirilen  toplumun  çoğulcu  yapısını örgütlemek  ve  mücadeleye  katmak,  iktidarın  düşünsel  hegemonya  kurma  çabasına  karşı;  HDK'nin  felsefik  ve  çoğulcu  bakışını  toplumsallaştırmak  ve  yaymak çok  önemli  ve  anlamlıdır.  Toplumsal  devrimi  örgütlemek  uzun  ve  meşakkatli  bir  süreçtir.  Bugün  tohumunu  attığımız  ve  uğruna  çalıştığımız  başlıklar bugünden  yarına  olmayabilir.  Önemli  olan  uzun  vadede  doğrulanmak  gelişmek  ve  aslında  mücadele yöntemi  olarak  da  çoğalarak  yola  devam  etmektir. 
Bugünün  yaratılmaya  çalışılan  tek  sesli,  tek  renkli toplumunda  HDK'nin  her  rengi  aslında  bir  karşı  koyuşu  ve  mücadeleyi  simgelemektedir.  Asıl  olanın  toplumun  örgütlenmesi  ve  katılımının  arttırıldığı demokratik  toplumun  pratik  zeminin  kurmaktır.  HDK 
8.  Genel  kurulunda  aldığı  kararlar  doğrultusunda daha  fazla  örgütlenecek  ve  birleşik  mücadelenin  gelişmesi  için  yoğun  çaba  harcayacaktır. 

OHAL  rejimi  ablukasına  karşı  Demokrasi  Cephesinin  varlığından  bahsetmek  mümkün  mü?  Oluşmasında  ne  gibi  engeller  var? 

Maalesef  bu  abluka  koşullarına  rağmen  henüz  istediğimiz  anlamda  bir  Demokrasi  Cephesini  kuramadık.  Bunun  çok  çeşitli  sebepleri  var.  Ama  ben  belli başlı  birkaç  tanesini  sıralamak  istiyorum. 

•  Bunlardan  birincisi;  her  siyasi  ya  da  toplumsal yapının,  içinden  geçtiğimiz  süreci  aynı  şekilde  değerlendirmemesi  (Açık  faşizm  mi,  örtük  faşizm  mi) 

•  İçinden  geçtiğimiz  süreci  aynı  bakış  açısıyla  değerlendirenlerin  de  çözümü  (demokrasi  cephesi  kurulması)  noktasında  ortaklaşamamaları 

•  Süreci  faşizmin  kurumsallaşması  olarak  değerlendiren  yapıların  bu  ülkenin  en  temel  sorunu  olan Kürt  sorununun  çözümü  noktasındaki  ikircikli  tutumları,  ya  da  Kürtler  ile  yan  yana  gelmekten  imtina  eden tutumları 

•  Kurulacak  Demokrasi  Cephesinin  faşizm  ile  mücadelede  etkili  olmayacağını  düşünmeleri 

•  İdeolojik  farklılıkların  yan  yana  gelmenin  önüne set  çekmesi  ve  geçmiş  olumsuz  pratiklerin  yarattığı inançsızlık  (Blok,  platform  benzeri  güç  birliklerinin yeterince  etkili  olamaması). 

"Halkın  öz  iradesi,  yerinden  örgütlenme,  çoğulcu demokratik  siyaset,  çok  kültürlülük"  esprisi  ile  yola çıkan  HDK  kuruluşundan  bu  yana  yerel  iradeyi hangi  düzeyde  örgütleyip  harekete  geçirebildi? 

Bugün  için  bu  soruya  tam  olarak  cevap  vermek  çok zor.  Çünkü  nihayetinde  yaymaya  çalıştığımız  paradigmanın  birçok  başlığı  aslında  somut  çıktısı  olmayan uzun  erimli  hedefler  olup  bugün  çok  sınırlı  alanlarda ancak  gözlemlenebilir.  İlahi  bir  somut  alandaki  çıktı olarak  cevap  vermek  gerekirse  sanırım  7  Haziran  ve 
1  Kasım  seçimleri  en  somut  cevapları  oluşturmakta¬ 


dır.  Çünkü  HDK  kurulduktan  çok  kısa  bir  süre  sonra HDP'yi  kurarak  birleşik  mücadeleyi  ve  onun  programını  politikleştirmiş  ve  demokratik  siyaset  zeminine ezilenler  lehine  bir  müdahalede  bulunmuştur.  Bu müdahalenin  kendisi  siyasi  olanın  toplumsallaşması, toplumsal  olanın  da  siyasallaşması  açısından  yeni  bir dönemin  başlangıcı  oldu. 

İkinci  temel  kazanımı  meclis  tarzı  örgütlemeyi bugün  için  Türkiye  demokrasi  mücadelesine  temel bir  örgütlenme  modeli  olarak  kazandırmış  olmasıdır. 
HDK  kurulduğunda  meclislerin  kurulamayacağını ifade  eden  yapılar  bugün  için  kendi  örgütlenmelerini meclisler  şeklinde  yapılandırdılar.  16  Nisan  referandumunda  gözlemlediğimiz  'Hayır  Meclisleri'  yine  bu somutun  göstergeleridir.  Bütün  bunlar  geçmişden farklı  olarak  daha  olgun  bir  yaklaşımın,  ortaklaşmanın  ve  birlikte  kolektif  tartışıp,  kolektif  karar  almanın pratiklerine  de  işaret  ediyorlar.  Yani  demokrasi  mücadelesi  yürütenlerin  bizzat  kendileri  demokratik  bir değişim  ve  dönüşümü  yaşamak  zorunda  kalıyorlar. 

Tabi  en  önemli  somut  kazanımın;  Türkiye  mücadele  tarihine  de  çok  zor  olan  birşeyi  başarmıştır.  Bu da  KÖH  ile  Türkiye  sosyalist  hareketini  önemli  bir oranda  bir  araya  getirmek  ve  ortak  hedefler  doğrultusunda  mücadeleye  katmak  olmuştur.  Bugün HDK'de  somutlanan  birlikteliğin  kendisi  ise  taktik, dönemsel  ihtiyaçlara  değil,  stratejik  bir  ittifaka  dayanmaktadır. 

Kadın  ağı  ve  Kadın  Enternasyonali 

HDK  kadın  meclisi  olarak  erkek,  devlet  ve  topluma  nüfus  eden  eril  zihniyetin  "ya  itaat  et  ya  da öl"  ikilemini  dayattığı  kadına  hangi  çözümleri  sunuyor?  İktidarın  "Ev  hanımı",  "anne",  "makbul  kadın" tanımına  karşı  HDK'nin  kadın  modeli  nedir? 

HDK  kadın  mücadelesinin  açığa  çıkarmaya  ya  da yaratmaya  çalıştığı  kadın  "ÖZGÜR  KADIN'dır".  Yani kadına  yönelik  her  kuşatmaya  karşı  örgütlenip  bütün eril  tahakküm  mekanizmalarına  karşı  mücedele  edecekleri  kadın  meclislerini  örgütlüyoruz.  Bugünkü  eril tahakkümün  en  büyük  dayanağını  kadının  yalnızlığından  yani  örgütsüzlüğünden  aldığını  biliyoruz. 
Onun  için  en  büyük  mücadele  başlığının  örgütlenmek,  örgütlenerek  özgürleşmek  ve  toplumsal  yaşamda  hak  ettiği  yeri  almak,  eşitlikçi  bir  yaşamı kurmanın  adımlarını  atmak  olduğunu  biliyoruz.  Bize dayatılan  her  "makbul  kadın"  kimliğini  reddederek mücadeleye  başlıyoruz.  Bize  biçilen  elbiseye  sığmayacağımızı  razı  olmadığımızı,  sadece  bir  eş  bir  anne ya  da  abla  olarak  değil  eşit  özgür  bireyler  olarak  var olmak  istediğimizi  ve  hayatı  böyle  kuracağımızı  her yerde  haykırıyoruz.  Temel  motivasyonumuz  kadın  özgürlük  mücadelesinde  çığır  açan,  bu  uğurda  her  türlü bedeli  ödemekten  geri  durmayan  kadınlardır. 

HDK'nin  Kadın  Meclisleri  hedefleri  arasında  olan; Kadın  Enternasyonali  fikriyatı  hangi  ihtiyaç  üzerinden  doğdu? 

Kadın  Enternasyonalini  kurma  HDK  kadın  meclislerinin  8.  Genel  toplantısında  alınan  kararlardan  biriydi.  Bu  kararın  gerçekleşip  gerçekleşmeyeceğinden bağımsız  olarak  Kadın  Enternasyonali'nin  bütün kadın  örgütleri  ve  mücadele  eden  kadınlar  tarafından bir  ihtiyaç  olarak  görülmesi  gerektiği  kanısındayım. 
Çünkü  mevcut  mücadelelerin  parçalılığı  ve  dağınıklığı bunu  gerekli  kılıyor.  Biz  HDK  Kadın  Meclisleri  olarak bu  kararı,  bu  gerçeğe  daha  fazla  dikkat  çekmek  ve kadın  özgürlük  mücadelesinin  dünya  çapında  bir  mücadele  ile  daha  anlamlı  ve  kalıcı  sonuçlar  elde  edebileceğine  olan  inancımız  nedeni  ile  aldık.  Dünya çapında  kadına  dönük  saldırılar  aynı  eril  sistemden doğuyor.  Bugün  her  zamankinden  daha  fazla  ortak mücadelenin  imkanları  var. 

Binlerce  kadın  ağıyla  yeryüzündeki  bütün  kadın örgütlerini  birbirine  bağlayabilir  ve  nihayet  bu  ağları bir  Kadın  Enternasyonali  ile  taçlandırabiliriz.  Yaşadığımız  zamanın  bize  böylesi  bir  tarihsel  misyon  yüklediğini  düşünüyorum.  21.  yüzyılda  insanlık  kadınlar şahsında  Orta  çağ  karanlığına  gömülmek  isteniyorsa ve  modern  köle  pazarları  kuruluyorsa  bizim,  elimizden  gelenin  en  iyisini  yapmamız  gerekiyor.  Globalleşen  küresel  kapitalizmin  erk  sistemine  karşı  dünya çapında  örgütlenerek  ve  birleşerek  cevap  olabiliriz. 
Bunun  yöntemi  bizce  bir  Kadın  Enternasyonalini  kurmaktan  geçer. 
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Avaşîn,  Helîn  ve  Legerîn...  Yüreklerinde  özgürlük  ve  adalet  arayışı  olan,  farklı  kıtalardan  yola  çıkan  ve  yolları  Rojava'da birleşen  üç  kadın.  Cinsiyetçi,  ırkçı,  sömürgeci  faşist saldırılara  karşı  başkaldıran  üç  kadın.  Faşist  çete  ve Türk  işgal  ordusunun  cinayetlerine  karşı  sessiz  ve eylemsiz  olmayı  reddeden  üç  kadın,  Rojava  kadın devriminin  savunması  ve  yaşamsallaştırılmasında yerini  aldı. 

Bu  mücadelenin  tarihsel  öneminin  farkında  olan ve  Rojava'da  hayat  bulan  Demokratik  Konfederalizmden  yeni  küresel  devrimci  perspektif  için  ilham alan  bu  üç  kadın,  kişisel  çıkarları  reddederek,  günlük  yaşamdaki  çelişki  ve  sorunlarını  mücadele  gerekçesi  sayarak  değişim  için  sorumluluk  üstlendi. 
Amaçları  uğruna  yüreklerinde  kararlılık,  aşk  ve  sıcaklığıyla  yaşayan  ve  savaşan  üç  kadın. Etraflarına yaşam  sevincini,  insan  sevgisini,  heyecan  ve  yapıcı enerjiyi  saçan  üç  kadın  anılarımızda,  yüreklerimizde  ve  mücadelemizde  yaşamaya  devam  ediyor. 

İsyan  ve  umudun  kıvılcımını  dünyaya  yayan  ve dünya  kadın  devriminin  sembol  isimleri  haline gelen  üç  kadın...  Tıpkı  Paris'te  yüzbinleri  ayağa  kaldıran  kadın  devrimi  öncüleri  Sara,  Rojbîn  ve  Ronahî gibi;  Bakûre  Kürdistan  demokratik  özerklik  direnişçileri  Seve,  Pakîze  ve  Fatma  gibi,  Efrîn'de  faşist  Türk işgaline  karşı  savaşan  Avesta,  Barîn  ve  Amargî gibi. 

Devrimin  bir  parçası  olmak 

1936  yılında  Franco  faşizminin  sadece  İspanya 
için  değil,  tüm  Avrupa  ve  dünya  için  birtehdit  oluşturduğunu  görerek  İspanya  Cumhuriyetini  savunmak  için  dünyanın  her  yerinden  binlerce  insan  yola çıktılar.  Dünya  devrimler  tarihinde  önemli  bir  anlama  sahip  olan  enternasyonal  tugaylardan  sonra, 
21.  yüzyılda  insanlığı  tehdit  eden  Erdoğan  ve  DAİŞ faşizmine  karşı  yeni  bir  enternasyonalist  mücadele birliği  gelişmekte.  Rojava  devriminde  somutlaşan sosyalizm  ve  kadın  devrimi  umudunun  savunması için  dünyanın  dört  bir  tarafından  enternasyonalistler  Halk  Savunma  Güçleri  YPG  ve  Kadın  Savunma Güçleri  YPJ'ye  katıldı. 

Avaşîn,  Helîn  ve  Legerîn  gibi  onlar  da  Rojava  devriminin  kendi  devrimi  olduğununun  farkındalar.  Bu devrim,  özgür  bir  dünya  ve  özgür  bir  toplum  için adaletsizliğe  ve  sömürüye  karşı  savaşan  insanların devrimidir.  Bu,  ataerkil  şiddet  ve  iradesizleştirme dayatmalarından  kendini  kurtaran  kadınların  devrimidir.  Dolayısıyla  Rojava  devrimini  faşizme,  kapitalizme  ve  erkek  egemenliğine  karşı  başkaldıran, dünya  devriminin  temel  direği  olarak  gördüler. 

İlk  başta,  enternasyonalistler  DAİŞ  faşizmine karşı  savaşıp  devrimin  savunmasında  yer  almak  için Rojava'ya  geldiler.  19  yaşındaki  arkadaşımız  Avaşîn Tekoşîn  (İvana  Hoffmann)'in  Avrupa'daki  yoldaşlarına  bıraktığı  veda  mektubunda  yazdığı  gibi:  "Rojava  devriminin  bir  parçası  olmak,  orada  kendimi geliştirmek  istiyorum.  Tüm  ezilen  halklarımızı  birleştiren  mücadelemizi  tanımak  istiyorum.  Her  şeyden  önemlisi  gerekirse  hayatım  pahasına  devrimi 


savunmak  istiyorum.  (...)  Burada  artık  beni  hiçbir şey  tutamaz.  Kız  kardeşlerim,  kardeşlerim,  arkadaşlarım,  anne  ve  babam,  yoldaşlarım;  kapitalist  barbarlığa  karşı  özgürlük  mücadelesi  karşımda dururken  ben  daha  fazla  eylemsiz  duramam...' 

Rojava'ya  gitmeden  önce,  Almanya'da  bir  antifaşist  olarak  Türk  ordusunun  Kürdistan'a  yönelik saldırılarına  karşı  birçok  yürüyüş  ve  eyleme  katılan Avaşîn  Tekoşîn,  7  Mart  2015  tarihinde,  Til  Temir'e bağlı  Aşuri  köylerini  DAİŞ  saldırılarından  savunma direnişinde  şehit  düştü.  Rojava  devrim  savunmasında  bir  MLKP  militanı  ve  YPJ  savaşçısı  olarak  6  ay boyunca  direnişe  katıldı.  Avrupa'dan  YPJ  saflarına katılan  ilk  Afrika  kökenli  olan  enternasyonalist kadın  militanıydı.  Öğrenme  merakı  ve  heyecanı, mücadele  ruhu,  duyarlılığı  ve  iradesiyle  birçok  insanı  yeni  adımlar  atmaya  cesaretlendirdi. 

Ütopyaların  uygulanabilirliği 

Helîn  Qereçox  (Anna  Campbell)  da,  Kadın  Savunma  Birliklerinde  DAİŞ'e  karşı  savaşmaya  ve kendi  deyimiyle  "kadın  devriminin  bir  parçası" olmak  için  Rojava'ya  geldi.  Yeni  perspektifler ararken,  İngiltere'deki  anarşist,  anti-otoriter  ve queer-feminist  örgütlerin  mücadeleleri  ve  tartışmalarının  deneyimlerini  Rojava'da  kazandığı  yeni izlenimlerle  karşılaştırdı:  "Rojava  iyi  bir  okuldur. 
Öğrenip  kendimizi  eğitiyoruz.  Militan  bir  kişilik geliştirmeyi  içeren  uzun  vadeli  bir  perspektiftir. 
Sonuç  almayan,  dar  ideolojik  çatışmalara  düşmeden  çeşitli  olabilmek.  Egemenlik  kültürünü aşmak;  ataerkilliğin,  kapitalist  yaşam  tarzının  ve ulus  devletin  izlerinden  arınmak." 

Sayın  Öcalan'ın  savunmalarını  ve  kadın  hareketinin  edebiyatını  büyük  bir  coşkuyla  okuyup  tartışan  Helîn,  Demokratik  Konfederalizm,  Kadın Kurtuluş  İdeolojisi  ve  Jineolojî'nin  kuramlarından ilham  alarak,  etrafındaki  insanlara  ilham  verdi. 
Ütopyaların  nasıl  uygulanabileceği,  özgür  ve  eşit ilişkilerin  nasıl  şekillenebileceği  sorusu,  onun  için çok  önemliydi.  Kendisi  de  insan  ve  doğa  ile  olan  ilişkilerinde  bu  ilkeleri  esas  almaya  özen  gösterdi. 
Devrimci  mücadelenin  öncelikleri,  ilkeleri  ve  ihtiyaçları  üzerine  çok  kafa  yoruyordu.  Türk  ordusunun Efrîn'e  dönük  işgal  saldırısına  karşı  Helîn'in  tavrı şöyleydi:  "Bugün,  ya  kurtuluş  ya  da  tam  kölelikle sonuçlanacak  olan  3.  Dünya  Savaşı'nın  boyutuna varan  küresel  bir  mücadele  yürütüyoruz.  Bunun  dışında  kalıp,  tembellik  veya  korkudan  yapmadığımız şeyleri  başkalarının  yapmasını  bekleyemeyiz.  Eğer başarılı  olmak  istiyorsak,  'ya  hep  ya  hiç'  ile  sonuçlanacak  olan  bir  durumda  olduğumuzu  görmeliyiz. 
Şu  anda  cesaret  ve  karar,  koordinasyon  ve  örgütlenme  zamanı  ve  eylem  zamanıdır. " 

Helîn  bu  netlik  ve  kararlılıkla,  bir  YPJ  savaşçısı olarak  Efrîn'e  gitmeye  ve  faşist  işgale  karşı  direnişe  katılmayı  ısrarla  diretti  ve  katıldı.  15  Mart 
2018  tarihinde,  Türk  ordusunun  Efrîn'e  yönelik 
gerçekleştirdiği  yoğun  bombardımanda  heval Helîn  üç  yoldaşıyla  birlikte  aynı  mevzide  şehit düştü.  Ancak  kararıyla,  memleketinde  ve  dünyanın  birçok  ülkesinde  birçok  insanı  uyandırdı,  egemen  sistemin  vahşi  gerçekliğini  görünür  kıldı. 
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Böylece  O'nun  anısına,  on  binlerce  insan  Britanya sokaklarına  çıkarak  Efrîn'e  dönük  faşist  işgal  harekatını  ve  Avrupa  hükümetlerinin  bu  kirli  savaştaki  rolünü  protesto  ettiler. 

Kürdistan  dağlarında ilk  Latin  Ameri ka'l ı 

Benzer  şekilde,  Legerîn  Çiya  (Alina  Sanchez)  arkadaşımızın  yaşam  sevinci  ve  ölümünün  acısı,  Latin Amerika,  Kürdistan  ve  Avrupa'da  binlerce  insanı harekete  geçirdi.  Heval  Legerîn  Efrîn  halkına  tıbbi ve  insani  yardımlar  ulaştırmak  için  uluslararası  sağlık  kuruluşlarıyla  bir  görüşmeye  giderken,  17  Mart 2018'de  Cizîre'nin  Haseke  kasabasında  bir  trafik  kazası  sonucu  şehit  düştü.  Türk  ordusunun  Efrîn'e  açtığı  savaşın  başında,  yaralı  ve  hasta  insanları  tedavi etmek  için  doktor  olarak  oraya  gitmek  istemişti. 
Minbic  ve  Reqa'yı  DAİŞ'ten  özgürleştirme  operasyonlarında,  heval  Legerîn  cesaretini  ön  cephede yaralanan  arkadaşlarını  tedavi  etme  girişim  ve  yeteneği  ile  kanıtlamıştı. 

Özgürlük  ve  insanlık  arayışı  heval  Legerîn'i  2011 
yılında  kendi  memleketi  olan  Arjantin'den  Kürdistan  dağlarına,  akabinde  ise  Rojava'ya  götürdü.  Kürdistan  dağlarında  ilk  Latin  Amerika'lı enternasyonalist  olarak,  Legerîn  Azadî  adını  seçti ve  daha  sonra  Legerîn  Çiya  yaptı.  Latin  Amerika  ülkelerindeki  farklı  sosyal  hareketlerle  ilişkiler  kurmuş,  eylem  ve  tartışmalarına  katılmıştı.  Arjantinli devrimci  Che  Guevara  gibi,  o  da  ilk  olarak  Arjantin'den  Küba'ya  yola  çıkmış  ve  tıp  okumuştu.  Dünyanın  neresinde  bilgi  ve  yeteneklerine  en  çok ihtiyaç  duyulduğunu  ve  nasıl  bir  parçası  olabileceğini  incelemiştir. 

Latin  Amerika'daki  kurtuluş  hareketlerinin  başarıları  ve  hataları  hakkında  büyük  bir  hevesle, tartışıyordu.  Aynı  zamanda  Kürdistan  özgürlük mücadelesinin  tarihi  ve  dağdaki  her  bir  arkadaşın  deneyiminden  yeni  bir  şey  öğrenmek  için büyük  bir  ilgi  gösterdi.  Abdullah  Öcalan'ın  Savunmaları  ve  Sakine  Cansız'ın  otobiyografisinin İspanyolca'ya  tercüme  edilmesinde  büyük emekleri  geçti.  Demokratik  Konfederalizm  paradigması  ve  Kürt  kadın  hareketinin  gelişim  düzeyinden  derinden  etkilendi.  Latin  Amerika'daki sosyal  hareketler  için  çözüm  perspektifinin  de buradan  geçtiğine  inanıyordu. 

Köprü  oldu 

Tartışma,  paylaşım  ve  yaşama  katılımı  sayesinde heval  Legerîn,  Kürdistan  dağlarındaki  mücadele  ile Latin  Amerika'daki  halkların  mücadelesini  yakınlaştırdı.  Dağda  bulunduğu  dönemde,  Türk  ve  İran ordularının  Medya  Savunma  Alanlarına  dönük gerçekleştirdikleri  saldırılar  sırasında  savaş  ve  direniş  gerçekliğiyle  tanıştı.  Tıp  öğrenimini  bitirmek için  birkaç  ay  sonra  döndüğü  Latin  Amerika'da, Kürdistan  Özgürlük  Mücadelesini,  Özgür  Kadın  Hareketi  ve  Abdullah  Öcalan'ın  özgürlükçü  paradigmasını  Latin  Amerika  halklarına  tanıştırmak  için çalışmalarına  yoğunluk  verdi.  Parlak  gözlerle  Kür- 


distan'da 
^  görüp  deneyimlediklerini  birçok ülkede  anlattı.  Yeni  köprüler  ve  dayanışma  ağları kurduktan  sonra  tekrar  Kürdistan'a  döndü.  Kobane  direnişinin,  Rojava  ve  Kuzey  Suriye'de  Demokratik  Konfederalizm  inşasının  başarısı  için, fikirlerini  hayata  geçirmek  istedi.  Savaş  ve  ambargonun  zorluklarına  rağmen  büyük  bir  sevinç,  azim, enerji  ve  empati  ile  Rojava'daki  yeni  toplum  inşasının  bir  parçası  olarak  alternatif  bir  sağlık  sistemi kurma  çalışmalarında  yer  aldı.  Her  insan  onun  için önemli,  dikkat  ve  saygıya  layıktı.  Mütevazı  hayatı, net  ilkeleri  ve  doğallığıyla;  yoldaşlığı,  kolektivizmi ve  çalışmalarıyla  sadece  yoldaşlarını  etkilemedi; Rojava  ve  Latin  Amerika'da  da  birçok  insanı  ikna etti  ve  kazandı.  Sonuç  olarak;  Latin  Amerika'dan özgürlük  arayışında  olan  birçok  enternasyonalist de  Kürdistan'a  doğu  yola  çıktı. 

Uluslararası  kadın mücadelesinin  sembolleri 

Arjantin'de  Legerîn  için  gerçekleştirilen  bir  anma töreninde  Plaza  de  Mayo  annelerinden  Nora  Cortinas'ın  belirttiği  gibi:  "Legerîn  ve  birçok  kadın  Rojava'ya  giderek  Kürt  Kadın  Hareketinin  tüm  dünya kadınları  için  umut  olduğunu  göstermiştir.  Efrînli kadınların  söylediği  gibi  'Efrîn'i  savunmak  kadın devrimini  savunmaktır'.  Legerîn  de  bunu  yaptı.  Bizler  de  sadece  Efrîn'i  değil  tüm  Kürt  halkını  daha fazla  savunmak  zorundayız.  Bazı  kelimeler  artık  yeterli  değil,  seslerimizi  daha  da  yükseltmeliyiz!" 

Avaşîn,  Helîn  ve  Legerîn  yoldaşlarımız,  faşist  yıkımlara  karşı  uluslararası  kadın  mücadelesinin sembolleri  oldular.  Düşmana  asla  benzemeden, ona  karşı  kararlı  bir  şekilde  başkaldırıp  savaştılar. 
Gülüşlerini,  insanlık  değerlerini  ve  sevgilerini  hep korudular.  Onlar,  ataerkil  kapitalist  sistemin  zoru  ve sınırlarını  aşma  yollarını  bize  gösterdiler.  Özgür  kadınlar  olarak  geleceğimizi  inşa  etmek  ve  savunmak için  sorumluluk  almamızın  mümkün  olduğunu  bize ispatladılar. 

Bu  inancı  Helîn  Qereçox'un  devrimin  kalbi  Rojava'dayken  tarihe  not  düştüğü  satırlarında  okumak mümkün:  "Burada  (Rojava'da),  uzun  yıllardır  çok sayıda  enternasyonalist  devrimci  şehit  düştü.  Bu devrimin  güçlü  yanlarından  biri,  şehitlerin  anısına eskisinden  çok  daha  büyük  ve  güçlü  şeylerin  inşa edilmesidir.  Bir  gün  eğer  Rojava'ya  artık  yeni  enternasyonalistler  savaşmaya  gelmese  bile  -ki  böyle  bir şeyin  olacağına  bile  inanmıyorum-  buradaki  mücadele  burada  şehit  düşen  enternasyonalist  insanların  anısına  devam  edecektir.  Bu  da  Rojava devriminin  güzel  yanlarından  biri;  daha  iyi  bir dünya  inşa  etmek  için  hep  birlikte  savaşabileceğimizi  hissetmek.... " 

Avaşîn,  Helîn  ve  Legerîn  yoldaşlarımız  kendilerini Rojava  devriminde  ölümsüzleştirdiler.  Yollarını takip  edip  varmak  istedikleri  yerlere  doğru  hızla ilerlemek  şimdi  bizim  sorumluluğumuzdur.  Onların ve  binlerce  özgürlük  fedaisinin  anısına,  kadın  ve  Ortadoğu  halklarının  devrim  kıvılcımını  gürleştirmek ve  dünyaya  yaymak  bizim  görevimizdir. 
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Tecrit  değil  özgürlük 


Yaklaşık  2  ay  önce  yayınlanan  CPT  raporu içerik  ve  tartışma  boyutları  açısından  bakıldığında  özel  olarak  irdelenmesi  gereken birçok  başlığı  barındırıyor.  CPT'nin  tüzüğü  ve  uygulamaları  incelendiğinde  tarafsızlık  ve  güvenirlilik açısından  zan  altında  olduğu  gibi  misyonunun  ne olduğuna  dair  de  açık  veri  sunmaktadır. 

1987'de  kurulan  CPT  o  dönemden  bu yana  dönemsel  olarak  Türkiye  cezaevlerine  ziyaretler  gerçekleştirmiş  ve tavsiye  kararları  içeren  raporlar  yayınlamıştır.  Bu  tavsiye  kararları  üzerinden  gerçekleştirilmiş  bir  iyileştirme adımı  söz  konusu  olmadığı  gibi  cezaevlerinde  katliamlar  yaşanmış;  baskı, kötü  muamele  ve  işkence  boyutlanarak  sürmüştür. 

CPT  ile  konvansiyonun  tarafları  arasındaki  ilişkiler  iki  temel  prensibe  dayandırılıyor;  işbirliği  ve  gizlilik  ve  bu  temel  prensip  ile  özgürlüğü elinden  alınmış  kişinin  kötü  muameleye  maruz  kalması  engellenmeye  çalışmıyormuş.  Bu  maddenin devamında  işbirliği  ve  gizliliğin  sebebi  devletin  suçlanmasının  önüne  geçmek  olarak  açıklanıyor.  Devletin  suçlanmadığı  tavsiye  raporlarının  devlet izniyle  yayınlanması  esasıyla  çalışan  bir  kurumun insan  haklarına  katkısı  ne  olabilir? 

Hak  ihlallerini  perdeleme  örgütü 

Bu  kurumun  19  yıllık  tecrit  ile  ilgili  yapmadıkları üzerinden  bir  hatırlatma  yapmak  gerekirse,  Kürt Halk  Önderi  Sayın  Öcalan'a  dönük  usulsüz  yargılamalar,  alınan  kararlar  ve  bunlara  itiraz  edilen  uluslararası  kurumların  tutumları  dahil  CPT'nin çalışmaları  kapsamında  olduğu  halde  CPT'nin  bu konuda  bir  çalışma  yapmadığı  görülüyor.  Aynı  şekilde  19  yıllık  tecrit  süreci  başlı  başına  uluslararası yasalarda  suç  sayıldığı  halde  CPT'nin  buna  dair  bir açıklama  yapmaması,  olayı  dönemsel  bile  sayılamayacak  sınırlı  ziyaretlere  sığdırması,  bunu  da  siyasal  gündemleri  etkileyecek  dönemlerde kamuoyuna  sunması  kurumun  insan  haklarından çok  uluslararası  güçlerin  kullandığı  bir  hak  ihlallerini perdeleme  örgütü  olduğunu  göstermekte. 

CPT,  konvansiyonları  çerçevesindeki  ziyaretler  sırasında  kapsamlı  yetkiye  sahip  olmasına  ve  ayrıca özgürlüğü  elinden  alınmış  kişilerle  özel  görüşme yapma  ve  herkesle  serbest  iletişim  kurma  hakkına sahipken,  ne  Sn.  Öcalan'ın  ailesi  ne  de  (hatırladığım kadarıyla)  avukatlarıyla  bugüne  kadar  görüşme yapmamış,  bu  konudaki  talepleri  cevapsız  bırakarak  dolaylı  reddetmiştir. 

CPT  tecritin  meşrulaştırılmasında rol  sahibi 


♦  Kimlik,  kültür,  adalet,  eşitlik  ve  özgürlük  talebimizin  reddedildiği,  asimilasyon,  baskı, kötü  muamele  ve  her  türden  şiddetle  karşı  karşıya  kalmanın  adının  tecrit  olduğunu,  hepıtecritle  karşı  karşıya  olduğunu,  o  yüzden  tecriti  dört  duvar  olarak  gören  anlayıştan 


mızın 


hızla  uzaklaşmamız  gerektiğinin  farkındalığıyla  örgütlenmeliyiz. 


Yine  aynı  CPT  2017  yılında  Türkiye  ziyaretinde  demokrasi  ve  insan  hakları konusunda  Türkiye'nin portresini  çıkarmayı  hedeflerken  her  ne  hikmetse bu  çalışma  kapsamındaki ziyaretlerine  İmralı  cezaevini  dahil  etmemiştir. 

CPT  tutum  ve  yaklaşımlarıyla  tecriti  meşrulaştıran  bir  politika  izlemektedir  ve  iddia  ettiği  gibi  bir insan  hakları  örgütü  değildir.  Öyle  olsa  tecrit  içinde tecrit  olarak  sayılması  gereken  aile  ve  avukat  görüşünün  yapılmaması,  iletişim  ve  bilgi  alma  hakkının engellenmesi  ve  inceltilmiş  sistematik  fiziksel  ve psikolojik  işkenceye  19  yıldır  maruz  bırakılan  Sn. 
Öcalan'a  dönük  ziyaretler  ve  raporlamalarda  daha ciddi  bir  süreç  işletir  ve  tecritin  meşrulaştırılma  zeminini  ortadan  kaldırmayı  hedefleyen  çaba  ve  beyanlarda  bulunurdu. 

CPT'nin  raporlamaları  tavsiye  niteliği  taşısa  da kamuoyunda  etki  gücü  olduğu  bilinen  bir  gerçekliktir  ve  tam  da  bu  noktada  İmralı  raporlamalarında öne  çıkan  temel  başlık  fiziksel  mekân  ve  sağlık  koşullarıdır.  Tecrite  dönük  bugüne  kadar  yapılmış ciddi  bir  değerlendirmesi  yoktur  CPT'nin  ve  bu  da tecriti  meşru  gören  ve  meşrulaştırılmasında  oynadığı  rolü  görmemizi  sağlayan  temel  etmendir. 

Yapılmak  istenen 

sistem  içi  çözüme  razı  etmek 

Sayın  Öcalan'a  dönük  19  yıllık  tecrit  uluslararası komplonun  devamı  niteliği  taşımaktadır.  Tecritte ısrar  ile  yapılmak  istenen  sistem  içi  çözüme  razı etmek  ve  bu  bağlamda  sistem  alternatifi  yapıları sistem  içileştirerek  tasfiye  etmektir  ki,  CPT'nin  tecrit  yaklaşımı  da  bu  politik  yaklaşımdan  bağımsız  değildir. 

Türkiye  devleti  geçmişten  bugüne  militarist  bir kurgu  üzerinden  var  olmuş,  faşizan  politikalarını hayata  geçiren  hükümetlerle  varlığını  sürdürmüştür.  O  yüzden  de  demokratik  teamülleri  yoktur.  Bu konuda  kendi  yasalarını  çiğnemekte  sakınca  görmeyecek  derecede  faşisttir.  Bu  dönemde  bu  rol  ve misyonun  temel  taşıyıcısı  ve  uygulayıcısı  olan 


AKP'nin  tecriti  ağırlaştırması  ve  bu  konudaki  pervasız  tutumu  şüphesiz  ki  NATO'dan  aldığı  perspektifle  doğrudan  ilişkilidir. 

Bu  konuda  anlamamız  ve  netleştirmemiz  gereken  şey  uluslararası  güçlerin  kurguladığı  hiçbir  kurumsal  yapının  da  NATO  ve  benzeri  yapıların politikalarına  ters  düşmeyeceklerini  kavramak  ve bu  noktada  tecrit  meselesini  kendi  direniş  ve  mücadelemizle  kırmak  dışında  seçeneklerin  gerçekçi olmadığını  kavramaktır. 

Tecrit  ile  dayatılan  teslimiyettir 

Diplomatik  ilişkileri  resmi  kurumsal  yapılar  üzerinden  sürdürmenin  dar  ve  oyalayıcı  yanını  görerek halklar,  ezilenler  ve  ötekileştirilen  tüm  kesimlerle ittifak  temelli,  sonuç  alıcı  bir  diploması  faaliyeti  yürütmek  daha  elzem  ve  gerçekçidir. 

Sn.  Öcalan'nın  Kürt  halkı  başta  olmak  üzere  Ortadoğu  halkları,  kadınlar  ve  tüm  ezilenlerin  geleceği  birbirine  bağlıdır  ve  bu  yüzden  tecriti  kişisel  bir durum  olarak  algılamaktan  çıkmak  gerekiyor.  Sn. 
Öcalan  şahsında  başta  Kürt  halkı  olmak  üzere  tüm halklar,  kadınlar  ve  ezilenler  büyük  bir  saldırıyla karşı  karşıyadır.  Tecritle  dayatılmak  istenenin  teslimiyet  olduğu  apaçıkken  bu  konuda  direnişi  ve  mücadele  etmeyi  Sn.  Öcalan'a  ve  Kürt  hareketine bırakıp  seyirci  kalmayı  seçmek,  politik  ahlaki  ölçüye ihanet  olarak  değerlendirmek  gerekir.  19  yıldır  Sn. 
Öcalan  tecrite  karşı  muazzam  bir  direniş  sergilemiştir.  Ağır  tecrit  koşullarında  onun  direnişini  besleyen  yeniyi  yaratma  gücüdür.  Onun  bu  gücü, öngörme,  inisiyatif  alma,  strateji  geliştirmesine  ve doğru  zamanda  doğru  hamlelerle  mücadele  ve  direnişi  bir  üst  boyuta  taşımıştır. 

'Her  yerde  her  an  eylem' 

Bize  düşen  de  uluslararası  güçlerin  tecrit-tasfiye ve  savaş  sarmalındaki  politikalarına  karşı  dönemsel değil  sürekli  eylem  çizgisiyle  mücadeleyi  yükseltmektir.  Eylem  demek  sadece  sokağa  çıkmaktan ibaret  bir  faaliyet  değildir.  Örgütlenme  her  kesimle ortaklaşma  zemini  yaratmak  da  eyleme  dahildir. 
Dönemsel  olan  her  eylem  faaliyeti  meseleyi  araçsallaştırma  eleştirisine  götürür  ki  bunun  altından 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kalkmak  mümkün  olmaz.  O  yüzden  'Her  yerde  her an  eylem'  şiarı  bizi  tecritin  kırılmasına  ve  19  yıla  öz eleştirisel  cevabımız  olur  ki  aslolan  da  budur. 

Savaşın  her  şeyi  kana  buladığı  yerde  aynı  zamanda  hakikati  berraklaştırdığını  söylemek  mümkün.  Savaş  her  yerde  ve  dolaylı  dolaysız  herkes savaşın  içinde.  Taraf  olmayanın  bertaraf  olduğu  bu dönemde  bize  düşen  sessizliği,  ürkekliğiyle  bertaraf olduğunun  farkında  olmayanlara  bunu  anlatmalıyız.  Kimlik,  kültür,  adalet,  eşitlik  ve  özgürlük  talebimizin  reddedildiği,  asimilasyon,  baskı,  kötü muamele  ve  her  türden  şiddetle  karşı  karşıya  kalmanın  adının  tecrit  olduğunu,  hepimizin  tecritle karşı  karşıya  olduğunu,  o  yüzden  tecriti  dört  duvar olarak  gören  anlayıştan  hızla  uzaklaşmamız  gerektiğinin  farkındalığıyla  örgütlenmeliyiz. 

Cins,  kimlik  ve  kültür  kırımı 

Sadece  Şengal,  Kobane,  Efrîn  sürecine  bakarak bile  tecrit  ve  kırım  üzerine  devletlerin  yürüttüğü politikaları,  karşı  karşıya  gibi  görünen  güçlerin  söz konusu  sistemleri  ve  sistem  çıkarları  olduğunda nasıl  birleştiğini  görmemiz  mümkün.  İçinde  bulunduğumuz  zaman  daha  sonra  yazılacak  tarihin  güncesi  niteliği  taşıyor  ve  bu  güncede  ezen  ve  ezilen mücadelesi  sistemlerin  çarpışması  olarak  not  edilecek. 

Bu  dönem;  egemenlerin  sistem  dizaynı  olarak ele  alınamayacak,  alternatif  olarak  ortaya  çıkan  demokratik  moderniteyi  Kürtler,  halklar,  kadınlar  ve ötekileştirilenler  şahsında  boğma  girişimi  olarak  tarihe  not  düşülecek.  Tam  da  bu  noktada  kadın  şahsında  kapitalizmin  inceltilmiş  toplumsal  cinsiyetçi köle  meta  sarmalındaki  ideolojik  yaklaşımını  cins, kimlik  ve  kültür  kırımının  vahşi  ölçülerde  saldırılara dönüştürdüğü  bir  zaman  dilimi  içindeyiz. 

Kadınlar  kıyım  ve  kırımla karşı  karşıya  bırakıldı 

Kadınlar  bulundukları  bütün  sahalarda  ekonomik  sosyal  psikolojik  tecrit  ve  kırımla  karşı  karşıya bırakılarak  kadınların  başkaldırısının  önüne  geçilip intikam  alınmaya  çalışılıyor.  Ortadoğu'da  yakın  zamanda  sadece  Irak'ın  işgali  baz  alınarak  başlayan süreçten  bugüne  rakamların  anlamını  yitirdiği büyük  bir  kıyım  ve  kırımla  karşı  karşıya  bırakıldı  kadınlar.  Bunun  temel  sebeplerini  uzun  uzun  anlatma imkânım  yok  ancak  özetle  şunu  demek  gerekirse Ortadoğu  ve  Mezopotamya  tarihinde  değişim  dönüşüm  ve  direnişlerinde  kadının  rolü  misyonunu hatırlamak  sanırım  yeterli  olur. 

Sayın  Öcalan'ın  kadının  emeğine,  direnişine  mücadelesine  verdiği  anlam  ve  değer  bu  konudaki  yoldaşlığının  dünyada  örneği  yoktur.  Paradigmanın hakikatini  kadın  üzerinden  ele  alması  yoldaşlık  ve rehberliğin  dışında  hakikatte  buluşma  isteğinin  de göstergesi.  Onun  kadına  dönük  her  saldırıyı  kendine  yapılmış  sayması  ve  bizim  de  ona  dönük  her türden  saldırı  ve  tecriti  kendimize  yapılmış  saymamız  paradigmamızdaki  özden  bağımsız  değildir. 

Bütün  bu  olgular  ışığında  gelinen  aşamada  tecrit ve  özgürlük  meselesini  dünya  deneyimleri  üzerinden  çözümleme  beklentisinin  yanlışlığına  düşmeden  bireysel  ve  toplumsal  hakikatimizin  verdiği gücü  temel  alıp  mücadele  yürütmeliyiz.  10  milyonun  üzerindeki  imza  ile  talep  edilen  özgürlük  aynı zamanda  toplumsal  iradenin  geldiği  noktadır  ve bunu  esas  alarak  bu  talebin  görmezden  gelinmesini  kabul  etmememiz  gerekir. 

Dünyada  örneği  olmayan  19  yıllık  tecrite  karşı  direnişin  parçası  olmak,  özgürlük  esası  ve  iddiasıyla bu  insanlık  karşıtı  sisteme  başkaldırmak,  onur  duyulacak  tarihi  bir  mirasın  parçası  olmak  anlamına gelir  ki,  bu  bizi  biz  yapacak  olan  tek  şeydir. 
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Sîzlere  özgür  dağlan  sunduk. 


O 


Yürüttüğümüz  savaş  içimizdeki  düşmana, gericiliğe  karşı  en  köklü  bir  savaş  oluyor. 
Açık  cephe  savaşları  kolay  geliştirilir,  fakat Kürt  kişiliği  ne  sömürgeci  kanunlarla,  ne  feodal  kanunlarla,  ne  de  ilkel  topluluklara  uygulanan  kanunlarla  izah  edilebilir. 

Halk  ordusu  kurmak  istiyoruz,  basit  bir  iş  değil. 
Ama  siz  kaybettiren  pratiğinizle  bunu  sürekli  geciktiriyorsunuz.  Yine  de  ordulaşmakta  ısrarlı  olacağız,  ordulaşmayı,  siyasi  ordulaşmamızı geliştireceğiz,  ısrarlı  olacağız.  Dengesiz,  zavallı  insanların  "Nasıl  Yaşamalı?"  sorusuna  güç  yetirmeleri  çok  zordur.  Ama  doğruları  söylemek zorundayız.  Doğruların  hatırı  var,  yoksa  insanların zaafını  esas  alamayız.  Veya  doğrulara  kıyarak böyle  yapamayız.  İlkeye  ihanet  etmeden  yaşamak çok  önemlidir. 

Özgür  kadın  güzel  olmalı 

Bana  göre  özgürlük  ve  güzellik  ilkesi  en  gerekli olanıdır.  Bana  göre  özgür  kadın,  güzel  olmalı  diyorum.  Bir  kızı  doğru  yaşatacak  kaç  erkek  var? 
Sizin  yaşadıklarınız  sahte  Mem  û  Zin'liklerdir.  Nerede  özgür  ilişki,  nerede  aşk?  Belki  Mem  biraz  bir şeylere  ulaştı,  Zin  bir  şeyler  olmaya  çalıştı.  Şimdikiler  onlardan  bile  daha  zavallı  bir  dürümdalar. 
Mem  bir  bey  oğlu,  Zin  bir  bey  kızıydı.  Cizîra  Botan'ın  en  büyük  beyi,  en  büyük  kızıydı.  Yine  de özgür  ilişki  olamadı.  Ben  insan  ilişkilerine  saygılıyım.  Kadına  da  saygılıyım  ve  karşılığında  da  ciddiyet  ve  saygı  isterim. 

Tarihi  bir  çelişkiyi  çözüyorum.  Burada  bir  Kürdün  düşürülüşündeki  dirilişi  temsil  ediyorum.  Bir Kürt  kadını  biçiminde  düşmenizi  önlemeye  çalışıyorum.  Kocakarılaşmanızı,  köleleşmenizi  önleme¬ nin  savaşımını  veriyorum.  Bu  bir  ilke.  Bir  özgürlük 


ilkesi.  Çocukken  dağa  çıkıyordum  kuşların  peşine korkunç  düşüyordum.  Dağda  bir  şeyler  bulmak benim  için  büyük  tutkuydu.  Bir  zenginin  birkaç  fıstık  ağacını  yolma  o  zaman  benim  için  büyük  bir  eylemdi.  Fakirinkine  pek  fazla  gitmiyordum.  Bağı bostanı  fazla  olanın  birkaç  üzümünü  koparmak benim  için  büyük  bir  eylemdi.  Ve  arkadaşlarımı besliyordum.  Bu  biçimler  kendi  çabalarımla  bir oluşuma,  bir  özgürlük  ilkesine  yol  açmaktır. 

Karşımızda  faşizm  var 

Bizde  kadının  adı  nedir?  Jiyan!  Ama  sîzler  'mırın’a,  ketin'e  dönüşmüşsünüz.  Bunu  değiştirmek gerekiyor.  Bu  işe  öncülük  etmelisiniz  ki,  erkekler size  hayran  olsun.  Birkaç  savaşı  başarmaya  güç  yetirecek,  ilişkileriniz  buna  yön  verecek  kadar  güçlü olmalı. 

Tek  sığınacağınız  yer  özgürlük  silahı  ve  dağlardır. 
Bu  işi  ya  başarırız  ya  başarırız.  Ama  düşmanın  buyruğu  "ya  bitireceğiz,  ya  bitireceğiz!"  Emir  padişahtan!  Bu  fermanı  nasıl  yırtacağız?  Bunlar  Osmanlı padişahlarından  daha  tehlikeli.  Karşımızda  faşizm var.  Eli  kanlı  barbar  bir  insan  soyunun  kasapları var.  Ama  biz  de  yaşamak  istiyoruz.  Biliyorsunuz Dersim  katledildi,  ama  bir  Dersimli  gence  iyilik gösterdik  diye,  kötü  mü  oldu.  Atalarının,  hatta henüz  hayatta  olanların  katliam  gerçeğini  size  göstermekle  hata  mı  ettik?  Kemalizm,  dostunuz  olamazdı.  Bütün  bunlar  insan  soyuna,  halkına  bağlı kalmanın  gerekleridir. 

Düşmanın  fermanı  var,  onu  daha  yırtamadık. 
Kellemi  de  fazla  ucuz  uzatmak  istemiyorum.  İnsanlık  kasabına  sizin  gibi  kuzuları  hiç  de  teslim etmek  istemiyoruz.  İşte  onun  için  sîzlere  özgür dağları  sunduk.  Her  şeyimi  harcadım  ve  savaşçıların  eline  bir  silahı  verelim,  dağın  da,  o  silahın  da 


müthiş  kıymetini  bilirler  diye  düşündüm.  Bunun dışında  başka  hiçbir  şey  düşünemedim. 

Özgür  yaşam  her  şeye  değerdir 

Tek  sığınacağınız  yer,  özgürlük  silahına  ve  ülkemizin  yaşam  gerçeği  olan  dağlaradır. 

Yaşam  ilkesi  şudur:  Düşmanın  dayattığı  bu  barbarlık  aşılırsa,  yaşam  gündemimiz  biraz  daha  değişir,  sorunlarımız  farklılaşır.  O  zaman  güzel şehirler  kuralım,  güzel  ekonomik  faaliyetler  düzenleyelim,  sosyal-kültürel  yaşamımızı  çok  çok  geliştirelim  diyeceğiz,  ama  şu  an  görevimiz  savaştır. 
Özellikle  sağlam  bir  ordu  gücü  haline  geleceğiz. 
Ordu  gücü  haline  gelmenin  partilileşmekten  geçtiğini,  partilileşmek  için  eğitime  ihtiyaç  olduğunu görüyorsunuz.  Düşman  tarafından  yakalanan  bir grup  arkadaşımızdan  daha  dün  bir  haber  geldi.  İki bayanın  kafasını  kesmişler,  ortalığa  atmışlar;  birini yakmışlar,  yolun  üzerine  atmışlar.  Bu  bir  gözdağıdır.  Mücadeleye  katılan  kadına  bir  gözdağıdır.  Bu gözdağına  karşılık  büyük  savaşçı  olma  yeteneklerimizi  ayaklandıralım!  Gençliğimizi,  enerjimizi büyük  savaşımın  emrine  amansız  verelim! 

Ne  kadar  zor  da  olsa,  bir  anlık,  bir  günlük  de  olsa özgür  yaşam  her  şeye  değerdir  diyoruz.  Gerçekten de  bu  özgürlük  günlerini  yakaladık  ve  bu  günler çok  zor  özgürlük  günleridir. 

Özgürlük,  savaşım  değerlerinin  geliştirilmesi,  korunması  ve  mutlaka  başarısını  geliştirmekten başka  ilgi  göstereceğiniz,  değer  vereceğiniz  hiçbir yaşam  kaygınız  olmasın.  En  güzel  yaşam  PKK  tarzını yakalamaktan,  yaşamaktan  geçiyor.  Onun  amansız savaşçılık  tarzını  temsil  etmekten  geçiyor.  Bu  halkı, savaşı  biraz  doğru  destekler  duruma  getirmedikçe yaşamayacağımı  çok  iyi  biliyorum.  Kendime  saygının  da  bir  gereği  olarak  özgürce  yaşamak  istiyor¬ 


sam,  kendime  "bu partiyi,  bu  halkı  savaşçı  kıl,  o  zaman  sen de  biraz  yaşayabilirsin.  Her  türlü  boyun  eğmeye  karşı  özgürlük  istedin, o  zaman  özgürlük  ilkesine  saygılı  ol,  horlanmaya, utanmazlığa  karşı  çık  ve  böyle  bir  savaşımla  ilişki sahibi  ol"  diyorum. 

"Başarı  oldukça,  yaşama  katlanılabilir"  demelisiniz.  Ben  sürekli  böyle  yaşadım  ve  her  zaman böyle  yaşayacağım.  Benim  etkim-yetkim  olduğu müddetçe  bu  ülkede  ve  bu  parti  adına  daha  da böyle  amansız  olacağız.  Siz  hesabınızı  doğru  yapın, bizimle  yol  almak  istediğinize  inanıyorum.  Düşmanın  dayattığı  "ya  bitireceğiz,  ya  bitireceğiz"  şiarına karşı  bizim  dayatacağımız,  "ya  kazanacağız,  ya  kazanacağız"  şiarı,  kesin  sonucu  lehimize  getirecek slogan  olacaktır. 

Tarihin  özgürlük  yürüyüşü 

Bugün  tarihimizin  özgürlük  yürüyüşü  yapılıyor. 
Yüzbini  aşkın  insanın  Kürdistan'a  yürüyüş  günüdür,  onu  da  bu  vesileyle  selamlıyoruz.  Gerilla  mevzilerini  koruyor  ve  doğruları  da  oldukça  dayatmış bulunuyoruz.  Dolayısıyla  düşmanın  bizi  hiçe  sayar gibi  teslimiyetten  başka  hiçbir  şey  öngörmeyen  alçakça  yaklaşımına  karşı  "Ya  kazanacağız,  ya  kazanacağız!"  şiarıyla  yürümek  en  doğrusudur. 
Kişiliklerde  başarılı  bir  çıkış  yapmak  en  şereflisidir. 
Hepinize  yaraşan  da  budur  ve  mutlaka  bir  kazandırma  gücünüz  olmalıdır.  Bize  vereceğiniz  ve  bizim de  halkımıza  vereceğimiz  selam:  Kazanmaktır,  kazandırmaktır! 

Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan'ın  'Nasıl  Yaşamalı  -II-  kitabından  derlenmiştir.  /  25  Haziran  1994 


KADININ  ZAMANI 


•  Savana  NUR 


Zamanın  duvarlara  çarptığı  ve  insana  "özgürlük  zordur, kendi  zamanını  yaratamazsan  özgürlüğün  yoktur"  dediği, bunu  en  yakıcı  haliyle  duyumsattığı  yerlerin  başında  gelir zindan.  Dönüp  zindan  tarihimize  baktığımızda  dışarıdaki  özgürlüksel  gelişme  ile  kendi  gelişimimiz  arasına  mesafenin,  uçurumların  girdiği  dönemlerin,  kendi  zamanımızı  yaratamadığımız dönemler  olduğunu  görürüz.  Devrim  süreçleri  farklıdır.  Kendi  zamanını  yaratma  ivedileşir.  Değişim  hızlanır,  uçurumlar  hızla büyür.  Bulunmamız  gereken  yer  ile  bulunduğumuz  yer  arasındaki  mesafenin  büyüklüğünü  anlamaya,  kendi  mekanımızdaki zamanın  ne  kadar  bizim  yaratımımız  olduğunu  çözmeye  çalışıyorum.  Genelimiz  için  geçerli  bu  ama,  özelde  biz  özgürlüğün  kadınları  için. 

Tüm  dezavantajlarına  rağmen  zindanda  kendi  zamanını  yaratmanın  dışındaki  devrimsel  akışı  yakalamanın,  hatta  bazen  aşmanın  mümkün  olmadığını  söyleyemeyiz.  Mücadele  tarihimiz  bunu iade  eden  örnekler  barındırmaktadır.  Mazlumların,  Kemal'lerin temsil  ettiği  yaratım  çizgisi  böylesi  mucizevi  bir  gerçekleştirmedir.  Bütün  bir  toplumun  karşısında  ahrazlaştığı,  tarihsel  gerçeği ve  darbeyi  daracık  bir  hücrede  çözme  ve  aşmadır... 

Kendi  zamanını  yaratma  iradesi 

Tarihimizin  bu  örneklerini  hatırlamak  en  çok  da  son  yıllarda yaygınlaşan;  -  ifade  edilsin  veya  edilmesin  ki  çoğunlukla  edilen-  "Zindanda  insan  başka  ne  yapabilir  ki?  Salt  benimle  hiçbir şey  değişmez,  olup  olmamam,  yapıp  yapmamam  mücadelede bir  şey  değiştirmez"  türündeki  anlayışların  geçersizliğinin  farkındalığı  için  önemlidir.  Ve  aslında  bu  anlayışları  bu  yıllarda  zeminimizde  kendi  zamanımızı  ne  kadar  yaratabildiğimizin  ve zamana  hangi  düzeyde  kendi  başarı  rengimizi  yüklediğimizin çarpıcı  verileridir.  Genelin  ulaştığı  sonuçlardan  ders  çıkarmak, yararlanmak  önemli  olmakla  beraber,  kendi  zemininde  çözmeyenin,  kendi  zamanını  yaratma  iradesini  ortaya  çıkaramayacağı da  bir  gerçek. 

Egemen  kodlanmaları  çözmek 

Biz  özgürlüğün  kadınları  neden  kendi  yaşamsal  esasımızdan, bizi  biz  yapan  anlamdan  böylesi  bir  uzaklaşma  yaşadık?  Neden ilk  önce  ve  en  çok  susanlar  biz  olduk?  Bunun  "Çağımızda  ideolojiler,  partiler,  devrimler,  devrimci  öncülükler  dönemi  sona erdi"  anlayışıyla  bağının  olduğu  açıktır.  Bu  anlayışın  genel  yapılanmayı  çok  derinden  sarstığı,  halkı  ve  hareketi  örgütsüz, ideolojisiz  ve  öncüsüz  bırakmak  istediği  bilinmektedir.  Kadın Kurtuluş  İdeolojisi  karşısındaki  duruşumuz  da  bundan  etkilenmiştir.  Egemenlik  tarihinin  yarattığı  zihniyetti,  kültürü  ruhsal 


yapılanmayı  genlere  kadar  işleyen  şekillenmeyi,  kodlanmayı çözmek  ve  aşma  anlamına  gelen  Kadın  Kurtuluş  İdeolojisinin ortaya  konması  tarihsel  ve  çok  büyük  bir  iddiadır.  Ancak  eril egemenliğin  tarihsel  yapılanması  ve  süregelen  derinlik  düzeyi göz  önünde  bulundurulduğunda  işin  başında  olduğumuz  daha iyi  anlaşılır. 

Kadın  devrimciliğinin  yakıcılığı 

Çağın  bilim  düzeyini  aşma  anlamına  gelen  devrimcilik,  kadın söz  konusu  olduğunda  daha  da  yakıcılaşır.  Doğal  toplumun  bilimine  rağmen  verili  bilmelerin  tümünün  eril  zihniyete  dayanmasından  dolayı,  kadın  özgürlük  çizgisi  çok  daha  ileri  bir  bilmeyi, farkındalığı  dönüşümü  gerektirmektedir.  Sınırlı  hatta  kapsamlı bir  öğrenmeyle  bile  genlerimize  kadar  işleyen  eril  egemen  zihniyetin  şekillendirdiği  verili  kadın  etkilerini,  edindiğimiz  kültürü, duyguları,  psikolojiyi  aşmak  kolay  olmayacaktır.  Elbette  kadınlarca  çok  ağır  bedeller  verildi.  Bin  yıllar  da  geçse  yüzlerce  kahraman  kadın  kişiliği  unutulmayacak,  asla  inkar  edilmeyecek  bir düzeyde  tarihe  damga  vurdular. 


Kendini  tanımlamaya  cesaret  etmek 

Tarihin  en  eski  toplumsal  sömürüsü  cins  sömürüsü  olduğundan ve  hiçbir  sınıfsal,  ulusal  devrimin  gerçekte  kendi  başına  özgürlüğü getiremeyeceği  tespitinden  dolayı  paradigmamız,  cinsiyet  özgürlüğüne  ve  devrimine  dayanmaktadır.  Tüm  eril  egemen  yapılanmaları  aşacak  ana  kadın  kültürünü  hedeflemektedir.  Özgürlük mücadelesinde  ulus  ve  kadın  konusunda  öncelik,  sonralık  diye bir  şey  yoktur.  Kadın  kurtuluş  mücadelesinin  daha  uzun  soluklu bir  mücadele  olduğu  da  açıktır.  Kendi  zamanımızı  yaratmak  ve duvarların  sınırlayıcılığını  aşmak  dedik.  Ancak  zindanlar  söz  konusu  olduğunda  hem  iç  dünyaların  şekillenmesinde  hem  de gündem  oluşumunda  dışarıdan  yansıyanın  önemli  olduğu  açıktır. 

En  çok  da  biz  kadınların  umuda  ihtiyacı  var.  Bu  anlamda  bu  yıllarda  kendi  zamanımızı  kayıp  veya  yaşanmamış  saymıyoruz. 
Çünkü  tüm  zorluklarına  rağmen  tutunduk,  taşıdık.  Bugün  kadın özgürlüğüne,  insanlığın  kurtuluşuna  dair  umudumuzun  içini  dolduracak  bilme  düzeyine,  ikna  imkanına  her  zamankinden  daha fazla  sahibiyiz.  O  halde  eksik  ve  yanlışlarımızdan  korkmadan  kendimizi  yeniden  tanımlamaya  cesaret  edelim. 
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Rojava 

bû  nasnameyek 


Endama  Komîteya  Tekiliyen  Diplomasî  ya Înîsiyatifa  Jinen  Sûriyeye  Nûjîn  Yûsif  derbare  şer  û  pevçûnen  li  Rojhilata  Navîn,  di pergala  xweseriya  demokratik  de  rola  jine,  dagirkeriya  devvleta  tirk  ya  li  Efrîne  û  bedengiya  raya giştî ya  hemberî  erişen  li  ser  Efrîne  bersiva  pirsen rojnameya  me  da. 

Ji  bo  hin  zedetir  metîngeriye  şere  li  hereme her  ku  diçe  zedetir  belave  tevahiya  hereme dibe,  hûn  rewşa  heyî,  kaosa  li  hereme  çawa  dibinin? 

Edî  cîhan  jî  qala  gengeşiya  li  Surye  dike.  Tevî Rusya  û  Emerîka  dibejin  eme  krîza  li  Surye  çareser  bikin  jî  le  bele  ev  gengeşî  heja  bi  hemû  dijvvariya  xwe  dewam  dike.  Fikaren  me  derbare  rewşa hereme  de  hene.  Rastiya  ku  îro  li  Surye  diqewime  li  tevahî  rojhilata  navîn  te  jiyan  kirin.  Em dikarin  bejin  projeya  ku  Emerîka,  Rusya  û  devvleten  yekbûyîyen  Emerîkaye  dixwazin  li  Rojhilata Navîn  bi  cih  bikin  tu  guhertin  bi  xwe  re  neaniye. 

Her  wiha  şere  dinavbera  vvelaten  Ereb  de  jî şere  li  rojhilata  navîn  xira btir  û  kurtir  dike.  Rastiya  rojhilata  navîn  dûrî  projeya  herdû  hezen  hegomonen  ku  îro  li  rojhilata  navîn  dixwazin  xwe ferz  bikin  e.  Li  nava  vvelaten  Ereb  de  jî  şere  desthilatariye  û  şere  ku  her  kes  xwe  bi  yeke  dinve bide  giredan  heye.  Ji  ber  ku  devvleten  Ereb  ji  hev parçene.  Rusya  û  Emerîka  siyaseta  devvleten  rojhilata  navîn  hemû  parçe  kirine.  Levvra  ev  hezen hegomon  tişten  ku  dixwazin  nikarin  bicih  bînin. 
Erişa  li  ser  erden  rojhilata  navîn  tene  xizmeta  şer dike,  ev  proje  tene  ji  bo  xilasiya  gelan  hatiye amade  kirin,  beguman  revvşa  heyîjî  bandore  li Surye  dike,  krîza  Surye  jî  bivan  ve  giredayî  ye.  Em dizanin  hinek  tifaq  hene,  dixwazin  hinek  çareseriyan  bînin.  Bi  hin  tifaqan  hezen  li  Xutaye  demiştin  û  niha  jî  heman  tişt  li  Duma  kirin.  Ji  ber  ku  em xeteriya  li  hereme  dibînin  ji  bo  we  em  dixwazin bi  pergala  netevva  demokratîk  pirsgireka  hereme çareser  bikin. 

Weke  her  kesîjî  dît  li  bakure  Surye  du  hilbijartin,  bi  şevveyek  demokratîk  hatin  kirin.  Li  Surye em  îradeyekî  nabînin,  em  dibînin  ye  niha  li  Surye pergale  bireve  dibe  Rusya  ye,  Rusya  jîji  bo  çareseriye  nagihe  ti  armance.  Şere  du  hezen  ku  dixwazin  heza  xwe  li  ser  hereme  dibin  serwext  kirin te  meşandin.  Pirsgireka  Surye  ne  bi  Astana,  ne  jî bi  Ceneve  te  çareser  kirin.  Van  hezan  ji  bere  de Rojhata  navîn  li  xwe  parve  kirine.  Ya  ku  niha Surye  perçe  jî  dike  ev  hezîn.  Deste  Rusya,  Emerîka  û  îrane  di  ve  parçekirine  de  hey. 

Di  tevahiya  ve  pevajoye  de  we  ne  tene  ji  hela leşkerî  de,  di  heman  deme  de,  ji  aliye  zihniyet de  jî  li  hemberî  zîhniyeta  DAIŞ  ku  îro  devvleta Tirk  je  re  peşengtiye  dike,  tekoşîn  da  meşandin û  wek  xeta  seyemîn  a  xwe  dispere  azadiya  gelan erk  girt.  Gelo  xeta  seyem  ango  tekoşîna  ku  xwe dispere  azadiya  jine  bandorek  çavvan  li  herem û  bi  taybetî  jinen  li  hereme  kir? 

Heza  Surye  nemaye,  heza  xwe  hemû  vvinda  kiriye.  Tişta  ku  nahele  projeya  wan  bi  ser  bikeve projeya  xweseriya  demokratîk  ya  li  Rojava  û  bakure  Surye  ye  ango  meleseya  Kurdane.  Ji  bo  van hezan  tişta  asteng  xeta  seyemîn  e  ku  ew  jî  xweseriya  demokratîk,  netevva  demokratîk  û  konfederalîzma  demokratîk  e.  Ji  bo  we  erişen  pir dijvvar  yen  leşkerî  û  siyasî  tene  kirin,  ev  jî  bi  alîkariya  Rûsya,  rejîm,  îrane  û  devvleta  Tirk  te  kirin. 
Heya  destvverdanen  li  ser  Surye  hebe  we  pirskireken  li  Surye  neyen  çareser  kirin. 


Şoreşa  Rojava  şoreşa  jinâye 

Şoreşa  Rojava  ji  destpeke  heya  roja  îro  bi  reng û  cevvhere  jine  şikl  girt.  Le,  mixabin  here  zede  jî erîş  bi  ser  ve  pergala  navend  jin  hat  kirin.  Tişta ku  here  zede  hezen  netew-dewlete  xist  nav  metirsiye  de  jî  ev  rastî  bû  ku  îro  here  zede  jin  û  nirxen  we  avakirine  ten  hedef  girtin.  Sedema  ve yeke  çiye? 

Em  şoreşa  Rojava  wiha  penase  dikin,  şoreşa Rojava  şoreşa  jine  ye.  Beguman  xebaten  me  yen jine  li  Rojava,  bi  şoreşa  Rojava  destpe  nekiriye, heja  Reber  Apo  dema  li  Rojava  bû  xebatekî  berfireh  ye  jine  hebû.  Her  tişt  bi  hesanî  nehate  bi- 


dest  xistin.  Me  gelek  şer  û  tekoşîn  da  meşandin, bitaybet  di  ware  pergal,  tekoşîna  cinsî,  şere  çînî û  şere  jinûde  avakirin  û  xwe  kirina  sazî  da  kir.  Şoreşa  Rojava  hişt  ku  cihan  hemû  denge  jina  Kurd bibihîse,  şoreşa  Rojava  hişt  ku  qehremantiya jinen  Kurd  li  hemû  cîhane  belav  bibe. 

Ya  herî  giring  jî  xebaten  me  yen  parastine  ye, ji  ber  ku  parastin  tine  be  em  nikarin  tu  gavekî mezin  bavejin.  Çendî  tu  siyaset  bike  jî  lazime heza  te  ya  leşkerî  li  peş  be,  ji  bo  we  heza  YPJ  û YPG  ji  bo  şoreşa  Rojava  beşa  herî  giringe.  Heza parastina  cevvherîji  bo  hemû  jinen  li  Rojava  û  bakure  Surye  buye  nasname,  ev  jîji  bo  dengek  ku jin  di  hemû  beşan  de  dikarin  rexistina  xwe  bide ava  kirin.  Berxwedaniya  şervanen  YPJ'e  yen  weke Avesta,  Arîn,  Barîn  û  bi  hezaran  lehengen  di  ve serdema  berxwedane  de  derketin  hole. 

Me  di  aliyâ  siyasî  û r£xistinî  de  xwe  bi  sazî  kir 

Beguman  me  sîvvanekîjina  da  ava  kirin.  Sazi- yen  jinan  yen  weke  weqfen  jinan,  cihen  ji  bo  parastina  zarokan  û  xebaten  ji  bo  keçen  civvan  hatin berfireh  kirin.  Ya  herî  giring  jî  meclisa  jinan  ya Surye  hate  ava  kirin. 

Ev  jî  sîvvaneke  ji  bo  hemû  jinen  li  Surye,  hemû jinen  ji  pekhateyen  li  bakure  Surye  cihe  xwe  di ve  sîvvane  de  girtin,  beguman  ev  sîvvan  ji  bo  tevahî  jinen  li  Surye  xwedî  girîngiyek  mezin  bû.  Di asta  xebaten  jinan  de  gaven  gelek  mezin  hatin avetin,  li  ser  asta  van  xebatan  me  kare  xwe  hen zedetir  berfireh  kir.  Qanûnen  jin  hatin  derxistin, ji  we  jî  vvedetir  me  li  Rojava  û  bakure  Surye,  di aliye  siyasî  û  rexistinî  de  xwe  bi  sazî  kir.  Ye  ku  bi salan  nedikarîya  ji  mala  xwe  derkevin  niha  daxwaza  azadî  û  mafe  xwe  dikin.  Em  îro  guhertin  û 


tin.  Me  gelek  şer  û  tekoşîn  da  meşandin,  bitaybet  di  ware  pergal, şîna  cinsî,  şere  çînî  û  şere  jinûde  avakirin  û  xwe  kirina  sazî  da  kir. 
Şoreşa  Rojava  hişt  ku  cihan  hemû  denge  jina  Kurd  bibihîse,  şoreşa Rojava  hişt  ku  qehremantiya  jinen  Kurd  li  hemû  cîhane  belav  bibe. 


ve  guhetine  di  pergala  xwe  de  esas  digirin.  Eğer em  bikaribin  jinekî  xurt,  bi  îrade  bidin  ava  kirin em  e  bikaribin  di  aliye  siyasî,  civakî  û  dîplomasiye de  xebaten  xurt  yen  ber  biçav  bimeşînin.  Di  aliye dîplomasiye  de  Kongra  Star  xebatekî  berfireh  dimeşîne,  tevî  kem  û  kurtiyan  em  dikarin  encamekî erenîjî  bibînin. 

Her  wiha  me  dikarî  hîn  zedetir  heremen  ku  hafine  rizgar  kirin,  yen  weke  Reqa,  Minbic,  Derezore,  Tebqa  de  xebaten  jinan  bidin  meşandin.  Ji we  jî  vvedetir  me  dikarî  em  jina  birexistinkirî  derxînin  hole,  di  vî  warî  de  heja  kemaniyen  me hene.  Li  aliye  din  me  gelek  qanûnen  jinan  derxistiye,  ev  qanûn  demeke  direje  hafine  derxistin, beguman  ev  jî  mijarekî  gelekî  girînge.  Cara yekem  em  destûrek  jin  derdixînin.  Ev  jî  gavek gelek  mezin  e  ji  bo  hereme.  Ya  rastî  jî  em  di  Rojavaye  Kurdistane  de  dibînin  ku  ev  destûrane gelek  di  cihe  xwe  de  tene  bikaranîn. 

Li  Rojava  û  bakure  Surye  binave  jinan  gelek  sazî hatin  ava  kirin  û  şoreşa  Rojava  bû  nasnameyek  û peşkeşî  hemû  jinen  li  Rojhilata  navîn  kir.  Jinen  hereme  û  bitaybet  jî  jinen  Kurd  xwedî  li  we  nasnameye  derdikevin.  Levvra  hezen  hegomonîk hesanen  xwe  liser  we  dikin.  Çawa  ku  me  li  dijî  çeteyen  DAİŞe  berxwe  da  û  qehremaniyek  mezin da  meşandin,  bi  heman  rihîîro  jî  em  xebaten  xwe yen  jin  di  Rojava  û  bakure  Surye  de  bi  reve  dibin. 

Li  dijî  Efrîne  erişen  gelek  dijvvar  û  derhiqûqî çebûn.  Li  encama  çi  hevkariye  de  Efrîn  hate  dagirkirin? 

Devvleta  Tirk  jî  dixwaze  beşdarî  parçebûna  ku Rusya,  îran  û  Emerîka  li  Surye  çekir  bibe.  Levvra devvleta  Tirk  tişten  ku  bere  li  Dersim,  Mereşe  kir xwest  di  şexse  Efrîne  de  careke  din  pe  bîne.  Le  bele em  di  Efrîne  de  tek  neçûn,  dagirkeriya  devvleta Tirk,  maske  û  planen  wî  li  Efrîne  deşîfre  bû  û  kete xware.  Ev  maske  çine?  Em  dizanin  ku  kesek  ji  devvleta  Tirk  a  dagirker  re  ne  got  tu  çima  axa  Surye dagir  dikî.  Kete  Ezaze,  Babe  û  Cerabluse  kesî denge xwe  dernexist.  Ji  we  jî  vvedetir  kete  herema  Efrîne kesî  denge  xwe  je  re  dernexist.  Ji  ber  ku  tifaqa  di navbera  Tirkiye  û  Rusya  ye  de  xwe  digihîne  beriya 


pencî  salî,  her  wiha  Surye  jî  zedetirî  pencî  sale  ser erd  û  bin  erde  Surî  radestî  Rusan  kiriye. 

Şere  li  Efrîne  ne  tene  şere  li  beramberî  Tirkiye bû,  şere  li  Efrîne  şere  li  dijî  NATOye  bû.  Ketina devvleta  Tirk  ji  bo  Efrîne  xetimandinekî  gelek mezin  bû.  Tirkiye  li  Efrîne  de  vvinda  kir.  Beguman dema  mijar  dibe  Kurd  her  kes  piştgiriya  hev  dikin, şere  Efrîne  ne  weke  şere  li  Kobane  bû,  ji  ber  di Kobane  de  şere  li  dijî  çeteyen  DAİŞe  hate  kirin, şere  li  Efrîne  şere  li  dijîtirsa  heza  Kurd  û  netevven ku  li  Efrîne  de  bi  hev  hate  kirin. 

Bâdengî  hevkarî  ye 

Li  dijî  erişen  hovane  yen  devvleta  Tirk  û  çeteyen  vve  hûn  bedengiya  raya  giştî  û  bi  taybetî  NY çavva  dinirxîn? 

Dema  ku  devvleta  Tirk  erîşe  Efrîne  kir  her  kes bedeng  bû,  tu  hezan  ji  bo  van  erişan  denge  xwe dernexist,  tene  çend  daxuyaniyen  şermok hebû,  ewqas.  Gelek  kes  li  ber  çaven  cîhane  hate qetil  kirin,  tene  çend  vvelaten  vveke  Fransa  û Misre  helvvesten  xwe  nîşandan,  le  bele  devvleten  cîhane  û  Evvrupa  hemû  kerbûn  û  lalbûn  bi ve  ker  û  lalbûna  xwe  piştgiriyek  mezin  dan  devvleta  Tirk.  Piştî  Efrîn  hate  dagirkirin,  mal  û  milken xelke  hate  talan  kirin  nûkane  hinek  hez  dibejin ere  Efrîn  hate  dagirkirin.  Di  wexte  xwe  de  mudaxeleyî Tirkiye  nekirin,  em  dikarin  bejin  berovajî  alîkariya  Tirkiye  kirin.  Em  jî  dibejin  bedengî hevkarî  ye.  Le  bele  helvvest  û  sekna  gele  me  ye bi  taybetî  li  Evvrupaye  gelek  heja  û  bi  rumet  bû. 
Çalakî  û  xebaten  di  pevajoya  Efrîne  de  ku  gele me  li  Evvrupaye  meşand  hişt  yekîtiya  gele  Kurd xurtir  bibe.  Me  dît  ku  careke  din  gele  Kurd  li  dijî dagirkeriye  deste  xwe  bide  hev  û  li  dijî  dagirkeriye  bisekine. 

Weke  encam  mirov  dikare  wiha  beje:  Rojhilata navîn  dikare  bi  du  tiştan  hez  bibe.  Netevva  demokratîk  û  pergala  federaliya  netevva  demokratîke. 
Surye  dikare  li  ser  van  herdû  bingehan  xurt  bibe. 

Jiber  piştgiriya  Hevvler  HELEPÇE em  spasiya  xwe  raber  dikin 
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Di  pergala  modernîteya  kapitalist  de  qirkirin  peyveke  ku  her  tim  li  ser  kar  e.  Arınanca  sereke  jî  tinekirina  gelan, bavveriyan,  komen  etnik  û  olî  ye,  ji  hole  rakirina wan  ji  ser  rûye  erde  ye.  Di  ve  vvateye  de  hem  di ware  fizikî  û  hem  jî  çandî  de  di  dîroka  modernîteya kapitalist  de  nimûneyen  qirkirine  hene. 

Di  heman  çerçoveye  de  îro  şere  cîhane  ye seyem  dimeşe.  Di  vî şerî de  heya  niha  hezen  cîhanî yekser  li  dijî  hev  şer  nekirin.  Le  îro  ev  şer  derbasî pevçûna  dinavbera  devvletan  de  bûye.  Piştî  ku şere  sar  ye  cîhane  bi  hilvveşîna  bloka  sosyalîzma pekhatî  bi  encam  bû,  cihan  ket  bin  servveriya hezek  hegemon.  Le  bele  bi  şere  li  Sûrî  re  rewş  guherî.  Hezen  din  yen  xwedî  armancen  hegemonya cîhanî  daketin  sahaye.  Lewma  jî  şere  li  sûrî  hevsengiyen  cîhanî  jîguherand. 

Ji  pergala 

Netewa  Demokratîkditirsin 

Bi  taybet  piştî  tekçûna  DAİŞ'e  li  Reqaye,  rewşa li  Sûrîjî  ket  pevajoyek  nû.  Di  heman  deme  de  armancjîhatin  guhertin.  Projeya  netewa  demokratik  ya  Reber  Apo  ku  di  şexse  şoreşa  Rojava  û Bakure  Sûrî  de  bi  beden  bû,  bû  armanca  sereke  ya erişan. 

Sedema  bingehîn  ew  bû,  hezen  hegemon, hezen  heremî  yen  statukoparez  pergala  netevva demokratik  a  xwe  disipere  paradigmaya  modernîteya  demokratik  ji  xwe  re  weke  metirsî  dîtin. 
Lewma  jî  erişa  bi  armanca  qirkirine  ya  li  dijî  gele Kurd  ku  di  peşengiya  devvleta  Tirk  de  pek  te,  ji  nedîtî  ve  hatin.  Hezen  hegemon,  levvma  jî  di  serdema  jinûve  avakirina  pergala  heremî  de,  çav  li konsepta  qirkirine  ya  devvleta  Tirk  digirin.  Çawa ku  di  pevajoya  şere  cîhane  ye  yekem  de  çav  li  qirkirina  Ermeniyan  girtin,  niha  jî  heman  helvvesteji bo  qirkirina  li  ser  gele  Kurd  te  ferzkirin  digirin. 

Efrîn  li  dijî  pergala qirkirinâ  li  berxwedide 

Dibingeha  erişa  li  ser  Efrîne  û  helvvesta  hezen cîhanî  ya  li  dijî  ve  erişe  de  jî  heman  helvvest  heye. 
Devvleta  Tirk  a  dagirker,  xwest  pîlana  xwe  ya  qirkirine  li  Efrîne  pek  bîne.  Levvma  weke  heza  duyem a  NATO  hemû  heza  xwe  ya  teknîk,  aborî  û  leşkerî li  dijî  gele  Efrîne  xist  tevgere.  Di  erişa  yekem  de  zedeyî  70  balafiren  şer,  bombe  li  ser  gele  Efrîne  de barandin.  Di  devvame  de,  rojane  bi  sedan  car  bajare  Efrîne,  gund  û  navçeyen  we  hatin  bombekirin. 
Her  wiha  devvleta  Tirk  rebazek  q i rej  û  dermirovî  li Efrîne  pek  anî;  hemû  çavkaniyen  jiyane  xist  armanca  erişan.  Di  serî  de  kanî  û  bîren  ave,  firinen nan  û  nexweşxane  bombe  kirin.  Ji  ve  erişa  hovane armanc  ew  bû  di  roja  peşî  de  Efrîne  dagir  bikin,  Efrîniyan  radest  bigirin.  Le  bele  vvisan  nebû,  ne  dagirkeriyaTirk  karî  Efrîne  dagir  bike,  ne  jî  wekî  ku 


hevî  dikir  gele  Efrîne  xwe  radest  kir.  Gel  li  ber  xwe da,  Efrîne  bi  avvayekî  destanî  berxwedanek  dîrokî raber  kir.  Du  mehan  be  navber,  berxwedana  gel  û şervanan  a  li  dijî  dagirkeriye  devvam  kir.  Piştî  ku devvleta  Tirk  a  dagirker  bi  çavsorî  erişî  sedhezaran sivîl  kir,  gel  li  dijî  qirkirine  ji  bajarderket.  Di  heman deme  de  berxwedan  derbasî  qonaxek  nû  bû.  Edî gel  xwe  kişand  heremen  hîn  bi  ewle,  şervanan  jî bi  şevvaze  gerîla  derb  li  ser  derbe  li  dagirkeran  dan û  hîn  jî  ev  qonaxa  berxwedane  devvam  dike. 

Dixwazin  demografya 
Efrînâ  biguherînin 

Niha  çeteyen  xwe  li  Efrîne  bi  cih  dikin,  dixwazin demografya  Efrîne  bi  temamî  biguherînin.  Le  bele hin  rastî  hene  ti  carî  nayen  vvindakirin.  Ew  ax  a gele  Efrîne  ye,  gel  xwediye  Efrîne  ye  û  ti  carî  dagirkeriye  napejirîne.  Ji  ber  ku  gele  qedîm  ye  ve  axe ew  gele.  Eğer  îro  gele  Efrîne  di  şerten  herî  dijvvar de  li  dijî  dagirkeriye  li  ber  xwe  dide,  ev  te  we  vvateye  ku  ev  pergala  qirkirine  tek  çûye.  Gele  Efrîne bi  ve  sekna  xwe  ya  birûmet  gelek  zelal  ji  dost  û  dijminan  re  dibeje  'Em  Kürde  azad  in,  hûn  vîna  me nikarin'.  Ev  vîn  xwe  disipere  ked  û  tekoşîna  salan. 
Bi  taybet  jî  di  salen  dawî  de  Efrîne  xwe  rexistin  kir, weke  heremek  herîbi  aram  karîbû  bibe  himbezji sedhezaran  koçber  re. 

Di  heman  deme  de  Efrîn  bi  pekhateyen  xwe  nimûneya  herî  berbiçav  a  netevva  demokratîk  bû. 
Hem  bavveriyen  cüda,  hem  jî  etnîsîteyen  cüda  di himeza  Efrîne  de  karîbûn  bi  hev  re  bijîn.  Gelan,  bavveriyan,  jinan,  civvanan  û  hemû  beşen  civake  xwe di  ve  pergale  de  dîtin.  Mîmare  ve  pergale  jî  elbet Reber  Apo  ye.  Hezen  ku  ji  ramana  Reber  Apo  ya azadiye  tirsiyan  destûr  dan  erişa  li  ser  Efrîne.  Le bele  Reber  Apo  di  dahûrandinen  xwe  de  got  ku Kurd  de  weke  bere  ji  aliye  hezen  derve  ve  neyen bikaranîn.  Elbet  ev  tespît  giredayî  rexistinbûn  û  tegehiştina  gele  Kurd  e.  Ev  rastî  di  encama  tekoşîna 
40  salan  a  di  peşengiya  Reber  Apo  de  derketiye 
hole.  Levvma  dema  ku  hezen  navnetevvî  dixwazin hereme  ji  nüve  dîzayn  bikin,  ne  pekane  ve  heza gele  Kurd  ji  nedîtîve  vverin. 

Plana  devvleta  Tirk  berfireh  e, div€  berxwedan  jî  mezin  be 

Xulase,  berxwedana  Efrîne  bû  berxwedana  serdeme  ku  îro  jî  di  astek  din  de  devvam  dike.  Ve  berxvvedane  çawa  ku  ji  roja  peşî  de  pîlanen  qirkirine tek  birin,  îro  jî  bi  heman  avvayî  devvam  dike.  Dibe ku  niha  jî  devvleta  Tirk  dixwaze  ve  pîlane  belavî hemû  Kurdistane  bike.  Nimûne  dixwaze  bi  heman avvayî,  Başûre  Kurdistane  jî  dagir  bike.  Le  bele  ev vîna  ku  li  Efrîne  li  dijî  dagirkeriye  heya  îro  li  ber  xwe dide,  de  li  başûre  Kurdistane  jî  bi  ser  keve.  Konsepta  qirkirine  ya  AKP-MHP  îro  devvleta  Tirk  aniye ber  tekçûne.  Qirkirina  gele  Kurd,  tinekirina  tevgera azadiye  ji  xwe  re  weke  yekane  reya  desthilatiye, heya  ji  we  jî  vvedetir  yekane  reya  hebûne  dibînin. 

Levvma  bi  hemû  heza  xwe  ya  mayî  dixwazin  eriş bikin.  Elbet  tevgera  azadiye,  bi  pengaven  dijber 


bersive  dide  van  erişan.  Li  Başûre  Kurdistane  jî  bi ruhe  yekîtiya  netevvî,  li  dijî  dagirkeriye  tevgerek ciddî  ya  gel  heye.  Le  bele  deme  ku  ev  tevgera  gel hîn  rexistî,  li  qadan  li  dijî  we  siyaseta  hevkare  dagirkeriye  jî  xwe  nîşan  bide.  Ji  Efrîne  ta  Qendîl  û Şengale,  devvleta  Tirk  a  dagirker  heman  konsepte dixwaze  pek  bîne.  Levvma  çawa  li  Efrîne  berxwedanek  dîrokî  pekhat  û  didome,  dive  li  Başûre  Kurdistane  jî  hem  civak,  hem  jî  hezen  siyasî  li  dijî  ve konsepte  rabin. 

Jin  div€  peşengiya  tekoşîna li  dijî  qirkirinâ  bikin 

Di  serî  de  li  dijî  dagirkeriya  li  Efrîne,  li  her  qade li  dijî  erişen  dagirkeriye  yen  bi  armanca  qirkirine jin  peşengiye  dikin.  Di  pevajoya  Efrîne  de  me  li qadan  peşengiya  herî  çalak  kir.  Le  bele  ev  konsept  dixwaze  di  astek  din  de  xwe  li  ser  hemû  Kurdistane  ferz  bike.  Levvma  heza  jinan  dikare  ve pîlane  ravvestîne.  Ji  ber  ku  pergal  di  serî  de  erişî nirxe  jine  dike,  erişî  hebûn  û  nasnameya  jine dike.  Li  Efrîne  jî,  li  Şengale  û  Qendîle  jî,  pergala qirkirine  erişî  jinan  dike  di  bingeh  de.  Levvma Jinen  Kurd,  Ereb,  Suryan,  Ermen,  Tirk  û  ji  gelen din,  ve  rastiye  baştir  dikarin  peşvvazî  bikin.  Qedera  jinan  û  gelan  di  rastiye  de  yek  e.  Ku  jin  û  gel bikarin  li  dijî  ve  pergale  xwe  hîn  baştir  tevger bikin,  qirkirin  de  ji  binî  de  tek  biçe. 


Di  serî  de  li  dijî  dagirkeriya  li  Efrîne,  li  her qade  lı  dıjı  erişen  dagirkeriye  yen  bi  armanca qirkirine  jin  peşengiye dikin.  Di  pevajoya  Efrîne  de  me  li  qadan  peşengiya  herî  çalak  kir. 
Le  bele  ev  konsept  dixwaze  di  astek  din  de xwe  li  ser  hemû  Kurdistane  ferz  bike.  Lewma heza  jinan  dikare  ve  pîlane  rawestîne. 


Jiber  piştgiriya  GûlîstanÎKE em  spasiya  xwe  raber  dikin 


Gulan  201  8 


çand  û  ziman 


Nevvaya  Jin 


✓  Kurd  ku  heta  niha  ji  çendî  û  çend  qirkirinan  derbas  bûn,  saya  jinen  şerker  en çand  û  zimane  xwe  parastin,  ji  tinebûne  filitîn.  Zimane  dayike,  zimane  xwezayî  ye. 
Yekkirina  fikir,  zikir  û  çalakiye  ye.  Zimane  dayike,  zimane  herîji  dil  e. 


•  A.  Avesta  AYDIN _ 

Cejna  Zimane  Kurdî,  ango  15e  Gulane...  Ev roj  ne  tene  rojeke  pîrozbahiye  ye,  di heman  deme  de  roja  hişyarkirine  ye.  Qerîna  hezaran  sal  a  ku  gele  Kurd  kefene  mirine  çirand,  banga  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Öcalan  a yekkirina  fikir,  zikir  û  çalakiye  ye. 

Dive  her  roj  ji  bo  me  Cejna  Zimane  Kurdî  be,  le hin  rojen  sembol  en  hatine  destnîşankirin  jî,  xwedî vvateyen  mezin  in.  Zimanzan  û  vvejekaren  wek  Celadet  Bedirxan,  Osman  Sebrî  û  hevalbenden  wan, hejmara  yekemin  a  kovara  fîlozofî,  hüner  û  vvejeye ya  bi  Kurdî  Hawar,  di  15e  Gulana  1932an  de,  li  bajare  Şame  weşandin.  Ji  bo  berhemen  nivîskî  û  rezimana  Kurdî gaveke  girîng  e,  ji  bo  we  15e  Gulane. 

Beguman  Baba  Tahîre  Hemedanî  (935-1019)  ku ji  ber  helbesten  xwe  yen  rût  û  tazî,  wek  Baba  Tahîre Üryan  te  naskirin,  di  zaravaye  Lorî  de,  nave  xwe  bi tîpen  zerîn  dabû  nivîsandin,  ji  EhmedeXane,  Feqiye Teyran,  Melaye  Cizîrî,  herwiha  Ömer  Hayyam, Mevlana  Celaleddin  Rûmî  re  bû  mînak... 

Dema  nave  Baba  Tahîre  Üryan  te  gotin,  yekser çarîna  wî; 

"...Ku  dil  biber  be ,  naxwe  dilber  kî  ye Eğer  dilber  dil  be ,  nave  dil  çî  ye 
Ez  dil  û  dilber  tevlihev  dibînim 
N  izan  im  dil  kî  ye,  dilber  kî  ye... 

...Îlahî  biçim  cem  ke  biçim  cem  ke 
Ez  ku  be  dest  û  pe  me  biçim  cem  ke Hemû  min  biqewrînin  tem  cem  te 
Ku  ji  te  biqewirim  biçim  cem  ke"  ji  dile  min  diherike  û  te  ziman... 

Dîroka  jinâ  bi  Kurdî  tâ  nivîsîn 

Yek  ji  hîme  bingehîn  e  gelan,  ziman  e.  Kurd  ku heta  niha  ji  çendî  û  çend  qirkirinan  derbas  bûn, saya  jinen  şerker  en  çand  û  zimane  xwe  parastin, ji  tinebûne  filitîn.  Me  carinan  ew  di  mînaka  Rinde Xan  a  tevî  bave  xwe  Mihemede  Elîye  Ûnis,  (1926- Sason)  li  hemberî  dijmin  şer  kir,  ji  bo  teslîmî  dijmine  xwe  nebe,  xwe  ji  pira  Malabadî  avet  xware de  dît.  Ji  aliye  bîrdoziye  ve,  tola  Rinde  Xan  a  gotinen  we;  "Ez  im  Rinda  Rindexan/  Keça  Mîr  û axaye  çîyan/  Ey  Tirke  Tacîk/  Kare  we  çîye  li  van cîyan/  Rinda  rinde  namdar/  Ez  dimirim,  birîndar û  be  zar/Teslîm  nabim  deste  neyar  û  najîm  be ar..."  wek  manîfestoyeke  ye,  Hozan  Mizgîn  û  hevpişten  we  hildan,  Meryam  Xan  û  hevpişten  we bûn  stran  û  hatin  zimen,  dîroka  jine,  îro  li  Şengal, Kobane,  Efrîn  û  çiyayen  Kurdistane,  ji  aliye  jinan ve,  bi  Kurdî  te  nivîsîn. 

Cih  û  ware  nivîse  Xerabreşk  e 

Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan,  malzaroka  zimane  Hînt-Ewrûpaye,  digihîne  Mezopotamyaye  û dibeje  pişt  re  li  Evvrûpaye  belav  bûye.  Desthilatdariye  wek  her  tiştî  ew  jî  berovajî  kir.  Herî  dawî,  bi  dî- 


tîna  Xerabreşke,  dîrok  vegeriya  10-11  hezar  bere. 
Ji  parastgeha  Xerabreşke  diyar  bû  ku  cih  û  ware  nivîse  ne  Sümer,  Xerabreşk  e,  ango  Kurdistan  e.  Ya  ku zimane  Kurdî,  bi  çand,  lorîn,  çîrok,  cil  û  berge  xwe parastiye  jin  e.  Zargotina  Kurdî  bi  jine  dest  pe  kiriye. 
Çawa  ku  dagirkeran  dîrok  berovajî  kirine  û  ji  xwe dane  destpekirin,  meren  Kurd  jî,  di  nava  cerxa  Misulmantiye  de  jin  fetisandine  û  dîroka  zimane  Kurdî ji  xwe  dane  destpekirin.  Di  ve  vvateye  de  şirîktiya wan  dîrokî  ye,  bi  sere  xwe  mijarek  e. 

Dagirkeran  wek  xaka  Kurdistane,  zimane  me  jî parçe-parçe  kirin.  Hewl  dan,  zimane  Kurdî  ye  ku  bi jina  Kurd  şenber  dibe,  di  nava  Tirkî,  Erebî,  Farisî  de bihelînin,  le  bi  ser  neketin.  Zaroken  Kurdan  şandin dibistanen  şevînî  da  ku  wan  bikin  Tirk,  wan  di  dibistanen  Erebî  û  Farisî  de,  ji  nasnameya  wan  dûr bixin.  Hin  zarok  ji  nasnameya  xwe  dûr  ketin,  heliyan  û  xwebûna  xwe  wenda  kirin  û  bi  qewle  hostaye  mezin;  "Piştî  ku  tasa  tijî  av  şikiya,  insan  nikare behsa  ave  bike.  Eğer  were  behs  kirin  jî,  ew  av  edî ne  ji  bo  xwediya/e  tase,  ji  bo  erden  din  an  jî  xwediyen  tasen  din  herikî ye  û  bûye  hemaneke  jiyane." 


Afirandina  polîtîkaya  Kurdî 

Ziman  û  çand,  hemanen  herî  bingehîn  en  civakîbûne  ne.  Bi  qirkinen  spî  û  sor,  xwestin  tekiliya ziman-çand  û  civake  ji  hev  qut  bikin.  Nebû,  gel  neçarî  penaberiye  kirin.  Li  Evvrûpaye  jî  gele  me  ye  ji ber  zilm  û  zora  Tirk,  Ereb  û  Farisan  reviyane  û  hatine  vir,  bi  bişavtine  re  rû  bi  rû  man.  Wek  vvelaten je  reviyayî  ye  di  nasnameya  wan  de  nivîsî,  hatin destgirtin.  Beguman,  polîtîkayen  devvleten  Evvrûpî yen  dijî  Kurdan,  ten  zanîn.  Le  li  vir  ez  dixwazim behsa  XWEBIŞAVTIN  ango  oto-asîmîlasyone  bikim ku  revvşeke  gelekî  kambax  û  xeternak  e. 

Heke  em  dest  le  vvernedin,  nifşa  piştî  me,  we  bibeje  de  û  bave  min  Kurd  in,  ya  piştî  wan  jî  we  bibeje,  dapîr  û  bapîren  min  Kurd  in,  le  ez  Elman, Îngilîz  û  hwd.  im.  Dema  em  hatin  we  merheleye, we  vvateya  tekoşîna  me  nemîne.  Levvma,  polîtîkaya zimane  Kurdî  dive  di  keliye  de  were  afirandin  beyî ku  em  dereng  bimînin.  Li  vir  rola  herî  mezin  dikeve ser  mile  dayîk  û  malbate.  Ji  ber  ku  dibistana  dest- 


peke  malbat  e.  Nabe  ku  di  mal  de,  em  bi  zaroken xwe  re  Tirkî  biaxivin,  di  dibistane  de  zimane  biyanî fer  bibin  û  pişt  re  bibejin  bila  sazî  û  dezgehen  Kurdî jî  Kurdî  ferî  wan  bikin.  Ev  bar  ji  ser  xwe  avetin  e. 
Dayik,  malbat,  sazî  û  dezgeh,  civak,  dive  erka  dikeve ser  mile  xwe  pek  bînin  da  ku  siberojen  xwe  vvenda nekin.  Di  ve  mijare  de  jî,  ji  rexneyan  re  vekirîbûn  girîng  e.  Em  ceribandinen  xwe  bi  hev  re  parve  bikin, mîsoger  em  e  bi  ser  bikevin... 

Jinen  Kurd  en  tim  li  ser  miriyan  dilorandin  û  di heman  deme  de,  di  ser  qedera  xwe  de  digiriyan;  bi peşketina  tekoşîne  re,  denge  xwe  gur  kirin  vegerandin  tilîliyen  şoreşgerî,  niha  jî  şoreşa  ziman  we bistiren.  We  hesten  jine  tevî  peyven  Kurdî,  bi  cil  û berg  bikin,  biherikin  ber  bi  hesten  zarokan  en  rût  û tazî  ve...  We  dilop  bi  dilop  vegerin  deryaya  ave  di we  rasthatine  de.  We  metirsin,  sînge  xwe  ji  avviren xapînok  en  tijî  rexne  re  bikin  mertal,  di  ser  ezeziyen xwe  de  herin  da  ku  xwebûna  zimane  xwe  ava  bikin. 

Zimane  dayike,  zimane  xwezayî  ye.  Yekkirina fikir,  zikir  û  çalakiye  ye.  Zimane  dayike,  zimane herîji  dil  e. 


Zeynep  ERDEM 


Şere  hebûna  mlrovahlye 


Piştî  hilweşandina  pergala  Sowyetan cîhana  du  blokî  ji  hole  rabû,  le  jiyana  gelan  bi  ti  awayî  homojen nebû.  Desthilatdariya  modernîteya  kapitalist serkeftina  xwe  îlan  kir  û  xwe  weke  tekane riya  jiyane  ferz  kir.  Le  serkeftina  ku  îlan  kir serkeftineke  sexte  bû.  Gelan,  civakan  ti  carî serî  netewand  û  neketin  di  nava  jiyana  pergala  desthilatdar.  Her  deme  hezen  li  hemberî ve  jiyane  derketin  peş  û  he  jî  li  peş  in.  Niha jî  heza  peşengiye,  ji  denge  berxwedana  gelan re  dike  gele  Kurd  û  Tevgera  Azadiye  ye. 

Tekoşîna  gelan 

Modernîteya  kapîtalîst  di  nava  krîzeke mezin  de  ye.  Ji  bo  ser  ve  krîze  bigre  erdnîgariya  Rojhelata  Navîn  bi  kar  tîne.  Di  cewher de  krîza  li  hereme  heye  krîza  pergala  desthilatdare.  Diyare  ku  ye  ve  pergale  bibin  bixe  û serkeftina  we  ya  sexte  li  rû  bide  tekoşîna gelan  e.  Şere  ku  bi  peşengiya  gele  Kurd  li  hereme  li  hember  desthilatdariye  te  dayin  ne 


tene  şere  xweparastina  gele 
Kurd  e.  Şere  hebûna  mirovahiye  ye.  Ji  ber  ku  ev desthilatdarî  bi  serkeve te  wateya  binkeftina mirovahiye.  Ji  ber  we ye,  li  cîhane  hemû mirovahî  li  derdora gele  Kurd  û  Tevgera 
Azadiye  kom  dibin. 

Heviya  peşeroje  di  we de  dibînin.  U  ji  ber  we ye,  hemû  hezen  modernîteya  kapîtalîst  li  hev kom  bûne  û  li  ser  sere  gele 
Kurd  û  heza  we  ya  berxwedane  bi  dijmine  Kurdan  re  bûne yek.  Ev  şere  du  xet,  an  jî  du  pergala  ye. 

Pâşeroja  civakâ 

Li  dijî  pergala  desthilatdar  be  guman,  di şexse  gele  Kurd  û  gelen  din  yen  hereme  de 


Kurd 

di  eniya  berxwedane  de  di  nava  şere  parastina  rewa  de  ne.  Li  ser maseya  muzakereyan  dizanin çi  dixwazin.  Wekî  di  sere  sedsala  derbasbuyî  de  li  ser qerta  Kurd  ti  kes  nikare bide  û  bistıne. 


pergala  modernîteya  demokratik  xwe  birexistin  dike.  Peşenge  ve  pergale,  ye  ku  hebûna we  penase  kir  Reber  Ocalan  bû.  Niha  ji ber  we  jî  di  bin  tecrîteke  girankiri  de  li  grava  Imraliye  te ragirtin.  Hersa  desthilatdaran  ji  we  ye  ku çima  Reber  Ocalan jibermayen  civaka xwezayî  anî  roja me  ya  îro?  Ji gelan  re  da  diyar kirin  ku  gengaze pergala  desthilatdar  bi  bin  keve. 
Niha  li  hereme hemû  gel  bi  ve  havariye  tev  diğerin, tedikoşin.  Bi  taybetî jin  azadiya  xwe  û  peşeroja  civake  di  ve  pergale  de dibînin.  Ev  bîr  û  bawerî  re  vedike  ku  gel  bi  ti  awayî  neyen  şere  psîkolojîk ye  dijmin.  Ji  ber  tişta  ku  niha  diqewime  asta şere  psîkolojîk  di  şexse  gele  Kurd  de  dide  diyarkirin.Dorpeçkirina  se  beşen  Kurdistane  ji aliye  faşîzma  AKP-Erdogan  ve  ne  tiştekî  ku 


tene  bi  dewleta  Tirk  ya  dagirker  were  îfade- kirin.  Plana  qirej  ku  li  Bakure  Kurdistane  bi erîşa  li  ser  bajaran  dest  pe  kir,  bi  erîşa  li  ser Rojava-Efrîne  berdewam  kir.  Niha  jî  plana dagirkirina  axa  Başure  Kurdistane  di  meriyete  de  ye.  Telukeya  li  ser  gele  Kurd  gelekî mezine.  Be  guman  ev  bi  berxwedaneke  be hempa  we  tek  biçe.  Le  tişta  ku  gerek  were zanîn  ev  e;  erîşa  li  ser  gele  Kurd,  di  şexse  gele Kurd  de  li  ser  xeta  azadî  û  bi  hevre  jiyana gelan  e.  Ev  jî  yeka  yek  bi  bîr  û  ramanen  Reber Ocalan  ve  giredayî  ye. 

Eniya  berxwedanâ 

Kurd  di  eniya  berxwedane  de  di  nava  şere parastina  rewa  de  ne.  Li  ser  maseya  muzakereyan  dizanin  çi  dixwazin.  Wekî  di  sere  sedsala  derbasbuyî  de  li  ser  qerta  Kurd  ti  kes nikare  bide  û  bistîne.  Ji  ber  ku  Kurd  bi  xwe amade  ne.  Xwedî  îradeyeke  bi  hez  in.  Ti  kes nikare  ve  heze  paşçav  bike.  Ji  nedîtî  ve  were. 
Ye  ku  ev  îrade  derxistiye  hole  Reber  Ocalan e.  Hers,  kîn  û  xezeba  pergala  desthilatdar  ji ber  we  ye.  Li  dijî  ve  xezebe  di  serî  de  jin,  erka her  mirove  xwedî  exlaq  û  wîjdan  e  ku  li  ber xwe  bide  û  tek  bibe. 
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Biryara  çawa  bireve  birine  dide 


•  Berjîn  TEKOŞER 


Jinen  Kurd  di  dîroke  de  hertim  bûne  xwedî  rol û  gelek  serkeftin,  qehremaniyen  mezin  bi dest  xistine.  Di  her  qadeke  de  cih  girtine,  ked dane  û  erk  û  berpirsyarî  hilgirtine  ser  mile  xwe. 
DeyfeXatûn  jîyekji  wan  jinan  e  ku  bûye  sembolek here  girîng  a  berxwederiya  jina  Kurd.  Jinen  Kurd her  wekî  bere,  îro  jî  di  nav  civak  û  her  qadeke  de bi  rol  û  misyona  xwe  radibin.  Ji  bo  azadiyeke  civakî pek  be  ked  û  xebat  didin  meşandin. 

Sembola  berxwedan£ 

Deyfe  Xatun  biraziya  Selahedîne  Eyûbî  ye.  Di sala  1186'e  hicri  de,  di  qela  Helebe  de  te  dinya ye.  Di  25  saliya  xwe  de  bi  lawe  Elmelîk  Elzahire  ji xanedaniya  Eyûbî  re  dizevvice.  Di  pevajoya  ku hevsere  we  li  ser  desthilatdariye  ye,  jiyana  xwe ji  dest  dide,  ji  ber  ku  küre  we  biçûk  e,  ew  te  ser erk  û  reveberiye  digire  dest  xwe  û  heya  ku  küre we  dibe  17  şali,  ew  bi  tena  sere  xwe  xanedaniye bireve  dibe.  Lawe  we  di  sala  1236'an  de,  dema hin  24  şali  ye  dimire.  Reveberî  dikeve  deste  lawe we  ku  wek  Selahedîne  II.  te  nasîn.  Dema  ewjî dimire,  ve  çare  reveberî  ji  neviye  we  ku  hin  7  salî ye  re  dimîne,  le  ji  ber  ku  temene  wî  biçûk  e,  carededin  Deyfe  Xatun  di  temene  xwe  ye  50  salî  de erka  revebirine  digire  dest  xwe.  Helep  û  derdora we  hema  beje  6  salan  bireve  dibe. 


Serî  natevvîne 

Di  dema  reveberiya  xwe  de,  bi  berpirsen Hama,  Tunus,  Şam  û  Kurdistane  re  hevdîtinan çedike.  Dîsan  bi  Selçûkiyan  re  hevdîtine  çedike. 
Ji  bo  peşî  girtina  erîşen  Xaçan  û  Moxol  an,  ji wan  arikariye  dixwaze.  Di  dema  erîşan  de  nezikatî  û  helvvestek  bi  vverek  raber  dike.  Di  sala 1219'an  de,  (li  gor  dîroka  hîcrî)  Moxol,  dibin  reveberiya  Cengîz  Xan  de,  bi  avvayek  hovane  erîşe Buhara  û  Semerkante  dikin.  Tevkujiyen  nayen dîtin,  bihîstin,  pek  tînin.  Bajaren  misilmanan, camî  û  dibistanan  talan  dikin.  Pirtûkan  tevî  aliman  dişevvitînin.  Talanek  wehşiyane  pek  tînin. 
Li  hemberî  ve  vvehşete,  dema  ku  gelek  reveber ditirsin,  Deyfe  Xanim  di  pevajoyek  wiha  de  ji wan  natirse,  serî  natevvîne.  Di  sala  1226'an  de Cengîz  Xan  dimire.  Le,  piştî  çarsalan  şûn  de,  li hemberî  Saruhan,  Kîşlohan,  Berdîhan  û  Xûwarîzma  ye  erîş  pek  ten.  Ve  çare  dora  Selçûkiyan te.  Heya  keviyen  Firate  nez  dibin.  Bi  erîşa  li  ser Qela  Cihbere  gel  tirsand  in.  Beşek  ji  arteşa Deyfe  Xanime  ji  bo  kela  Cihber  e,  beşek  jî  ji  bo Şîrez  û  ya  din  jî  ji  bo  ku  kela  Harîme  bipareze, dikeve  re.  Di  encama  ve  parastine  de  Moxol bera  xwe  didin  Heleb  e.  Deyfe  Xanim,  li  hemberî  ve  erîşe  bi  gele  xwe  re  dibe  yek  û  ji  wan dixwaze  ku  xwe  li  hemberî  erîşan  biparezin. 
Gele  ku  li  dor  hev  civiya  ye,  di  kelheye  de  dest bi  parastina  xwe  dike. 


59  salân  bi 
tekoşîne  barkirî 


Deyfe  Xanim  ku  di  qada revebirine  de  serkeftinen mezin,  qehremantî da  nîşandayîn,  her  wiha  di qala  medreseyan  de  jî gelek  xebat  û  keda  we çebûye.  Li  Helebe  medreseya  Fîrdevvsî  da  çe kirin.  Di  sala  1236'an  de,  li we  dere  tekke  û  mezargeheke  dide  avakirin. 

Mînakek  din,  şexsiye- tek  heja  ku  di  dema  xwe de  hevvl  daye  kare  baş  û xere  bike,  Sîtû  Şam  e. 
Nave  vve  ye  rastîn  Zümrüt 
Xatûn  e.  Wekîsmetûdîn  jî te  nasîn.  Dovre  di  nav  gel de  wek  Sîtû  Şam  hat  nasîn û  bibîranîn.  Îbnî  Kesîr  di derbare  Sîtû  Şam  de  wiah dibeje;  "  ew  xwîşka  siltanan, meta  zarokan  û  dayîka  siltanan  bû.  Sîtû  Şam  ku  seltenete  di  dest  xwe  de  digire,  ji gele  xwe  re  xizmeten  giranbiha  dike,  her  vviha  di  çavkaniyen  dîrokî  de  behsa  du medreseyen  ku  we  avakirine  jî  te  kirin. 


Deyfe  Xanım,  hicrî 
1242'an  de,  di  59  saliya  xwe,  ji  ber  nexvveşiye  jiyana  xweji dest  dide. 


Li  hemberî îxanet€  tawîz  nade 


Moxolan,  bi  dehan  caran  erîşe  Heleb  e,  Xanedaniya  Eyûbiyan  kir.  Hercarekejî  Deyfe  Xanim  tevî  leşkeren  xwe  berxwedaniyek mezin  raber  dike  û  re  nade 
Moxol  bi  peş  de  biçin.  Te gotin  ku  Sûhabutîn  Eyûbî,  nikare  xwe  li ber  ve  nezikatî  û  jehatîbûna  Deyfe  Xanime  rabigire  û  dixwaze  bi  xwe  reveberiye  bireve  bibe.  Le,  bi tena  sere  xwe  cisareta  ve  yeke  di  xwe  de  nabîne  û diçe  cem  Padişahe  Şame  Elmelîk  Eleşref  û  vviha  je re  dibeje:  "Mîr  û  beğen  li  derdora  te  vve  naxwazin. 
Dixwazin  di  bin  desthilatdariya  we  de  derkevin  û azad  bin.  Ji  ber  ku  ew  li  pey  padişaheke  ne."  Padişahe  Şame  jî  vviha  vvî  dibersivîne  û  dibeje;  "  Eze  xirabiye  li  neviya  Eyûbiyan  nekim."  Û  bi  vî  rengî  ve daxwaza  Sûhabutîn  Eyûbî  paşde  dizivirîne.  Deyfe Xanim,  dema  ku  ve  yeke  dibihîse,  leşkeren  xwe  derdixîne  pişiya  vî  zilame  ku  dixwaze  îxanete  le  bike  û tevahiya  mal  û  milke  vvîji  dest  digire.  Wî  û  hevkaren vvî  di  kela  Helebe  de  heps  dike. 

Piştî  erîşen  Moxolan  şûnde,  dîsan  Xaçî  derdikevin  ser  dîka  dîrok  e.  Her  cûre  erîşan  dibin  ser gel.  Deyfe  Xanim  li  hemberî  Xaçiyan  jî şer  dike.  Tevî  leşkeren  xwe  berxwedaniyek  mezin  raber  dike. 


Feydeyen  xese  çineP 


Di  nav  xese  (marul)  de  madeyen  wek  vîtamîn  K,  vîtamîn  A,  provîtamîn  A,  beta  karoten,  lîf,  şeker,  kalsiyûm,  hesin, magnezyûm,  fosfor  û  potasyûm  heye. 

Xes  ku  bi  taybetîji  bo  zaroken  di  temene  xwe  ye tegihiştine  dene,  pirr  baş  e  û  ji  her  hele  de  ji  bo tenduristiye  baş  e.  Xes  heşînahiyeke  ku  dij  neme ye,  her  vviha  şaneyen  bihers  dipareze,  kolestorule dadixîne,  ji  bo  parastina  hestiyan  baş  e,  dihele  ku hûn  xweş  û  aram  razen  û  xwedî  taybetmendiya  dij pençeşere  ye.  Xes,  xwedî  taybetmendiya  antî  mîkrobiyal  û  antıoksîdan  e.  Ji  bo  daxistina  kîlo,  dîsan por  û  rû  jî  baş  e. 

Şaneyân  hârs  e 


Xes,  xwedî  taybetmendiya  serûma glûkoz  e  û  re  li  mirina  şaneyen  hers  e digire.  Xes  nahele  ku  şaneyen  herse raste  dejenerasyone  be.  Di  encama tekçûna  şaneyen  herse  de,  ku  re  le nexweşiya  Alzheimer  vedike,  ji  ber  ve yeke  jî  xwarina  xes  e  ji  bo  şaneyen hers  e  gelek  baş  e. 

Dema  ku  hûn  xese  dibirin  an  jî pelen  we  je  dikin,  di  nav  de  ronek heye  ku  je  re  laktucarîum  te  gotin.  Ev 

madde,  maddeyeke  ku  xewa  mirovan  tîne. 

Kardtovaskuler 

Xes  dihele  ku  asta  kolestrola  vve  dakeve,  di heman  deme  de  re  li  nexweşiyen  giredayî  kardîovaskuler  jî  digire.  Vîtamîna  C  û  beta  karoten  ku  di nav  xese  de  heye,  nahele  kolesterola  vve  oksîdîze bibe.  Ji  ber  van  maddeyen  taybet  yen  di  nav  xese de,  te  dîtin  ku  nexweşiyen  dil  û  givişkbûnen  ventrîkûler  kem  dibe. 

Tenduristiya  m£jî 

Xes  ku  ji  hela  vîtamîna  K  pirr  devvlemend  e,  na¬ 


hele  ku  şaneyen  herse  zirar  bibîne  û  her  vviha  re  li peşketina  nexweşiya  Alzheimer  e  digire.  Xes  ji  bo zîndî  û  bi  tenduristbûna  mejî  re  dibe  arîkar. 

Pençeşâr 

Pelen  xese,  xwedî  taybetmendiyekeye  ku  her cûre  pençeşere  di  bin  kontrole  de  digire.  Lelokîlen heyî  didin  diyar  kirin  ku  xes  bixwe  ji  %50'an  şaneyen  pençeşera  losemî  tek  dibe  û  ev  yek  jî  bi  qasî  3 
kîlogiram  e. 

Xes  ji  hela  vîtamîn  de  pirr  devvlemend  e,  bi  taybetî  pelen  we  yen  taze  kompleksek  ji  vîtamîna  A  ye û  çavkaniya  beta  karoten  e.  Tene  100  gram  xesa xav,  dikare  pediviya  me  ya  vîtamîna  A  û  4443  ug beta  karoten  e  pek  bîne.  Vîtamîna  A  ya  di  nav  xese de,  dikare  re  li  peşketina  pençeşera  dev  û  kezebe bigire.  Her  vviha  vîtamîna  Aji  bo  parastina  çavjî gelek  baş  e. 

Antîoksîdant 

Ji  ber  vîtamîna  C  xes  xwedî  taybetmendiyek antî  oksîdant  e,  dema  bi  rek  û  pek  be  bikaranîn, faktoren  ku  re  li  enfeksiyona  laş  vedike,  di  laş  de paqiş  dike. 


Xes,  ji  ber  şîrek  bi  nave  lateks  ku  di  nav  mevan de  heye,  xwedî  taybetmendiya  antîmîkrobiyal  e. 

Ji  bo  hestî  baş  e 

Ji  ber  vîtamîna  Kxes,  ji  bo  hestiyan  û  metabolîzmaya  hestiyan  b i  rek  û  pek  be  rol  dilîze.  Xes,  aktîvîteyen  osteotropîk  re  dibe  alîkar  û  her  vviha  ji  bo peşketina  şaneyen  hestiyan  jî  dibe  alîkar.  Xes  di heman  deme  de,  masûlke  û  pergala  masûlkeyan  jî dipareze. 

Nirxa  xurakâ 

Kalorî:  5 

Ron  bi  giştî:  0.1g/%0 
Kolestrol:  0  mg/%  0 
Sodyum:  2  mg/% 0 
Potasyûm:  69  mg  /  %  2 
Karbonhîdrat:  0.9  g  /  %  0 
Şekir:  0.3  g 
Proteîn:  0.3  g 
Vîtamîna  A:  %  47 
Vîtamîna  C:  %  9 
Kalsiyum:  %  0 
Hesin:  %0 
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Zerya  GÜL 


İn  kutsal  emek 


Ana  kadın  kültürü  anlaşılmadan,  özgür  toplumsal- 


Özgürlük  sosyolojisinin  yaşam-kadın  diyalektiğini  aydınlatmada  temel  dayanağı,  emek  olgusunu  ele  alışta  ulaştığı derinlik,  kapsayıcılık  ve  bilimselliktir.  Erkek  aklının  ve  devletli  uygarlık  sisteminin  çıkarlarına  göre şekillendirilen  pozitif  bilimciliğin,  toplumsal  emek ve  aklı  parçalayarak  en  çok  zarar  verdiği  alan  emekekonomi-üretim  alanıdır. 

Modernite  bilimciliğini  aşamayan  Marksizmin  ve gerçekleşen  sosyalizm  uygulamalarının  bu  parçalanmayı  daha  da  derinleştirdiğini,  toplumsallık  adına daha  fazla  zarar  verdiğini  yaşanan  deneyimlerden biliyoruz.  Devlet  çıkarına  bağlanmış  emeğin  ve  toplumsallığın,  ancak  iktidar  ve  devleti  güçlendireceğine,  toplum  ve  kadın  özgürleşmesine  hizmet etmeyeceğine  tanıklık  ettik.  Teorik  tespitlerdeki yanlışlığın,  yaşamsal  ve  toplumsal  alanda  daha büyük  tahribatlara  yol  açtığı  gerçeğini  gördük. 

Özgür  toplumsallık 

Özgürlüğün  emekle  bağı,  çalışmanın  özgürleştiriciliği,  dinamik,  moralli,  coşkulu  ve  sağlıklı  bir toplumsallığa  kaynaklık  ettiği,  toplumsal  özgürlükten  yana  olanların  ortak  görüşüdür.  Bunun  için amansız  mücadeleler  verilmiştir.  Demokrasi  ve  sosyalizm  mücadelelerinin  ana  eksenini  oluşturan  bu yaklaşım,  nerede  sapmaya  uğradı?  Marks’ın  emekdeğer  teorisinin,  emeğinin  hakkını  arama  biçimini tarifinin,  toplumun  işçileştirilmesini  övmesinin, çözümü  devlet  (proletarya  diktatörlüğü)  ve  el  değiştiren  iktidara  bağlamasının,  daha  fazla  devlete ve  burjuvazinin  çizdiği  sınırlara  bağlı  kalmayı  getirdiğini,  hep  bu  sınırlarda  gidip  gelmenin  enerjiyi tükettiğini  ve  toplumsallaşma  kanalına  akıtmadığını  rahatlıkla  söyleyebiliriz. 

Özgür  toplumsallık  paradigmamız,  kölelik-serflik-işçilik  bağlantısının,  tarihten  günümüze  köleliği  daha  da  derinleştirdiğini  inceliyor.  Işçileşmeyi savunmanın,  sınıflaşmayı,  köleleşmeyi  savunmak anlamına  geldiğini,  ilk  emek  hırsızını  görmeyi  engelleyen  bir  rol  oynadığını  ortaya  koyuyor.  Sermayenin,  makineleşmenin,  endüstriyalizmin, şehirleşmenin;  doğayı,  toprağı,  tarımı,  toplumu  ve kadını  derin  tahribatlara  uğratarak  büyümesi  ve  örgütlenmesinin  adı  değişse  de  iktidarı,  devleti,  erkek egemen  sistemi  ve  ideolojileri  ürettiği,  beslediğinin tarihsel  kanıtları  ortadadır.  Günümüzde  ulaştığı 


düzey;  küreselleşen  sermaye  ve  iktidara  dayalı  devletçilik;  parçalanan,  küçülen  toplumsallık,  üretim  ve  en  kazandıran  sermaye haline  dönüştürülmüş  ‘kadınlıktır. 

Devlet  ve  iktidarın götüreceği  yer  köleliktir 

Üretime,  yaşama,  barışa  değil,  tüketime, ölüme,  şavaşa  dair  yatırımların  yüzdeleri arasında  giderek  derinleşen  uçurum,  kanıksanan  rakamlarla  sınırlı  kalmamaktadır. 
Kültürleri,  coğrafyaları,  insanları,  tarihi  yoketmeye  harcanmakta,  aç ve  yoksul  bırakma,  toplumları devletli  sisteme  bağlamanın tarihsel  yöntemi  olarak  sürdürülmektedir.  Ahlaki  ve  politik  yıkım,  anlamsızlık, iradesizlik,  insani  varlık  olmaktan  çıkarma,  devletli  sistemin  tarihten  günümüze  ortak ideolojisi  olarak  hükmünü  sürdürmektedir.  Ancak  en  sonuç  aldığı  dönemin,  ulus-devlet  ve kapitalist  moderniteyle  yaşandığı,  emekten,  toplumdan  ve  kadından yana  olanların  ortak tespitidir.  Savaş-silah tüccarlığı,  en  kazandıran  sermaye  ve  iktidar  alanı  olarak,  tüm  toplumsal  değerlere  ve  üretim alanlarına  savaş  açmış  durumdadır. 

Emek  teorisini,  sınıflaşmayı,  devletleşmeyi,  derin sermayeyi  besleyerek  köleliği  sabitleştiren  olmaktan  çıkararak;  ana  kadın  emeğine  dayandırmak, özgür  toplumsallığın  tanımına  önemli  bir  yenilik katmıştır.  Endüstriyalizmi  kapitalizm  adına  savunanlarla,  sanayileşmeyi  sosyalizm  adına  savunanların,  aynı  yerde  buluşmalarının,  devlet  ve  iktidar zihniyeti  ve  sistemine  hizmet  etmelerinin,  güçlendirmelerinin  nedenleri  ve  sonuçları  iyi  irdelenmesi ve  aşılması  için  zihniyet  dünyalarında  yeni  açılımlara  ihtiyaç  olduğunun  görülmesi  önemlidir.  Devletten  ve  iktidardan  kopmayan  tüm  çabaların  ister teorik,  ister  pratik  olsun  götüreceği  yer  kölelik,  tüketim  ve  kapitalizmdir. 


lığı  geliştirm gizli”  temel kadını  aydın! 
en  kutsal  em 


mkün  değildir.  "Tarih  günümüzde en  yola  çıkarak,  bugünü,  yaşamı, e  özgür  toplumsallığı  g^liştaıek 


Toplumsallığın  gücünün  keşfi 


Kadın  emeği  ve  ekonomisi  etrafında  gelişen  üretim ve  toplumsallığın  gücünün  keşfedilmesi,  tarihinin  incelenmesi  ve  kölelik-egemenlik  zincirinin  ilk  halkasının  kırılması  açısından  tarihi  öneme  sahiptir.  İlk emek  hırsızının  egemen  erkek  ve  ilk  köleleştirilenin kadın  olduğunun,  ilk  organize  hırsızın  devlet  ve  ilk organize  köleleştirmenin  topluma  dayatıldığının  görülmesi,  bu  hırsızlık  ve  köleleştirmeye  karşı  mücadelede  temel  perspektifi  oluşturmaktadır. 
Kadın- toplum- emek  kurtuluşunu,  egemen  erkek- devlet-iktidara  karşı  geliştirmek,  toplumsal  özgürlük- emek  mücadelesinin  temeline  oturtmak,  sınıflaşmaya karşı  durmayı  da  kapsamakta,  dar,  tek  yönlü  ele  almayı  aşmaya  öncülük  etmektedir. 


Ana  kadın  kültürü  ile özgür  toplumsallığa 

Ana  emeğinin;  yaşamla,  toplumsallığa  kaynaklık  eden  kollektif  üretimle,  herkesin  ihtiyacını  karşılayacak  ortak  paylaşımla,  adalet duygusuyla  yoğrulmuş,  huzurlu,  güvenli  günün ve  geleceğin  güvencesi  olmakla  doğrudan  ilişkisini  görmek,  yeniden  kurmak  ve  geliştirmek  demokratik  sosyalizm  anlayışının  özünü oluşturuyor.  Ana  kadın  kültürü  anlaşılmadan, özgür  toplumsallığı  geliştirmek  mümkün  değildir.  “Tarih  günümüzde  gizli”  temel  tespitinden yola  çıkarak,  bugünü,  yaşamı,  kadını  aydınlatmak  ve  özgür  toplumsallığı  geliştirmek  en  kutsal emek  mücadelesidir. 


RojdaYILDIRIM 


önce  kendinizden  başlaym 


A; 

JL  JLy; 


KP  iktidarı  süresince  Türkiye’de  yaşanan  çocuk  istismarı  her  açıdan  tavan ^yapmış  durumda.  Her  gün  kadına dönük  şiddeti  teşvik  eden,  ağzı  salyalı  hocaların “altı  mı,  on  mu,  yoksa  onüç  yaşında  mı  çocuklarla  evlenilebilir”  tartışmalarını  yaptığı  ve  fetvalar  verdiği  bir  ortamda  çocuklara  dönük  cinsel saldırıların  ve  suçların  artması  gayet  doğal... 

Eskiden  de  pedofillik  vardı.  Bir  şekilde  üstü kapatılarak  yaşanıyordu.  Ancak  pedofilliğin resmi  devlet  politika  haline  gelmesi  AKP  iktidarı döneminde  oldu.  Çocuk  istismarının  bu  denli aleni  yapılması  ve  yasalarla  da  korun¬ 


ması,  okul  ve  eğitim  sistemiyle  ideolojik  anlamda alt  yapısının  oluşturulması  bütünlüklü  bir  süreç olarak  uygulandı  ve  günümüze  kadar  geldi. 

Çocuk  istismarındaki  artış  ve  yoğun  toplumsal  tepkilerden  sonra  politik  bir  kurnazlıkla bunun  önüne  geçmeye  çalışan  iktidar,  tepkileri manipüle  etmek  için  “kimyasal  hadımlaştırma” söylemlerini  temcit  pilavı  gibi  ısıtıp  yeniden  piyasaya  sürdü. 

Kimyasal  kısırlaştırma  olarak  önerdikleri kanun  ise;  erkeklerin  cinsel  isteklerini  güdü- 


leyen  hormonların  ilaç  yoluyla  azaltılması  anlamını  taşıyor.  Yani  bir  erkeğe  bu  ilaç  verildiğinde  cinsel  isteği  azalacak,  cinsel  anlamda herhangi  bir  kişiye  ilgi  duymayacak.  Yani düşük  hormon... 

Cinsel  saldırı,  pedofili bir  "hastalık"  mı? 

Kendince  bu  ilacı  vererek  güya  tecavüzler,  istismarlar  azalacak...  Toplum  mutlu  mutlu  yaşayacak... Varsayılan  senaryo  bu... 

Peki  gerçeklik  böyle  midir?  ABD’nin  birçok eyaletinde,  kısmen  İsveç  ve  Almanya’da,  Polonya’da,  Estonya,  Makedonya,  Hindistan,  İsrail, Rusya  gibi  ülkelerde  caydırıcı  bir  yöntem  olarak kullanılmaktadır.  Ancak  istatistiklere  bakıldığında  dünyada  en  fazla  cinsel  suçların  işlendiği ülkelerin  başında  neredeyse  Amerika  ve  Hindistan  geliyor.  Diğer  ülkeler  de  cabası... 

Sorun  bunlar  değil  tabi...  Cinsel  saldırı,  pedofili,  çocuk  istismarı  bir  çeşit  hastalık  olarak  servis ediliyor.  Bunun  için  ilaç  tedavisi  öneriliyor.  Tabi ilaç  dediğimiz  an,  hastalığın  ilaçla  tedavi  edilebilineceğine  olan  inanç  geliyor. 

Ne  denilebilir  ki  ?  Amma  velakin  çocuk  istismarının,  tecavüzün  bir  hastalık  olduğu  kesin... 
Ama  işte  düzenin  iddia  ettiği  gibi  bedensel değil,  kafadan...  Bu  bir  kafa  hastalığı.  Yani  erkeklerin  sistemden  aldıkları,  sistem  tarafından beslenen  kanserli  bir  ideoloji  olan  erkek  egemen  sistemlerin  yaydığı  bir  “hastalık”. 


Buyrun,  hadımlaştırmaya 


Erkeklere  her  türlü  çirkinliği yapma  hakkı  veren  ideoloji 

İlle  de  “hastalık”  diyecekseniz,  cinselliğin  kendisini  ilaçla  değil,  kafayı  nasıl  iyileştirebiliriz  üzerinden  tartışın.  Çünkü  ataerkillik  olarak adlandırılan  bu  sistem  erkek  egemenliklidir  ve  erkelere  ideolojik  olarak  cinsellik  de  dahil  her  türlü çirkinliği  yapma  hakkını  veriyor.  Yoksa  din  ve iman  adına  her  gün  televizyonlara  çıkıp  “9  yaşındaki  kızla  halvet  olmak  helaldir”  denilebilir  mi  ? 

Kimyasal  kısırlaştırma  yapacağınıza  beyindeki erkek  egemen  ideolojiyi  bir  zahmet  kısırlaştırın... 
İlle  de  bir  hadımlık  istiyorsanız  beyninizi  tecavüz ve  hükmetmeye  dayalı  düşüncelere  karşı  hadımlaştırın.  Ha  yine  de  hadımlaştırmak  istiyorsanız işe  her  gün  tecavüz  kültürü  besleyen,  kadınlara ve  çocuklara,  yine  doğaya  karşı  şiddeti  teşvik eden,  meşrulaştıran,  doğal  gören  bu  sisteme  karşı durmakla  başlaym. 

Ataerkil  ideolojiye  karşı hadımlaştırma  kampanyası 

Ama  biyolojik  olarak  hadımlaşmak  istiyorsanız  da  bu  sizin  bileceğiniz  iş.  Ona  da  bir  şey  diyemeyiz...  Ama  biz  gerçekçiyiz.  İlaç  verilerek  bu sorunun  çözülmeyeceğini  de  biliyoruz.  Bir  yüz kişinin  kısırlaş tırılmasıyla  kadına  ve  çocuklara dönük  şiddetin  son  bulmayacağını  da  biliyoruz. 
Tam  da  bu  yüzden  ataerkil  ideolojiye  karşı  bir hadımlaştırma  kampanyası  daha  yerinde  olur... 

Çünkü  kafa  kötü  düşüncelere  karşı  hadım  edilecek  ki  beden  nerede  durması  gerektiğini  bilsin...  Kafa  özgürleşti  mi  gerisi  kolay... 

Son  söz  AKP’lilere...  İstatistiklere  bakalım çocuk  tecavüzleri,  istismar,  hayvanlara  dönük  tecavüz  vakalarının  çoğu  ya  imam  hatipli,  ya  hoca, ya  üyesi  ya  da  sempatizanı  falan  çıkmıştır.  Biz değil,  haberler  öyle  söylüyor...  İlle  de  hadımlaştıracaksanız,  buyrun  kendinizden  başlaym... 
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Senli  geçen  zamanların  özleminde  demleniyorum  yine  bu gece...  Ve  demlendikçe  bir  de  bakıyorum,  özlemin  bir  kor olup  yine  düşüvermiş  yüreğime...  Sonrası  dayanılması  zor bir  yürek  acısı  be  Gülnaz...  Sen  gideli,  senli  zamanlara  akıtıyorum yüreğimdekileri.  Bilirsin  işte,  biraz  olsun  avutabilmek,  biraz  olsun teselli  bulabilmek  için...  Ama  nafile,  o  da  pek  çare  olmuyor.  Akıtmalı  bu  özlemi,  damıtmalı  bu  özlemi.  Yazıp  duyurabilmeli  ki  ulaşabilsin  canı  canana... 

Ah  be  Gülnaz  sırası  mıydı  şimdi  bu  vedanın...  Öylesine  büyük bir  aşkla,  öylesine  büyük  bir  tutkuyla,  heyecanla  özgürlüğe  doğru halaya  durmuşken  tam  da,  sırası  mıydı  şimdi.  Bu  zamansız  ayrılığa  inanmak  istemediğim  için,  kaç  zamandır  ne  sana  yazacak gücü  ne  de  fotoğraflarına  bakacak  cesareti  bulamadım  kendimde.  Bu  zaman  aralığında  belki  de  onlarca  kez  yazmak  istedim sana.  İçimdeki  tüm  bu  belirsizlikleri,  beklentileri,  acıları  her  defasında  sana  duyurmak,  aramıza  giren  bu  zamana,  bu  ayrılığa isyan  etmek  istediysem  de  nafile. 

Adaletsiz  düzenedir  sitemim 

Bizleri  zamansız  terk  edişin  gibi,  gidişinin  haberini  de  kendi  açımdan  o  kadar  zamansız  aldım  ki,  yokluğunun  acısı  adeta  yangın  yerine  çevirdi  yüreğimi.  Bilirim  aslında  bizdeki  her  gidişin,  her vedanın  haberi  hep  zamansızdır.  Çünkü  bizde  yaşam  olağanüstüdür hep.  Sıra  dışıdır.  Dolayısıyla  ayrılığı  da  (şahadeti)  hep  zamansız  olur. 

Bu  zamansızlığa  olan  sitemim,  bizleri  terk  edenin  veda  haberine değil;  içinde  bulunduğumuz  adaletsizliğedir.  Bu  adaletsizliği  ortadan  kaldıramadığımız  durumun  acizliğinedir.  Sevgiyi,  saygıyı, emeği,  dostluğu,  barışı,  kardeşliği  yok  eden,  yok  sayan  sistemin kendisinedir.  Ahlak  adına  naralar  atan,  din  adına  ahkam  kesen,  insanlığın  tüm  değerlerini  pazara  çıkaran  yüreksizleredir.  Ar  damarından  yoksun,  beşikteki  bebeğe  cinsel  istismarda  bulunacak  kadar kanı  bozuk  insan  müsveddelerinedir.  Kadına  tecavüzü  kanun  hükmünde  kararnameler  adı  altında  yasalarla  meşrulaştırmaya  çalışan, tek  adam  diktatörlüğünedir.  Halkların,  insanların  emeğini  tekeline alan  kan  emicileredir.  Kadınların,  yaşlıların,  çocukların  üzerine bombalar  yağdıran  erkek  aklın  taa  kendisinedir. 

Şahadet  haberini  haber  bültenlerinden  duydum.  Gözlerim  ekrana kilitlendi,  bedenim  dondu,  kanım  çekildi  sanki.  Bu  durum  ne  kadar sürdü  bilmiyorum.  İçimde  kopan  fırtınanın  bu  sessizliği  de  neyin  nesiydi?  Birileri  yüreğimi  avuçluyordu.  Ancak  isyan  edecek  ne  gücüm, ne  nefesim,  ne  de  sesim  vardı.  İnsanı  yok  eden,  tüketen  bir  sessizlikti sanki...  "Ah  be  Gülnaz,  bizleri  nasıl  bırakıp  gittin"  diyecek  gücü  dahi kendimde  bulamadım.  İçimdeki  öfkeyi,  sitemi,  serzenişi  dahi  dile  getirip  dökemedim.  Bu  benim  Gülnaz'ım,  canı  cananım,  dostum,  yoldaşım,  bizim  biricik  "Türko"muz  diyemedim.  Bütün  gece  boyunca sessizliğin  pençesinde  kıvrandım  durdum  sadece. 

İçimdeki  ana  tanrıçanın  gücüne  yalvardım 

Bu  mektubum  hem  sana,  hem  de  Polat  Amca  ve  Bedia  Ana'ya açık  öz  eleştirimdir.  Bizlerden  ayrılışının  haberini  aldığımda  bir  başsağlığı  dileyemeyecek  kadar  aciz  bir  durumdaydım  Gülnaz'ım.  Yokluğunda  onlara  ulaşamama  duygusu  adeta  ezdi  geçti  ruhumu. 
Defalarca  içimdeki  ana  tanrıçanın  gücüne  yalvardım.  Bedia  anne ve  Polat  amcanın  benden  bir  haber  beklediklerini  tahmin  edebiliyordum.  Bunun  için  seni  kaybetmenin  ruhumuzda  açtığı  yarayı biraz  olsun  sarabilmek  için  onlara  ulaşıp  hal  ve  hatırlarını  sormak istedim.  Bu  nedenle  kendimi  bir  türlü  affedemiyordum. 

Bir  gün  Bedia  anayı  ararsam,  O'na  ne  söyleyecektim.  O  güzel  şivesiyle  sormayacak  mıydı;  "Arya'm,  kuzum  nerelerdeydin  şimdiye 


Çülrçoızjr) 


kadar.  Neden  bir  arayıp  sormadın.  Yaşadıklarımızı  hiç  mi  merak  etmedin  kuzum."  En  çok  ihtiyaçları  olduğu  anda  onların  yanında  olduğumu  hissettirememek,  sesimi  duyuramamak  içime  oturmuştu öylece.  Senin  yokluğuna  duyduğum  acı  adeta  onlara  ulaşamamanın  acısında  kayboluyordu  desem  belki  de  yeridir. 

Bu  ruh  hali  epey  zaman  aldı.  Ancak  yavaş  yavaş  kendimi  iyi  hissettiğim  bir  zamanda  ilk  işim  tüm  cesaretimi  toplayıp  onları  aramaya  yeltenmek  oldu.  Israrla  aradım.  Telefonlarıma  yanıt alamayınca  bana  olan  güvenlerini  yitirdiklerini  düşündüm.  Telefonlarıma  yanıt  bulamayınca  kısa  bir  not  bıraktım.  Gereken  zamanda  başsağlığı  dileyememenin  hiçbir  mazeretine  sığınmadan aflarına  sığındığımı  anlatan  tek  bir  cümleydi  notum.  Kabul  ederlerse  bir  kızları  olarak  özür  dileyip,  özeleştirimi  verdim.  Bu  tek  satırlık  cümleye  ekleyecek  tek  bir  kelimem  yoktu  zaten.  Aslına bakarsan  ne  söylersem  söyleyeyim  yarım  kalacaktı  Gülnaz'ım. 

Zor  ama  anlamlı  bir  yaşam  hikayen  var 


Kaç  zamandır  ne  yazmaya,  ne  resimlerine  bakmaya  dahi  cesaret edemediğim  tüm  anıların  birbir  sarmalamıştı  etrafımı.  Bir  anda kendime  "artık  yeter"  dedim.  Kabul  etmeliydim  ki  acımı  paylaşabileyim.  Anlam  vermeliydim  ki  seni  layı kıyla  anlatabileyim.  En önemlisi  de  itiraf  etmeliydim  ki  seni  hakkıyla  uğurlayabileyim. 

İçimdeki  kutsal  ana  sesimi  duymuş  olmalı  ki,  bir  anda  telefonuma bir  mesaj  düştü.  Mesajı  gönderen  Polat  amcaydı.  "Olur  mu  kuzum, olur  mu  Arya'm  nasıl  böyle  düşünürsün"  diyordu.  Ve  sonra  "nerelerdeydin.  Neden  bizi  bir  arayıp  sormadın"  diye  sitem  ediyordu. 
Varsın  etsin,  varsın  kızsın,  varsın  içinden  ne  geliyorsa  söylesin dedim.  Sesi  buruktu,  sesinde  göz  yaşlarının  nemi  vardı.  Ama  yine de  onları  aradığım  için  Polat  amcanın  sesindeki  o  mutluluğu  hissedebilmek  bana  dünyaları  bahşetmişti.  Bu  gönül  rahatlığıyla  gecenin  karanlığına  aktıkça  aktı  göz  yaşlarım.  Sonrası  tahmin  ettiğin gibi...  Senli  zamanların  kulvarlarında  kaldığım  yerdeydim  yine... 

Hani  bilirsin  be  Gülnaz,  yaşanılası  zor  hikayeler  kadar  bir  de  yazılması,  anlatılması  zor  hikayeler  vardır.  İşte  Senin  de  anlatmaya gücümün  yetmeyeceği  kadar  zor  ama  oldukça  anlamlı  bir  yaşam hikayen  var.  O  yüzden  nereden  başlayacağımı  bir  türlü  bilemediğim gibi  yine  nereden  başlarsam  başlayayım,  koskoca  çeyrek  bir  asrın hakkını  veremeyeceğimi  de  elbette  çok  iyi  biliyorum.  O  yüzden şimdilik  bu  mektubumda  sana  olan  gönül  borcuma  sadece  yer  verdim.  Ama  bir  dahakine  seni  hakkıyla  anlatabilmeyi  umut  ediyorum. 

Sen  sanki  hiç  ayrılmamışsın  gibi 

Anıların  kulvarında  ilerledikçe  gece,  en  son  Amed'e  giderken  verdiğin  röportaja  uzandı  ellerim.  Açtığım  gibi  "zor  bir  şey,  nereden başlayayım"  demişsin  seni  kameraya  alan  Nehir  arkadaşa.  Ve  ardından  ağız  dolusu  bir  kahkahayla  arkadaşlarıma  selam  gönderebilir  miyim  diye  eklemişsin.  O  kadar  içten,  doğal  ve  samimiydi  ki tavırların,  izlerken  sanki  zaman  durdu  benim  için.  Sanki  aramıza hiç  mesafe  girmemiş  ve  sen  sanki  hiç  ayrılmamışsın  gibi. 

Ah  be  Gülnaz,  o  insanın  içini  ısıtan  sıcacık  selamını  bu  gece  yine aldım.  Ve  şimdi  de  o  sıcacık  selamına  cevaben  bu  mektupla  sana sevgi  ve  selamlarımı  gönderiyorum.  Bir  nebze  de  olsa  verdiğim sözü  yerine  getirmenin  gönül  rahatlığıyla  yeniden  merhaba  diyorum  o  güzel  yüreğine.  Biliyorum,  elbette  bir  merhabaya  sığdıramayacağım  yaşadığım  özlemi.  O  yüzden  inan  öylesiye  ama  öylesiye özledim  seni.  Yüreğim  öylesine  özleminle  yüklü  ki,  biriktikçe  birikiyor  her  geçen  zaman.  Daha  da  ağırlaşarak. 

Özlüyorum,  senli  geçen  zamanları... 

Özlüyorum,  senli  geçen  sohbetleri,  kahkahaları,  senli  ağlayışları... 

Ah  be  kadın  özlüyorum  işte,  senli  geçen  tüm  zamanları... 

29  Eylül  2017  tarihinde  Amed-Lice'de  şehit  düşen  YJA  Star 
Komutanlarından  Gülnaz  Ege  (Nuran  Er)'nin  anısına... 


Bu  zamansızlığa  olan  sitemim,  bizleri  terk  edenin veda  haberine  değil;  içinde bulunduğumuz  adaletsizliğedir.  Sevgiyi,  saygıyı,  emeği, dostluğu,  barışı,  kardeşliği  yok eden,  yok  sayan  sistemin  kendisinedir.  Ahlak  adına  naralar atan,  din  adına  ahkam  kesen, insanlığın  tüm  değerlerini  pazara  çıkaran  yüreksizleredir.  Ar damarından  yoksun,  beşikteki bebeğe  cinsel  istismarda  bulunacak  kadar  kanı  bozuk  insan müsvedelerinedir. 
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İlk  rahim,  ilk  yaratı,  ilk  malzeme,  ilk  umut 


TOf 


Toprak,  bilimsel  açıklamasına  göre  4  yegane  elementten  yalnızca  birisi.  Ama  doğaya  baktığımız  zaman  sanki  tüm maddelerin  anası,  bütün  kusurlarımızla,  acılarımızla,  mutluluklarımızla  bizi  kucaklıyor. 

Toprak,  başlangıç  noktamız.  Bu  başlangıçtan çok  farklı  insanlara  dönüşerek,  tekrar  toprakta yani  ana  rahminde  yerimizi  alıyoruz. 

Var  olmanın  yegane  kaynağı  toprak,  bütün  çirkinliğe,  kana,  savaşa  rağmen  insanı  karşılayan, koşulsuz  kabul  eden  tek  şey  belki  de... 

Toprağı  anlamlandırmak  için  binlerce  tanım konulmuş  ortaya  ve  herkes,  onun  bıraktığı  etkiye  tutunuyor.  Kimisi  savaşı  öngörerek,  toprakları,  toplumları,  dilleri  ayrıştırarak  birbirinden koparıp  yalnızlaştırıyor.  Oysa  hepsi  bir  bütünken, o  bütünün  parçacıkları  olarak  var  olmaları  daha umut  verici  değil  mi? 


•  Toprak,  başlansıç  noktamız.  Bu  başlangıçtan  çok  farklı  İnsanlara  dönüşerek,  tekrar  toprakta  yani  ana  rahminde  yerimizi  alıyoruz.Var  olmanın  yegane  kaynağı  toprak,  bütün  çirkinliğe, kana,  savaşa  rağmen  insanı  karşılayan,  koşulsuz  kabul  eden  tek  şey  belki  de. . . 


Çınar,  parçaların  birleşmiş  hali 

Toprak;  dil  bilmez,  bayrak  bilmez,  savaş  bilmez,  hele  tek  türü  hiç  bilmez. 

Canlıları  en  doğal  haliyle  her  zaman  kucaklar. 
Onda  binlerce  tür  var  ve  yekpareler.  Sadece  çeşitlenip  çoğalmışlar  ve  bu  onları  daha  güçlü  yapmış.  Tıpkı  bir  çınar  ağacı  gibi  parçaların  birleşmiş hali  onda  vücut  bulmuş.  Ama  doğadan  uzaklaşarak  toprakları  ve  yegane  ağaçları  bölenler,  varoluşun  kanatlarını  kopardılar.  Ve  bunu yüzyıllardır  şu  şekilde  açıklıyorlar: 

''Ağaç,  hasta  onu  kesip  yenisini  dikeceğiz.  Hayatın  döngüsü  bu/' 

İroni  burada  başlıyor.  Toprağı  ayrıştıranlar,  hayatın  döngüsünden  bahsediyorlar(l) 


ölmeden  çürüyoruz 

Doğa'dan  uzaklaşıp  betonlaşmaya  kalplerini bıraktıkları  için  hayatın  döngüsünün  beton  olduğunu  düşünen  bir  nesil  hayal  ediyorlar  sanırım. 

Dışarı  çıkıp  nefes  alacak  birkaç  ağaç dışında,  devasa  binalar  yığınına  bırakıyoruz  kendimizi.  Sanırım  bu  ayrışmadan  en  çok  yıpranan ağaç,  içindekileri  bir  gün  kusacak.  Barış  ve  birlik 


çağrısı  yapan  ağaçlar  bunca  yapılana  dayanamayıp  bir  gün  şiddet  yanlısı  olacak  ve  işte  o  zaman asıl  can  yakacak  şey  bu  olacak. 

Biz  yapıyoruz  biz,  insan.  Biz,  gezegene  ayak bastığımızda  ağaçlar  da  topraklar  da  hepsi  bir bütün  halindeydi.  Toprak,  kupkuru  ölü  gibi  görünürken;  yağan  yağmurla  nasıl  titreştiğine,  kabarıp  çiftler  halinde  ürün  verdiğine,  gökyüzünü nasıl  seyrettiğine,  mavinin  tonlarına  nasıl  kapıl¬ 


dığına,  yağan  yağmurla  nasıl  güzel  koktuğuna tanık  olduk. 

Ah  çiçeği  burnunda  dünya!  Yaşam  ve  ölümün simgesi  olan  toprağı  bölerek;  nefesimizi,  ruhumuzu  da  böldük.  Şimdi  o  katlettiğimiz  doğaya betonlar  dikerek,  doğanın  kalıntılarının  bile  yok edilmeye  çalışıldığı  yollardayız,  tünellerdeyiz... 
Sanırım  fark  etmediğimiz  nokta  ise  ölmeden  çürüyoruz.  Kaynak:  gaiaDERGİ 


Oplop  ol\btvi/tleri  olduruluyor 

Jaybee  Garganera,  2016  yılında  28  çevrecinin öldürüldüğü  Filipinler'de  çevreye  zarar  veren madencilik  çalışmalarına  karşı  mücadele  ediyor. 
Garganera,  "Dünya  Bankası  ve  Asya  Kalkınma Bankası  gibi  kalkınma  bankaları,  ulusal  bankalara sermaye  sağlıyor,  onlar  da  kömür  madeni  ya  da elektrik  santraline  yatırım  yapıyor.  Ve  muhalefet bastırılıyor,  yerel  halka  şiddet  uygulanıyor"  dedi. 

Ellerimiz  ne  kadar  temiz? 

Mali  kuruluşlar,  bölgede  meydana  gelen  ve haberlerinin  olmadığı  olaylardan  sorumlu  tutulamayacaklarını  savunuyor.  Ancak  Global  Witness'e  göre,  bilgisizlik  bir  bahane  olamaz. 

Lether,  "Bilmediklerini  söylemeleri  affedilir değil.  Bilmelerini  garanti  etmeleri  gerek"  dedi. 

Pek  çok  sanayi  ülkesinin  hükümeti  kalkınma bankalarına  yatırım  yaptığından,  aktivistler  seçmenlerinin  de  bilgilendirilme  sorumluluğuna sahip  olduğunu  savunuyor.  Leather,  "İngiltere, Almanya  ve  ABD  hükümetleri,  Dünya  Bankası hissedarlarından.  Bu  da  bu  ülke  vatandaşlarının hükümetlerine  'paralarımızın  bu  saldırılarla  ilişkisi  olmadığını  garanti  etmek  için  ne  yapıyorsunuz'  sorusunu  sorabilecekleri  anlamına geliyor"  şeklinde  konuştu. 

Geçen  yıl  Honduras'ta  Goldman  Çevre  Ödülü sahibi  Berta  Caceres'in  öldürülmesinin  ardından Hollanda  Kalkınma  Bankası  ve  Finlandiya  Kalkınma  Bankası,  Agua  Zarca  hidrolik  barajını  finanse  etmeyi  bıraktı.  Baraj,  yerli  Lenca  halkına ait  arazileri  tehdit  ediyordu.Yıllardır  Lenca  aktivistlerine  yönelik  saldırı  ve  tehditlere  karşı  çıkanlar,  bankalar  faaliyete  geçmeden  önce Caceres'in  ölmek  zorunda  kalmasından  dolayı öfkeliydi. 

Suçlular  ceza  almıyor 


Global  Witness adlı  örgütün 

verilerine  göre,  2016 
yılı  en  fazla  çevrecinin öldürüldüğü  yıl  oldu. 
Bu  artışın  en  önemli nedenlerinden  biri olarak  suçluların  ceza almaması  gösterildi. 


t  CiUı  CJufct/Gtfity  Itiâgtf  Kepe- 


Rapora  göre,  yapılacak  ilk  şey  projelere  başlamadan  önce  yerel  topluluklara  danışmak. 

Çevre  savunucularına  yönelik  suçlardaki  artışın  nedenlerinden  biri  de  genelde  suçluların ceza  almaması  olarak  gösteriliyor. 

Kaynak:  Oggito 


016  yılı  doğa  savunucuları  için  en  ölümcül  yıl  oldu.  2016  yılında  24  ülkede  200 
aktivist  öldürüldü.  Cinayetlerin  yüzde 60'ı  Latin  Amerika'da  gerçekleşti.  Brezilya,  Amazon  ormanları  ve  Cerrado  gibi  bölgeleri  korumaya  çalışan  49  yaşam  savunucusu  cinayetiyle ilk  sırada  yer  aldı.  Öldürülenlerin  çoğu  uluslararası  yatırımcıların  mali  desteği  olmadan  var  olamayacak  'mega'  katil  projelere  karşı  mücadele veriyorlardı. 

Global  VVitness  adlı  örgütün  2017'de  açıkladığı verilere  göre,  2016  yılı  en  fazla  çevrecinin  öldürüldüğü  yıl  oldu.  Bu  artışın  en  önemli  nedenlerinden  biri  olarak  suçluların  ceza  almaması gösterildi. 


Birçok  çevreci  ölümle  karşı  karşıya 

Gezegenimizi  korumak  için  günlük  hayatta yaptığımız  çöpleri  ayırmak,  et  yemekten  kaçınmak  ya  da  uzak  mesafe  yolculuklara  çıkmamak gibi  eylemler  çoğu  kişi  için  baş  ağrıtıcı  olabilir ancak  yine  de  bunlar  hayatımızı  riske  attığımız anlamına  gelmez. 

Oysa  dünyada  çevreyi  korumak  için  çaba  gösteren  pek  çok  insan  dava,  şantaj,  ölüm  tehdidi, kaçırma,  cinsel  taciz  ve  hatta  ölümle  karşı  karşıya kalabiliyor. 

Global  VVitness  (Küresel  Tanık)  adlı  örgüt  tarafından  hazırlanan  son  rapora  göre,  2016  yılı 
çevre  savunucuları  için  en  ölümcül  yıl  oldu.  2016 
yılında  200  aktivist  öldürüldü.  2015  yılında  öldü¬ 


rülen  çevreci  sayısı  185  olarak  kaydedilmişti. 
2015  yılında  toplam  16  ülkede  çevrecilere  yönelik  cinayetler  yaşanmıştı,  geçen  yıl  bu  sayı  24  ülkeye  ulaştı. 

Latin  Amerika,  çevreciler  için  geçen  yıl  en  tehlikeli  bölge  oldu,  ölümlerin  yüzde  60'ı  Latin  Amerika'da  gerçekleşti.  Brezilya,  Amazon  ormanları 
ve  Cerrado  gibi  bölgeleri  korumaya  çalışan  49 
çevreci  cinayetiyle  ilk  sırada  yer  aldı. 

Büyük  projeler 

Raporun  yazarlarından  Ben  Leather,  "Öldürülenlerin  çoğu  uluslararası  yatırımcıların  mali  desteği  olmadan  var  olamayacak  büyük  projelere karşı  çıkıyorlar"  şeklinde  konuştu. 
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Dağbeg  yani  beylerin  dağı.  Bu  ismi  asilliğinden  almış  olsa  gerek.  Doğa  ananın  yaratımları  karşısında  hangimiz  şaşkın  ve hayran  değilizki?  Sanki  kaybolan  bir  şehirden  geriye  kalan  mimari  bir  yapı,  demografisi  kalabalık bir  şehir,  kayaları  özel  yontularak  insan  biçimi  verilmiş.  Kimi  arkadaş  bir  kayayı  dedesine,  kimisi kucağında  çocuğu  olan  bir  anaya,  kimisi  tanrıçaya benzetiyor...  Simetrisi  o  kadar  çarpıcıki  hayran kalmamak  elde  değil  alıp  götürüyor  seni  tarihin derinliklerine.  Akan  kültürlerden  geriye  kalan  ne varsa  sahiplenmeye  ve  yaşatmaya  değer.  Yüz  yıllık ceviz  ağaçları,  üzüm  bağları  ve  fındık  ağaçları, tam  ortasında  yosunların  içinden  akan  iç  ferahlatıcı  suyu  Temmuz  sıcağında  öyle  iyi  geliyor  ki  yorgunluğun  silinip  gidiyor. 

Dağbeg:  Dersim  merkeze  yaklaşık  94  km  uzaklıktadır.  Doğusunda  Çakırkaya,  Güneydoğuda  Danzik,  Güneyde  Harçık  ve  Zimek,  Güney  batıda  Askirek,  Batıda  Gurik,  Kuzeyde  Munzur  ve  Erzincan bulunmakta.  Dağbeg'te  her  zaman  Munzurların mis  gibi  esintisi  eser  ve  ciğerleri  tertemiz  tutar.  Çakırkaya  köyünün  elmaları  damak  tadımızı  değiştirir. 
Harçık'ın  balı,  Gurik  yaylalarının  sükûneti,  ayranı, yoğurdu,  torağını  zannetmiyorum  ki  kimse  dünyanın  en  güzel  yemeğine  değişsin.  Askirek  bizim  için hep  hazır  bir  hedef.  Dağbeg'in  arazisi  labirentlidir. 
Çoğu  kez  arkadaşlar  kaybolmuş,  anca  şafakta  noktaya  varabilmiştir. 

Bir  eylem  planlaması 

2011  yılı  çok  zorlu  geçti.  Çok  ağır  bedeller  ödemiş,  devrimimizin  adeta  hâzinelerini  kaybetmiştik. 
Hiç  birimiz  yaşanılan  şehadetleri  kabullenemiyorduk.  Düşmandan  hesap  sormak  için  uygun  koşulları bekliyorduk.  Genç  dinamik  moralli  bir  birliğimiz vardı.  Durmadan  çalışıyorlardı,  istekli  moralli  oluşları  bizi  motive  ediyor  ve  çalışmaya  teşvik  ediyordu. 
Bir  eylem  planlaması  hazırladık.  Bütün  grupların hazırlıkları  ve  cephanesi  tamamdı.  Vedalaştık  sarıldık  birbirimize.  Bizim  grup  üç  kişiydik  önümüzü 

•  Meşelerimiz,  ceviz  ağaçlanmız,  yani  evimiz  cayır  cayır yanıyor  ve  bizim  içimiz  kan ağlıyor.  Ormandaki  canlıların yansından  dolayı  attıkları  çığlıkları  duymamak  içim  kulaklarımızı  kapatıyoruz. 


kontrol  ede  ede  yerimizi  aldık. 

İkinci  gün  öğlen  ilk  grup  karakoldan  çıkan  aracı yaktı.  Düşman  araziyi  yoğun  kobralarla  vurdu  fakat o  gün  araziye  çıkmadı.  Pusuda  beklemek  büyük  bir sabır  istiyor  çünkü  saatleri,  dakikaları  sayıyorsun. 
Bir,  iki,  üç,  dört  gün  geçti  ama  düşman  gelmiyor erzağımız  azalıyor,  hava  sıcak  dürbün  elimizden düşmüyor.  Karartılar  görüyoruz  ama  nafile,  hayvan çıkıyor.  Beşinci  gün  öğlen  saat  2'ye  kadar  bekledik düşman  gelmeyince  noktamızı  değiştirmeye  karar verdik.  Heval  Vîyan  ile  heval  Şahin  eşyalarımızı  topladı  yavaş  yavaş  gitmeye  hazırlanırken  son  bir  kez araziye  dürbün  attım.  Çakırkaya  köyünün  yukarısından  kırka  yakın  asker  kendini  bırakıyordu.  Hemen pusu  atmak  için  aşağıya  koştuk  hızlıca  mevzilendik. 
Sessizce  askerlerin  ilerlemesini  bekledik.  Asker  ve komutanları  çeşmede  ara  verdi.  Tek  sıra  halinde caddeden  geçtiler,  son  takımı  hedef  alıp  üçümüz birlikte  vurmaya  başladık.  Her  biri  bir  tarafa  dağıldı. 
Bizim  ilerimizdeki  grup  da  vurmaya  başladı.  Hızla geri  çekilmeye  başladık,  buluşma  noktasına  daha çok  vardı.  45  dk  sonra  kobralar  geldi  araziyi  yoğun vurmaya  başladı.  Sık  fındık  ağaçlarından  çıkmak için  kendimizi  çok  zorladık.  Nihayet  çıkabildik,  hava neredeyse  karardı.  Temmuz  sıcağında  susuzluktan dudaklarımız  çatladı.  Gece  Dağbeg'de  yürümek  gerçekten  zor.  Derin  oyuklar  uzun  koridorların  içine giriyorsun.  Ama  yönümüzü  biliyorduk. 

Dört  tarafımızda  düşman 

Arkadaşlar  "suya  gidelim"  dediler.  Daha  yolumuz vardı,  onun  için  temkinliydim.  Çünkü  suyun  etrafı düzlüktü.  Suya  doğru  ilerledik,  suya  varır  varmaz mermiler  yağmaya  başladı.  Kendimizi  hemen  yere attık  düşman  çok  yoğun  vuruyordu.  Suyun  içine düştüğümüz  için  sırılsıklam  olmuştuk.  Mermiler durunca  sürünmeye  devam  ediyorduk.  Vîyan'ın pratikteki  ilk  yılıydı.  Fakat  buna  rağmen  çok  cesaretliydi.  Hemen  bombasını  çıkardı  "gelsinler  de günlerini  gösterelim,  ikinci  bir  eylem  yaparız"  dedi. 
Gözleri  görmemesine  rağmen  çok  iradeliydi.  Yüz metrelik  bir  düzlüğü  sürünerek  geçtik,  sabaha doğru  buluşma  noktasına  vardık.  Diğer  gruplar daha  noktaya  varmamıştı.  Sabah  keşif  yerine  gittim  her  dört  tarafımızda  düşman  vardı,  bizi  çembere  almıştı.  Mümkün  mertebe  hiç  ses  çıkarmamak  için  bütün  arkadaşları  uyardık.  Herkes fısıldayarak  konuşuyordu.  Karşımızda  mevzi  yapıyorlardı.  Gün  boyu  düşman  hareketliliğini  izledik.  Top  yerleştirdiler  ağır  silahlar  koydular. 

Öğleden  sonra  yerde  birilerini  sürükleyerek getirdiler.  Arkadaşlarda  henüz  gelmedikleri  için çok  kaygılandık.  Acaba  çatışmamı  yaşandı?  Arkadaşlara  bir  şey  mi  oldu?  Çünkü  silah  sesleri çok  yoğun  geliyordu.  Heval  Sarya  çok  endişelendi.  Onu  sakinleştirmeye  çalıştım  ama  nafile. 
Diğer  gruplar  henüz  gelmediği  için  iyice  telaşlanmaya  başladık.  Gizliliği  esas  alarak  görüntü vermeden  arkadaşları  bekledik.  Akşama  doğru 


Çemberden  çıkış 


Heval  Azad  dışında  arkadaşların  hepsi  toplandı. 
Gruptan  kopmuştu,  akşama  kadar  gelmedi.  Diğer gün  de  gelmedi,  aklımız  O'nda  kaldı.  Bütün  sohbetlerimizde  o  var.  Gün  boyu  radyoyu  dinledik. 
Düşman  haberlerinde  hiçbir  şey  yansımıyor,  merakımız  ikiye  katlanıyor.  Düşmanın  tam  çemberindeyiz.  Helikopterler  habire  tepelere  indirme  yapıyor.  Ne  su  ne  erzak  ne  de  tütünümüz  kalmadı. 
Fakat  arkadaşlar  hiçbir  şeyi  sorun  yapmıyorlar. 
Gece  gizlice  noktadan  çıkmaya  hazırlandık,  iki  defa önümüze  asker  çıktı.  Eylemin  üzerinden  üç  gün geçti,  çemberden  çıkmamız  lazım  ama  nasıl?  Bir arkadaş  'birimiz  fedaice  düşmanın  üzerine  gidip dikkati  üzerimize  çekelim  diğer  arkadaşlar  da  bu esnada  çıksın/  diye  öneri  yaptı.  Kimse  bu  öneriyi kabul  etmedi.  Herkes  'birlikte  direnmekten,  çatışarak  düşmana  darbe  vurmak'tan  yanaydı. 


On  gün  boyunca çiğ  patates  yedik 


Yaklaşık  on  arkadaş  geçerken,  tesadüfen  bulduğumuz  gizli  bir  deliğe  girdik.  Kamuflaja  çok  titiz  yaklaştık,  sıfır  hareket  tarzı  ile  yaklaşmaya  çalışıyorduk. 
Sabah  erken  düşman  bıraktığımız  noktaya  gelip arama  tarama  yaptı,  bağrışmalarını  duyacak  kadar yakındık.  Cephanemizi  hazırladık.  Bombalar  elimizde  bekliyoruz.  Fakat  birşey  bulamayınca  geri gittiler.  Yanımızda  biraz  un  ve  patatesin  dışında  hiçbir  şey  yok.  On  gün  boyunca  çiğ  patates  yedik.  Herkesin  karnı  çalar  saat  gibi  çalıyordu.  Günde  hepimiz yarım  bardak  su  içiyorduk.  Dokuzuncu  gün  yarım bardağın  altına  düştü.  Çiğ  patates  biraz  zinde  tutuyordu.  Suya  gitmek  eyleme  gitmek  gibiydi.  Çünkü düşman  çeşmeye  pusu  atmıştı.  O  yüzden  suyumuzu çok  idareli  kullanıyorduk.  Halen  heval  Azad'tan  haberyokve  hepimiz  onu  düşünüyorduk.  Binbir  çeşit senaryoyu  kafamızda  kurgu luyorduk.  Etrafımıza  aralıksız  top  atışları  yapılıyordu,  kobralar  vuruyor,  havan  atılıyordu.  Etrafımız  barut  kokusundan  geçilmiyor.  Meşelerimiz,  ceviz  ağaçlarımız,  yani  evimiz 


•  Bütün  arkadaşlar  uzun uzun  Dağbeg'e  baktı.  13  gün içinde  yaşadıklarını  düşündü derin  derin...  Dağbeg;  beylerin  dağı,  gerillanın  barınağı, düşmana  kapısını  kapatan  efsunlu  mekan.  Her  gerillada unutulmaz  izler  bırakır. 


cayır  cayır  yanıyor  ve  bizim  içimiz  kan  ağlıyor.  Ormandaki  canlıların  yangından  dolayı  attıkları  çığlıkları  duymamak  içim  kulaklarımızı  kapatıyoruz.  Helikopterler  durmadan  indirme  yapıyorlar.  Yaklaşık 
12  gün  geçti,  kaç  defa  çıkmayı  denedik  ama  düşman 
her  tarafı  pusulamıştı.  Hareketsizlik  ve  susuzluk  ne kadar  yıpratsa  da  büyük  bir  irade  sergilenmişti.  İşgalci  ordu  umduğunu  bulamamış  on  üçüncü  gün geri  çekilmeye  karar  vermişti. 

Dağbeg;  efsunlu  mekan 

Son  gün  artık  hiçbir  şeyimiz  kalmadı.  Arkadaşlar halsizlik  ve  hareketsizlikten  dolayı  yürüyüşte  zorlanmışlardı.  Ama  herşeye  rağmen  iki  gecelik  yolu iyi  yürüdük  ve  önümüze  gelen  her  dereden  su  içtik. 
O  kadar  çok  su  içtik  ki,  susamamışsak  bile  su  içiyorduk.  Epey  ağırlaştık,  sık  sık  ara  veriyoruz.  Operasyon  bölgesinden  iki  üç  saat  uzaklaştık.  Bütün arkadaşlar  uzun  uzun  Dağbeg'e  baktı.  13  gün  içinde yaşadıklarını  düşündü  derin  derin...  Gerilla  yaşamı, savaşı,  düşmanı,  yoldaşlığı,  adaleti,  emeği,  kısacası sana  sen  olmayı  öğreten  büyük  bir  rehberdir. 

Arkadaşlara  bakıp  düşünürken  karşıdan  heval Azad'ın  tepeden  kendini  koşarak  bıraktığını  gördüm.  Bütün  arkadaşlara  seslendim:  "Azad  heval geldi.  Koşun  O  geldi."  Hepimiz  koşarak  O'na  sarıldık, hiçbir  şey  olmamıştı  O'na,  iyiydi  inanamıyorduk. 
O  da  bizim  gibi  saklanacak  bir  yer  bulmuştu  ve günlerce  orada  saklanmıştı,  iki  üç  defa  yanımıza gelmeye  çalışmış  ama  her  seferinde  düşmanla  karşılaşmış,  ortamın  sakinleşmesini  beklemişti.  Bizi tehlikeye  atmaktan  korkmuş,  o  yüzden  gizlenmeyi esas  almıştı.  Herkes  O'na  çok  kızmıştı,  bir  yolunu bulup  bizi  haberdar  edebilirdi.  Operasyon  genişlemeden  kendisini  bize  ulaştırabilirdi.  Bir  kaya  oyuğunda  bulduğu  küçük  bir  kar  deliği  susuzluğunu karşılamıştı. 

13  gün  boyunca  operasyon  devam  etti.  Dağbeg; 
beylerin  dağı,  gerillanın  barınağı,  düşmana  kapısını kapatan  efsunlu  mekan.  Her  gerillada  unutulmaz izler  bırakır. 

Operasyondan  bir  ay  sonra  Dorşîn  arkadaş  bir pusu  sonucu,  Vîyan  arkadaş  2016  yılında  Güney'de bir  tepe  saldırısında,  Gabar  arkadaş  ise  bir  karakol eyleminde  şehadete  ulaştı. 

Gerilla  mücadelesinde  nice  imkansızlıkları başaran  yiğitlerin  anısına... 


arkadaşlar  geldi.  İki  grup  da  düşmanı  etkili  vurmuştu.  Sonra  noktaya  gelmişlerdi.  Düşman  araziye  girmiş,  sızmalı  bir  şekilde  noktaya  gelmeye çalışırken  heval  Gabar  fark  ediyor,  hemen  orda atik  davranıp  düşmanı  vuruyor.  Gabar  ve  Taylan arkadaşın  grubu  da  çok  yorgun  görünüyordu. 
Ama  moralliydiler  çünkü  düşmana  darbe  vurmuşlardı.  Susuzluk  canlarına  tak  etmişti:  "Heval su  yok  mu  su?"  Cevap  olumsuz.  Gabar  arkadaş çok  iradeli  cesur  ve  korkusuzdu.  İsyancı  ruhu, emekçi  kişiliği  olmaz  teorisini  yenen  katılımıyla aslında  hepimizin  komutanıydı.  O  olmayınca  kendimizi  boşlukta  hissederdik.  Zorluklarla  dalga  geçerek  ezip  geçerdi  zorlukları.  Felsefesi,  "halederiz, yapamayacağımız  hiçbir  şey  yoktur." 
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Nevvaya  Jin  | 


Ekin  Ceren  nOGRUAK  (Amara) 
31  Mayıs  2005 -Oeladize 


Biz  dolunaylı  zamanlann kadınlarıyız 

Gümüşsü  gecelerde  doğduk 
Unutmadık  tufana  dönen kıyımlan 

Yaralanan  ay  ışığını 
Karanlığa  şamdan  diktik 
Yüreğimizde  boğuldu  yitiklik 
Hayata  yeniden  doğduk 

Kor  kesmiş  yüzümüzle 
Tüm  azaplan  soğuttuk kalbimizde 

Bozduk  katliam  ezberlerini 
Karanlığı  saydamlaştıran 
Işığı  var  gözlerimizin 

Bıraktık  acının  koynuna tüm  uzaklıklan 
Vurulduk 
Piştik 

Anladık  görünmez zincirlerimizi 
Ve  kadından  zamanlara ahdettik” 

Sara  AKTAŞ 


Uta  SCHNEİnERBANGIR  (NÛdem) 
31  Mayıs  2005 -Oeladize 


21.  yüzyılın  öncü  aktivistlerinden  Amerikalı  feminist  yazar  ve  gazeteci  Jessica Valenti  internet  üzerinde  geniş  kesimlere  hitap  eden  Feministing.com  isimli  bloğun kurucularından  biri  olarak  isim  yaptı.  Bu blogda  2004  yılından  2011  yılına  kadar  yazıları yayınlanmış,  ayrıca  beş  kitap  kaleme  almıştır. 
Bugün  de  The  Guardian  US'da  köşe  yazarı  olarak  yazmaya  devam  etmektedir. 
Feministing.com  bloğu  ise  günümüzde  genç kalemlerin  seslerini  duyurduğu,  feminizm  tartışmalarına  katkı  sunan  bir  blog  olarak  varlığını  sürdürmektedir. 

Jessica  Valenti  1  Kasım  1978'de  İtalyan-Amerikan  bir  ailenin  çocuğu  olarak  New  York  City'de doğdu.  1996  yılında  doğduğu  yerdeki  Stuyvesant  High  School'da  lise  eğitimini  tamamladıktan  sonra  New  Orleans'daki  Tulane Üniversitesi'nde  bir  yıl  okudu.  Ardından  Purchase'deki  New  York  Devlet  Üniversitesi'ne  geçiş yaptı  ve  2000  yılında  gazetecilik  bölümünden mezun  oldu.  2002  yılında  ise,  Rutgers  Üniversitesi'nin  "Kadın  ve  Cinsiyet  Araştırmaları"  bölümünde  politik  yoğunlaşmaları  ile  master derecesi  kazandı. 


Taciz,  tecavüz  ve 

ölüm  tehditlerine  maruz  kaldı 


Valenti  üniversiteden  mezun  olduktan  sonra bir  sivil  toplum  örgütü  olan  ve  kadınlara  savunma  hizmeti  veren  NOW  (National  Organization  for  VVornen)  Legal  Defense  and  Education Fund  (Kadınlar  İçin  Ulusal  Organizasyon  Yasal  Savunma  ve  Eğitim  Fonu)  ile  VVomen's  Environment  &  Development  Organization  (Kadın  Çevre ve  Kalkınma  Örgütü)  için  çalışmalar  yürüttü.  Kadınların  kürtaj  hakkı  için  mücadele  eden  bir  örgütlenme  olan  NARAL  Pro-Choice  America  için bir  blog  yazdı  ve  2008'den  2010'a  kadar  Rutgers Üniversitesi'nde  ders  verdi. 

Valenti  2009'da  bir  web  sitesinin  yayıncı  yardımcısı  olan  Andrevv  Golis  ile  evlendi.  Eşi  daha sonra  çok  uluslu  bir  dijital  medya  şirketi  olan  Vox Media'nın  genel  müdürü  oldu.  Valenti  2011  yılında  bir  kız  çocuğu  dünyaya  getirdi. 

Jessica  Valenti  2004  Nisanında  National  Organization  for  VVomen'sın  yasal  savunma  fonu  için çalışırken  kızkardeşi  Vanessa  ve  bir  arkadaşı  ile birlikte  Feministing.com  isimli  bloğu  kurdu.  Blog 


işledi.  Aynı  yıl  Jaclyn  Friedman  ile  birlikte  bir  antoloji  yayınladılar:  "Yes  Means  Yes:  Visions  of  Female  Sexual  Power  and  A  World  VVithout  Rape" (Evet  Evet  Demektir:  Kadın  Cinsel  Gücünün  Vizyonları  ve  Tecavüzsüz  Bir  Dünya.)  2009'da  yayınlanan  "The  Purity  Myth:  How  America's Obsession  with  Virginity  is  Hurting  Young VVornen"  (Saflık  Efsanesi:  Amerika'nın  Bekaret Takıntısı  Genç  Kadınların  Canını  Nasıl  Yakıyor)  kitabında  kadın  cinselliğini  idealize  etmenin  kadın haklarını  zayıflatmada  bir  yol  olarak  nasıl  kullanıldığı  işlenmektedir.  2011  yılında  bu  kitabı  temel alan  bir  belgesel  film  "The  Purity  Myth"  adıyla yayınlanmıştır.  2012'de,  "VVhy  Have  Kids?  A  New Mom  Explores  the  Truth  About  Parenting  and Happiness"  (Neden  Çocuk  Sahibi  Olmalı?  Bir  Yeni Anne  Ebeveynlik  ve  Mutluluk  Hakkındaki  Gerçeği Keşfediyor)  isimli  kitabını  çıkardı.  Son  olarak 2016'da  daha  önceki  kitaplarından  yola  çıkan "Sex  Object:  a  Memoir"  (Seks  Objesi:  Bir  Hatırat) isimli  kitabı  yayınlandı.  Bu  kitabı,  New  York  Times'ın  en  çok  satan  kitaplar  listesinde  yer  aldı. 

Birçok  ödüle  layık  görüldü 

Valenti'nin  yazıları  diğer  kimi  yazarların  kitaplarında  ve  antolojilerde  de  kendine  yer  buldu. 
2008'den  2014'e  kadar  The  Nation'da  yazan  Valenti,  2014'den  beri  de  The  Guardian  US'da  köşe yazarı  olarak  düzenli  bir  şekilde  yazmaya  devam etmektedir.  Yanı  sıra  The  New  York  Times,  The VVashington  Post  gibi  başka  gazete  ve  dergilerde de  yazıları  yayınlanmış  ve  birçok  gazetenin  en çok  okunan  yazılar  listesinde  yer  almıştır. 

Jessica  Valenti  kariyeri  boyunca  internet  üzerinden  tehditlere  maruz  kaldı.  2016  Temmuzumda  o  zaman  beş  yaşında  olan  kızına  dönük tecavüz  ve  ölüm  tehditleri  üzerine  sosyal  medyayı  kullanmaya  ara  vereceğini  açıkladı. 

Jessica  Valenti  çalışmalarından  dolayı  birçok ödüle  layık  görülmüştür.  Bunlardan  bazıları  şunlardır:  2010  yılında  "The  Purity  Myth"  kitabından 
dolayı  Bağımsız  Yayıncılar  Kitap  Ödülü'nü,  2011 
yılında  Feministing  bloğu  ile  Hillman  Ödülü'nü kazanmıştır.  2011'de  The  Guardian'ın  'İlham Veren  100  Kadın'  listesinde  yer  almıştır.  2014'de Amerika  Aile  Planlaması  Federasyonu  tarafından,  The  Guardian'daki  "Beden  Politikası"  (The Body  Politic)  köşe  yazısı  vesilesiyle  Medya  Ödülü'ne  layık  görülmüştür. 


internet  üzerinden  feminizm  propagandasında  büyük  bir  rol  oynadı,  feminist  hareketin  tanıtılması  ve  ona ilgi  duyulmasında  önemli  katkısı oldu.  Başka  blogların  ve  tartışma gruplarının  ortaya  çıkmasını  teşvik etti.  Feminizmin  öldüğünün  ilan  edildiği  bir  zamanda  adeta  ona  altın  çağını  yaşattı.  Valenti'nin  öncülüğünde Feministing.com  bloğu  genç  kızları feminist  düşünceye  çekmede  önemli bir  rol  oynadı.  Ne  var  ki,  bu  ilgi  ve etki  karşıt  tepkilere  de  yol  açtı.  Valenti  tacizlere,  hatta  tecavüz  ve  ölüm tehditlerine  maruz  kaldı. 


Feminist  bakış  açısı 


Feministing.com  ve  onun izinden  giden  bloglargenç  kızlara  feminist  gündemin  temel konuları  ile  ilgilenme  ve  hatta kimi  konuları  gündemin  başına  taşıma  şansı  verdi. 
Gençlerde  aktivist  olma  yönünde  cesaret geliştirdi  ve  güncel  olaylara  feminist  bir  bakış  açısıyla  bakmayı  geliştirdi. 

Ne  var  ki,  Valenti  bloğunda  küresel  konularla ilgilenmemekle  eleştirildi.  Aynı  zamanda  bloğun içeriklerinin  yer  yer  cinselliği  çağrıştırdığı  eleştirisini  yapanlar  oldu.  Feminist  harekette  ele  alınan  eski  bir  konu  olarak,  cinselliği  alenen tartışmanın  kadının  güçlenmesine  mi  yoksa  zayıflamasına  mı  yol  açtığı  konusunun  blogta  tekrar tartışılmasına  gelen  eleştiriler  oldu.  Jessica  Valenti,  sitenin  genç  feministler  için  bir  alan  olarak kalmasını  istediğini  belirterek  Şubat  2011'de  Feministing.  com  bloğunda  yazmaya  son  verdi. 


Valenti'nin  eserleri 


Valenti  2007'de  okuyucuların  feminist  olmaktan  hangi  yollarla  fayda  sağlayabileceklerini  tartıştığı  "Full  Frontal  Feminism"  isimli  bir  kitap yazdı.  2008'de  ise,  "He's  a  Stud,  She's  a  Slut"  (O Bir  Damızlık,  O  Bir  Sürtük)  ismiyle  bastığı  kitabında  kadınlar  ve  erkeklerle  ilgili  çifte  standartları 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Kadın  uyandı  mı, 

gerisi  kolay 


Neden  bir  erkeğe  "ev  beyi",  "ev  erkeği" ne  bileyim  ya  da  "ev  adamı"  denilmez?  Erkeklerin  nesi  eksik?  Öyle  bakmayın canım,  düşünüyorum  yani.  Hakikatten  erkeğin  ne  eksiği  var  ki,  ev  işleriyle  ilgilendiğinde "kılıbık"  lafına  maruz  kalıyor.  Hiç  dikkat  ettiniz  mi,  bir  erkek  ile  bir  kadın  herhangi  bir resmi  daireye  gittiğinde  işi  ya  da  güncel  deyimle  mesleği  sorulduğunda,  çalışmayan kadına  "ev  hanımı",  "ev  kadını"  denilirken, çalışmayan  erkeğe  ise  "serbest  meslek"  veya "işsiz"  denilir  ve  kayda  öyle  geçer. 

Merak  ediyorum,  "serbest  meslek"  nedir? 
Neden  çalışmayan  erkeğe  de  "ev  beyi"  denilmiyor.  Neden  kadın  "işsiz"  olamıyor.  Bu sözleri  tırnak  içerisine  alıyorum  çünkü, insan  için  meslek  ya  da  meslekler,  "iş"  denilen  mecburiyetler  icat  edilmeden  önce, hanımlık  ve  beylik  rolleri  yazılmadan  ve  ev inşa  edilmeden  evvel  ne  yaparlardı?  Yemek bulmaya  giden  erkek  sıfatsız  mıydı?  Bu  tipler  ne  zaman  oluştu?  Maçoluğu  ilk  kim  icat etti?  Kıl  adam  olmayı  ya  da  kıllık  yapmayı, aşağılamak  için  "kılıbık"  demeyi  insanoğlu nasıl  keşfetti?  İnsanoğlu,  insankızının  evine taşındıktan  sonra  kadını  kafesleyerek  o  evi ona  "hanımlık"  adı  altında  nasıl  zindan  etti? 
Erkek  bunun  keşfini  nasıl  buldu?  Kazığı  kim icat  etti?  Çağın  gerici  buluşlarını  kim  buldu? 
Nıç  nıç  nıç  ...!  Ben  nereye  daldım  öyle. 
Neyse,  ne  diyorum,  "serbest  meslek"  ... 
Şimdi  erkeğe  atfedilen  "serbest  meslek"  sözünü  şöyle  bir  irdeleyelim.  Tabii  irdelemek için  bölmek,  derinlere  daldıkça  un-ufak etmek  gerekebilir.  Sözlükte  serbestin  karşılığı;  "hiçbir  şarta  bağlı  olmayan,  istediği  gibi davranabilen"  deniliyor.  Şartlarını,  şurtlarını bilemeyeceğim  ama,  istedikleri  gibi  davrandıkları  kesin.  Serbestlik  için  yapılan  bir  diğer tanım  ise,  "Tutuklu  veya  bağımlı  olmayan, özgür,  hür."  Zaten  tüm  gizem  tutkuda.  Tutkuyu  atarsan,  ne  özgürlük  kalır,  ne  hürriyet. 
Geriye  bir  şey  kalıyor  ama,  onu  da  ben  demeyeyim...  "Bağımlı  olmayan"  ise  yok  gibi¬ 


dir.  "Bağımlı  olmayan"  sözü  de  ta-  _ i 

marnıyla  boş  bir lakırdıdır.  Yani  "ser-^B best"  sözü  kadar  kof.  ■ 

Ama  bu  kadar  kof  birH şeyin  tanımı  için  hiçbir  V şeyden  kaçınılmamış.  ^B 
Mesela,  "Yapacak  bir  işi^B olmayan."  "Bazı  kurallara  bağlı olmayan."  "Sıkılmadan,  şaşırmadan  konuşan  ve  davranan."  "Hareketi  herhangi  bir  biçimde  engellenmeyen."  "Rahat,  özgür, bağımsız  ..."  falan  filan  uzayıp  gidiyor.  Tüm bunlar  "serbest"  olmanın  ya  da  olanın  tarifi. 
Şöyle  bir  kuşbakışı  bakıyorum  da  tarife, epey  bir  ürkütücü  geldi.  "Kuralsız,  hareketi herhangi  bir  biçimde  engellenmeyen,  rahat, sıkılmadan,  şaşırmadan  konuşup,  davranan."  Acaba  erkeğe  özelliğini  veren  bu  kavram  mıdır?  Gözümde  bazı  şey  hareketler canlandı  da...  O  sokağa  tükürmeler,  yürürken  apış  arasını  kaşımalar  yani  herhangi  bir biçimde  engellenemeyen  hareketlere  mi  giriyor?  Yayılırcasına  oturmalar  bir  rahatlık belirtisi  midir?  Sıkılmadan  ve  şaşırmadan yalan  söylemeler  hep  bu  "serbest"  olmanın bir  ürünü  müdür?  Evet  soruyorum  çünkü, "serbest"  kavramının  tanımı  kadın  açısından,  "Ağırbaşlı  olmayan,  hoppa"  olarak  tanımlanmış.  Bu  alıntıyı  bir  yere  yazın,  ben birazdan  geliyorum. 

"Serbest"  kelimesi  böyle  tanımlanırken, "meslek"  için  yapılan  tanım  ise  aynen  şöyle; "Belli  bir  eğitim  ile  kazanılan  sistemli  bilgi ve  becerilere  dayalı,  insanlara  yararlı  mal üretmek,  hizmet  vermek  ve  karşılığında para  kazanmak  için  yapılan,  kuralları  belirlenmiş  iş."  "Uğraş."  "Felsefi  Öğreti."  "Çığır, okul,  ekol"  vs  vs ...  böyle  uzayıp  giden  bir  tanımlar  silsilesi  var.  Bir  şeye  bu  kadar  tanım getirilmesi  insanda  şüphe  uyandırıyor.  Bir şeye  bu  kadar  tanım  getirilmesinin  iki  nedeni  vardır:  Ya  o  şey  çok  güzeldir,  tarif  geti- 


rilemiyordur.  Ya  da  kazıktır,  üstü  örtülüyordun  Şimdi,  "Belli  bir  eğitim  ile  kazanılan ^  sistemli  bilgi  ve  beceriler"  için  bir  kere i  tutku  şart,  disiplin  şart,  dürüstlük  şart, kural  şart.  "Felsefi  öğreti,  çığır  ve  okul" ■  ^  için  kendini  yoğurma,  yeni  baştan  ya-I  ratma  şart.  Yani  öyle  rahat,  istedi- 

}  ğimi  yaparım  havasıyla  nereye?  ... 
^B  Tabi  adamın  mesleğinin  önüne  serbestlik  getirilince,  hareketlerine  de 
K  özgürlük  tanımış.  Bir  hava,  bir  hava  saf  nırsın  ki  dünya  onun  rastgele  hareketleri sayesinde  dönüyor.  Öyle  geziniyor 
^B^^uzay  boşluğunda.  Uyan,  uyan! 
^  Yoksa  hemcinslerinin  ürettiği  yeni bir  kazıkta  bulursun  kendi... 


hemen  demir  parmaklıklar  canlanıyor. 
Köşeye  sıkışmışlık  ile  ruhun  mengeneye alınması  hissi.  Bunun  için  size  sayısız  tarifte  bulunabilirim.  Çünkü,  "ev  hanımlığı" ya  da  "ev  kadını"  kadar  cilalanıp,  renklendirilmiş  hapishane  yoktur.  Öyle  renklerle döşemişler  ki  o  evi,  kadın  gözünün  önündeki  griliği  göremiyor.  Bilirsiniz  gri  renk  faşizmi  tanımlar.  Ve  hepimiz  bir  şekilde  o evlerde  faşizme  maruz  kalıyoruz.  Ve  her gün  sil  baştan  yaşıyoruz  faşizmi.  O  yüzden "ev  erkeği"  ya  da  "ev  beyi"  diye  bir  meslek yoktur. 

Çünkü,  "ev  hanımı"  ya  da  "hanımlığı"  da bir  meslek  değildir.  Dikkat  eden,  bir  erkek yemek  yapıyorsa  aşçıdır.  Bir  kadın  yemek yapıyorsa  sadece  kadındır.  Çünkü  kadının doğuştan  yemek  yapması  gerektiği  hatta bilmesi  gerektiği,  daha  da  ileriye  giderek genetiğinde  olması  gerektiği  mantığı  vardır.  Erkek  yemek  yapmakla  bir  meslek  edinirken,  aynı  şey  kadın  için  bir  ifade taşımıyor.  Şunu  da  söyleyeyim;  "serbest meslek"  tamamıyla  uydurmadır.  Ve  insanın  kendisine  yemek  yapması  bir  iş  ya  da fedakarlık  değildir.  Tamamıyla  ihtiyaçtır. 
Bunun  tersini  iddia  eden  sadece  hoppa  kapitalizmdir.  Çünkü,  "ev  hanımı"  gibi  akla durgunluk  veren  bir  meslek  icat  etmiştir. 
Tabi  ki  allayıp,  pullayacaktır.  Onun  işi  bu. 
Bizim  işimiz  ise  önce  uyandırmak.  Uyanmıyorsa  çimdik  atmak,  yine  uyanmıyorsa tepik  atmaktır.  Ama  mutlaka  uyandırmaktır!  Kadın  uyandı  mı  da  gerisi  kolaydır.  O neyi  icat  etmesi  gerektiğini  bilir!?! 


Evet  geldim.  Şimdi  değerli  okuyucu,  "ev  hanımı"  sözüne  karşı kendimi  bildim  bileli  bir  alerjim vardır.  Bu  söz  hep  bir  anti-pati  oluşturmuştur.  Ne  zaman  biri  "ev  hanımı"  sözünü  kullansa  zihnimde 
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5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Sağdan  Sola: 

1-1975  yılında  sanatçı  Ruhi  Su  ile  birlikte Dostlar  Korosu'nu  kuran,  siyasi  görüşleri  nedeniyle  uzun  yıllar  sürgün  hayatı  yaşayan,  sesini  insanlığın  barışçı  ve  özgürlükçü  sesine  katan  ve 
1990  yılında  hayata  veda  eden  unutulmaz  sanatçı 
/  bezginlik  anlatan  bir  söz,  2-  alkol  /  Hollanda'nın plaka  imi  /  hangi  yer,  3-  kokulu  bir  bitki  / 1 7  Mayıs 1977'de  komplo  sonucu  katledilen  enternasyonal  bir  PKK  devrimcisi,  4-  hayli  fazla  /  üzeri  düzleşmiş,  dişleri  aşınmış  olan  /  birdenbire,  5- doğurganlıkgibi  özel  bir  özelliği  olan  birey  /araç gereç,  6-  United  Kingdom'un  kısaltması  /  aksama, bozulma  /  ateş  /  bir  nota,  7-  kaza  sonucu,  yanlışlıkla  /  özenli,  düzgün,  uygun ,  8-  eliminasyon  / Kurçatovyum  imi  /  bir  mercek  çeşidi  9-  hız  saptamaya  yarayan  aygıt  /  eski  bir  uygarlık  /  en  kısa zaman- 10-  divit,  yazı  okkası  /  yanıcı  ve  zehirli  bir madde  /  değersiz,  sıradan,  11-  Kürtçe'de  değer, kıymet /özerklik,  12- iki tarla  arasındaki  sınır/ saz ayarı  /havai,  13-  zeka/ ilave /yegane,  14-  Kürtçe'de  olumsuzluk  eki  / hatırlama  /  bir  bağlaç- 
15-  ıtırlı /Kürtçe'de  yeni 
/  önceleme. 

Yukardan  aşağıya 

1-  Bir  Kürt  deyimi; 

. di  beroşke  de  nakele',  2- hayali /bir  kaplama  ve  döşeme malzemesi,  3-  Kürtçe süzgeç  /  acı,  üzüntü, dert /bir  meyve,  4- fazla bön,  avanak  /  fakat, lâkin  /  Kürtçe'de  nokta, 


5-  halk  dilinde  'hayır'  /  Kafkasya'da  yaşayan  bir halk  /  uçabilen  bir  hayvan,  6-  Lübnan'ın  plaka imi  /  keskin  bir  şeyle  ya  da  bir  vuruşla  vücutta oluşan  kesik  /  özel  günlerde  giyilen  erkek  kıyafeti,  7-  iştahlı  ve  gürültülü  bir  biçimde  yemek  / 'kuma'nın  bir  parçası,  8-  dökülen  tohumlarla  ertesi  yıl  kendiliğinden  çıkan  tahıl,  soğan  vb.  /  depremin  büyüklüğünü  ve  şiddetini  ölçen  gösterge, 9- Türkiye'nin  başkenti  /  körpe  karşıtı  /  saçsız,  10- iklimleme  cihazı  /  Ferhat  önadlı  18  Mayıs  gecesi Amed  zindanlarında  işkenceyi  protesto  amaçlı bedenini  ateşe  veren  PKK  şehidi /Tantal  imi,  11- Kürdistan'da  bir  dağ  silsilesi  /  Kürtçe'de  adap, adet  /  Manganez  imi,  12-  ribonükleitasit  kısaltması  /  boş  olmayan  /  şehir,  kent  /  müzikte  duraklama  işareti,  13-  erler  /  Kürtçe'de  hayır  / Kur'an  surelerini  oluşturan  kısımlardan  her  biri, 14-  kalıntı  /  gücü  kalmayarak  bir  işi  daha  ileri götüremeyecek  duruma  gelmek,  15-  arabalı vapur /gerçekten,  hakikaten. 
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Eng  inarın  i  i  linmeyen  faydaları 


Enginar,  Akdeniz  bölgesinde  bolca  yetişen  ve kış  aylarında  sık  sık  tüketilen,  sağlık  için  faydaları  olan  bir  sebzedir.  Kemikleri  güçlendirmesi,  kolesterolü  dengelemesi,  beyne  yararlı olması  enginarın  faydaları  arasındadır.  Tüyleri  olan bitkinin,  içteki  etli  kısmı  ile  yaprakları  tüketilir.  Kalorisinin  düşük  olması  ve  yüksek  lif  içeriği  nedeniyle kilo  vermeye  yardım  eden,  diyet  listelerinde  yer alan  bir  bitkidir. 

Sağlığa  faydaları 

•  İyi  bir  antioksidan  kaynağıdır:  İçeriğindeki  antioksidan  oranının  yüksek  olması  sebebiyle  bağışıklık sistemini  güçlendirir,  kalp  hastalıklarına  ve  kansere karşı  koruma  sağlar. 

•  İyi  bir  lif  kaynağıdır:  1  adet  enginar  günlük  10,3 gram  lif  ihtiyacını  karşılar.  Bu  sayede  sindirim  sistemi rahatlar,  mide,  bağırsak  ve  kolon  kanserine  yakalanma  oranı  düşer. 

•  Sindirim  sistemini  rahatlatarak  hazımsızlığı önler:  Aynı  zamanda  midedeki  şişkinliği  de  zamanla 


yok  eder.  Enginarın  içeriğindeki  cynarin  adlı  maddenin  bağırsaklardaki  atıkları  dışarı  atmaya  yardım  ettiği,  şişkinlik  hissini  azalttığı,  bu  sayede  sindirimi rahatlattığı  düşünülmektedir. 

•  Zayıflamaya  yardım  eder:  Kalorisi  oldukça düşük  bir  sebzedir.  Bu  nedenle  kilo  almak  isteme¬ yen  kişiler  tüketebilir.  100  gram  enginar  ortalama 
47  kalori  içerir. 

•  Günlük  K  vitamini  ihtiyacının  %12'sini  karşılar.  K vitamini  özellikle  yaşlı  bireylerde  bunama,  alzheimer gibi  rahatsızlıklara  karşı  koruma  sağlar. 

•  İyi  bir  folik  asit  kaynağıdır.  Bu  sebepten  kadın lar  bolca  tüketmelidir.  Folik  asidi  hamile  kalmayı düşünen  ve  gebe  olan  kadınların  da  tüketmesi gerekir.  Folik  asit  aynı  zamanda  kadınlarda  doğurganlığın  artmasına  yardım  eder. 

•  Kan  basıncını  düzenler.  Enginar,  muz,  patates gibi  gıdalar  potasyum  içeriği  yüksek  gıdalar  olduğu için  vücuttaki  sodyum  oranını  dengelerler.  Bu  şekilde  kan  basıncını  düzenleyerek  yüksek  tansiyona karşı  koruma  sağlarlar. 

•  Kemik  sağlığını  korur.  İçeriğindeki  K  vitamini, 


magnezyum,  fosfor  ve  manganez  sayesinde  kemik oluşumunu  ve  kemik  sağlığını  korumaya  yardım eder.  Aynı  zamanda  ihtiva  ettiği  C  vitamini  de  vücutta  kolajen  yapı  oluşmasını  destekler.  Kolajen,  cilt, kemik  ve  bağ  dokunun  sağlığı  için  gereklidir.  Tüm bunların  sonucunda  kemik  yapısı  korunmuş  olur. 
Aynı  zamanda  osteoporoz  riski  azalır. 

•  Vücudu  toksin  maddelere  karşı  korur.  İyi  bir  antioksidan  kaynağı  olması  sebebiyle  vücudu  hücre hasarına  ve  toksin  maddelere  karşı  korur. 


irrt  Anomalileri  nedir  ? 


görülür.  Bu  anomali  çocuğun  yaşama  olasılığın  %40 oranında  kalmasına  neden  olur.  En  çok  etkisi  bulunan  rahim  anomalisi  olarak  karşımıza  çıkan  bu durum  kısırlık  ihtimalini  de  artırır. 

•  Unikornuat  Uterus:  Tek  taraflı  rahim  olarak  bilinir.  Bu  rahimlerde  diğer  tarafın  güdük  şeklinde  oLduğu  görülürken  çift  rahim  anomalisinden  sonra doğurganlık  üzerinde  en  çok  etkisi  bulunan  anomalidir.  Bu  anomalide  rahim  içinin  muz  şeklinde  olduğu  görülür.  Bu  durum  düşük  riskinin  %41-62'lere çıkmasına  neden  olur.  Ultrason  ve  laporoskopi  tet kikleri  ile  ortaya  çıkan  bu  durum  renal  anomaliler bakımından  mutlaka  araştırılması  gereken  durumlardandır. 

•  Uterus  Septus:  Perde  rahim  olarak  da  adlandırılan  bu  anomali  en  çok  karşılaşılan  anomalidir.  Doğurganlıkla  ilgili  problemlerin  %67  oranında görüldüğü  bu  anomalide  fundus  konturunun  normal  olduğu  görülür.  Bu  tip  anomalilerde  düşük  riski  %90'dir.  Gebe kalmada  sorun  oluşturmazken  düşük  ve  erken doğum  riskinin  fazla  olması  tedaviyi  zorunlu hale  getirir. 


Praflk  ttnerller 


□  Solmuş  çiçeklerinizi  yeniden  canlandırmak  için,  sıcak suya  koyun.  Soğuduğunda  çiçeklerin  canlandığını  göreceksiniz.  Sonra  uçlarını  kesin  ve  soğuk  suya  yerleştirin. 

□  Çatlamış  yumurtanın  içinin  dağılmasını  istemiyorsanız  kaynatırken  suyun  içine  biraz  sirke  ekleyin. 

□  Satın  aldığınız  ayakkabılar  ayağınızı  sıkıyor  ise  onları bir  kaç  dakika  buhara  tutun. 

□  Çekmecelerinizin  rayları  takılıyor  ve  kolayca  kapanıp açılmıyorsa  biraz  sabun  sürün.  Rahatça  açılıp  kapandığını göreceksiniz. 

□  Ütü  yapmayı  kolaylaştırmak  ve  süreyi  azaltmak  için ütü  masasının  kılıfının  altına  alüminyum  folyo  koyun.  Sıcağı  geri  yansıtacağından  ütü  yapmak  daha  kolay  olacaktır. 

□  Eğer  ayaklarınız  çok  hassas  ise,  sıcak  havalarda  şikâyetleriniz  artıyorsa,  her  sabah  bir  kaç  damla  zeytinyağı  ile ovalayın. 

□  Eğer  cildiniz  kuru  ise  bir  muzu  ezin,  içerisine  bir  çay kaşığı  bal  veya  bademyağı  karıştırıp  yüzünüze  sürün.  Bir kaç  dakika  bekleyip  ılık  su  ile  yıkayın. 


Rahim  anomalileri  dediğimiz  zaman  tıpta 
Uterus  olarak  adlandırılan  rahimde  6 
çeşit  anomali  olduğu  görülür.  Bu  anomaliler  düşük  yapmaya  neden  olabilmektedir.  Bu yüzden  bu  anomalilere  sahip  olan  kişilerin  hamileliklerinin  sıkıntılı  olması  söz  konusu  olabilmektedir.  Bir  kadında  uterus  anomalisi  olması böbreklerde  de  anomali  olma  ihtimalini  ortaya  çıkarabildiğinden  bu  olasılığın  göz  önünde  bulundurularak  doktor  değerlendirmesinden  geçilmesi gerekebilir. 

Rahim  Anomalileri 


•  Arkuat  Uterus:  Bu  uterus  anomalisinde  rahmin fundus  olarak  adlandırılan  kısmında  1  cm'den küçük  olan  hafif  bir  depresyon  alanı  bulunduğu  görülür.  Bu  anomali  hamile  kalma  üzerinde  olumsuz bir  etki  yaratmaz  fakat  gebeliğin  normal  zamanında sonlanması,  doğumun  gerçekleşmesi  söz  konusu olur.  Ancak  bazı  durumlarda  bu  anomali  erken doğum  riskini  artırabilir.  Uterusun  normal  formlarından  biri  olarak  kabul  edilen  bu  durum  histeroskopik  rezeksiyonun  önerilmediği  durumlardandır. 


Ultrason,  rahim  filmi  ya  da  MR  ile  tanı  konulması mümkün  olur. 

•  Bikornuat  Uterus:  Rahim  içinde  farklı  iki  boşluk  olduğu  bu  anomalide  rahim  kalp  görünümüne sahiptir.  Fundus  kısmında  da  çentikleşmenin daha  belirgin  bir  yapıya  sahip  olduğu  görülürken 
fundustaki  çentikleşmenin  tipik  bir  biçimde  1 
cm'den  fazla  olduğu  görülür.  Ultrason,  rahim  filmi ya  da  MR  incelemesi  tetkikleri  ile  tanısının  konulması  söz  konusudur.  Doğurganlıkla  ilgili  bir  sorun yaratmadığı  sürece  cerrahi  müdahaleye  gerek  görülmez.  Ancak  tekrarlayan  gebelik  kaybına  sebep olması  durumunda  Strassman  Metroplasti  uygulanması  önerilir. 

•  Uterus  Didelfis:  Çift  rahim  olarak  da  adlandırılabilen  bu  anomalide  rahim  ve  rahim  ağzının  iki tane  olması  söz  konusudur.  Bu  durumda  rahimlerin birleştirilmesi  için  cerrahi  müdahale  önerilmemektedir.  Normal  muayene  sırasında  fark  edilen  bu  durumda  hamileliğin  normal  süresini tamamlayabilmesi  çok  zordur.  Her  üç  gebelikten  birinin  düşük  olmasına  neden  olan  bu  durumun  prematüre  doğum  yapma  olasılığının  ise  %50  olduğu 


•  Rokitansky- 
Küstner  Hausen  Sendromu:  Rahim  olmaması  olarak tanımlayabileceğimiz  bu  durum  en ciddi  rahim  anomalisi  olarak  karşımıza  çıkar.  Üst vajenin  2/3'ü, rahim  ve  rahim ağzı  bulunmaz. 
Yumurtalıkların sağlıklı  olduğu  görülen  bu  anomali  ergenlik  döneminde adet  görememe  üzerine  tanısı  konulan  durumlardandır.  Bu durumda  kadının  anne olmak  için  tek  şansı  taşıyıcı  anneliktir,  çünkü  henüz rahim  nakli  deneme  aşamasında  bulunmaktadır. 

rahim.gen.tr 


Mevsim  hastalıkları ve  bitkisel  destek 


300  g  barbunya 
1  soğan 
1  yumurta 
2  yemek  kaşığı  Galeta 
Unu 

Yarım  çay  bardağı  ince  kıyılmış  maydanoz 
Kimyon 
Kırmızı  pul  biber 
Tuz 
Karabiber 
Kızartmak  için 
Galeta  Unu 
Ayçiçek  Yağı 


Hazırlanışı 


Barbunyaları  tencereye  alıp  üzerini  geçecek kadar  su  ekleyin  ve  kısık  ateşte  yumuşayıncaya  kadar  pişirin.  Suyunu  süzüp  soğumaya bıraktıktan  sonra  barbunyayı  püre  haline  getirin.  Rendelenmiş  soğan,  yumurta,  galeta unu,  kıyılmış  maydanoz,  kimyon,  kırmızı  pul 
biber,  karabiber  ve  tuz  ekleyip  yoğurun.  30 
dakika  buzdolabında  bekletin.  Ellerinizi  hafif ıslatarak  karışımdan  ceviz  büyüklüğünde  parçalar  kopartın,  yuvarlayıp  düzleştirin.  Galeta ununa  bulayıp,  kızgın  ayçiçek  yağında  kızartın.  Ayrıca  barbunya  köfteninizi  ılık  servis yapm.  Afiyet  olsun... 


evsım değişikliği b  e  r  a  b 

birçok  hastalık  ile  karşı  karşıya kalırız.  Bunun  sebebi  vücut  direnci  ısısı  ve  bağışıklık  sistemi  ile ilgilidir.  Kimileri  mevsim  değişikliğinden  etkilenmezken  kimi  insanlar  bu  dönemleri  zor  atlatır. 

Nezle  ve  gribal  enfeksiyonlar  genellikle  mevsim  değişikliklerinde  daha yaygın  bir  hal  alıp  daha  tehlikeli  boyutlara  ulaşabilmektedir. 

Mevsimin  bahar  ve  yaz  aylarına  geldiğinde  sıcakların  artması  ile  birlikte  çeşitli  bakteri  ve  virüsler  daha  yaygın  bir  hal  alacağından,  insan  sağlığını ciddi  anlamda  tehdit  etmesi  mümkün  olabilir. 
İnsan  sağlığını  tehdit  eden  virüsler  değişen  iklim 


şartlarında  mutasyona  uğramakta  ve  farklı  hastalıklar oluşturmakla  birlikte  mevcut  hastalıklar  üzerinde ciddi  tehlikeli  durumlara  yol  açabilmektedir. 

Yaz  sıcaklarından  çocukları  koruyun:  Özellikle  bebekler,  çocuklar  ve  yaşlılar  yaz  sıcaklarından  olumsuz yönde  etkilenmekte,  önlem  alınmadığı  takdirde  telafisi  olmayan  sonuçlar  ile  karşılaşabilmektedir.  Ted¬ bir  olarak  alınması  gereken  önlemler;  alınacak gıdalar  titizlikle  seçilmeli,  güneşten  ve  havanın  sıcaklığından  çok  çabuk  etkilenen  gıdalardan  mümkün  olduğunca  uzak  durulmalı.  Tüketilecek  meyve  ve sebzelerin  iyi  yıkanarak  temizliğine  önem  verilmeli. 
Sıvı  gıda  tüketimi  artırılmalıdır. 

Mevsimsel  hastalıklar  ve  şifalı  bitkiler:  Migrenden  şikayeti  olanlar,  epilepsi,  kalp  ve  MS  hastalarının da  sıcak  havalarda  dikkatli  olmaları  gerekir.  Yüksek 


hava  sıcaklığı  insanda  stres,  uykusuzluk  ve  ruhsal sıkıntılar  oluşturabilir.  Bunlara  benzer  hastalıklar sıcak  havalarda  içeriğindeki  chamazulene  ve  bisabolol  nedeniyle  iltihaplanmayı  azaltan  papatya çayı  tüketilebilir. 

Papatya  çayı 

•  Levomenol  içeriği  dolayısıyla  yaşlı  derinin  buruşukfej44®ftı^  düzgünleştirir. 

•  Taşıdığı  çinko,  demir,  kalsiyum  fosfat,  magnezyum  fosfat,  mangan,  potasyum  fosfat  mineralleri  sayesinde  hormonları  dengelemede  ve  vücuttaki toksit  maddelerin  atılımını  gerçekleştirmede  çok  etkili  bir  bitkidir. 

•  Stres  azaltıcı  etkiye  sahiptir. 

•  Vücudun  hararetini  söndürür. 


MeHsa  çayı 

•  Melisa  çayı,  yaşlılar  için  mükemmel  bir  enerji 

deposudur. 

•  Kalp  krizi  riskini  azaltıcı  etkisiyle  ün  yapan  bir  bitkidir. 

•  Klor  ve  sodyum  mineralleri  bakımından  zengin olan  bitki,  epilepsi  ve  MS  hastalarında  oldukça  başarılıdır. 

•  Taşıdığı  organik  asitler  sayesinde  migren  ve  merkezi  sinir  sistemi  hastalıklarında  etkilidir. 

Yeşil  Çay 

•  Ayrıca  buna  bağlı  olarak  bitkisel  çaylardan  lavanta,  yeşil  çay  tüketimi  dönüşümlü  olarak  yapılmalı. 

•  Bu  da  kişinin  bitkinlik  ve  güçsüzlük  durumlarında  merkezi  sinir  sistemini  uyararak  ve  dolayısıyla bedeni  güçlendirici  sinirleri  yatıştırıcı  tonik  bir  görevi  vardır,  saglikhastalik.com 
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Heja  ZERYA 


Nudem  demek  bahar  demek,  direniş,  örgütlenme,  eylem  demek.  Nudem  demek yaşam  coşkusu,  enerjisi,  umudu,  özgürlük  tutkusu,  dağlar  demek.  Nudem  demek  kadın güzelliği,  dostluğu,  yoldaşlığı,  duyarlılığı  demek.  Nudem  demek  sadelik,  paylaşım,  sevgi,  inanç,  anlam, bir  tutam  gülüş  demek! 

Kato  Jîrka'da  şehit  düşüşünün  ardından  bir  yıl doldu.  Zaman  nasıl  da  meydan  okuyor,  anlamlandırma,  zaman  ve  mekanı  aşma  sorunu  yaşayanlara! 
İnanamamışken  şahadetine,  yıldönümünü  karşılamak  zorunda  kalmak,  çok  zor  biz  geride  kalan  yoldaşlarına,  dostlarına,  ailene.  Baharı  bu  kadar  çok sevmenin  bir  diyalektiği  miydi,  bahara  evrilirken zaman  ve  o  muhteşem  dağlar,  beyazın  soğuğunu ve  zalim  faşizmin  katliamcı  gerçeğini  alt  edememek. 
Yine  de  8  Mart'ı  karşılamış,  Newroz  coşkusunu  yaşamış,  4  Nisan  yeniden  doğuşunu  gerçekleştirmiş olarak,  tüm  zalim  ve  zulümlere  inat  kanıtladın  direniş,  özgürlük,  kendini  yeniden  yeniden  doğuran yaşam  ve  kadın  yoldaşı  olduğunu.  Zamanı  ve  mekanı  aşan  sevgi,  özgürlük  ve  savaş  kadını  olduğunu. 

Doğal  bir  öncü 

Mücadele  neredeyse,  Nudem  yoldaş  oradaydı. 
Harıl  harıl  tartışma,  kararlaşma  ve  eyleme  geçme neredeyse,  Nudem  yoldaş  oradaydı.  Örgüt  demek, planlama;  yani  politika  üretmek  demek,  kadın  ve toplumsal  özgürlük  ideolojisi  ve  mücadelesine  müthiş  kilitlenmek  demektir.  Nudem  yoldaşın  olduğu 


yerde,  bitmek  tükenmek  bilmeyen  tartışma,  yeni fikirlere  ulaşma  ve  bu  fikirleri  eyleme  dönüştürme vardır.  Düşünsel  ve  ruhsal  sadeliği,  zenginliği  hep etrafına  enerji  saçan,  ilgi  çeken,  tartışmalara  ortak eden  ve  birlikte  üretmeye,  yaratmaya,  yaşamsallaştırmaya  dönüştüren  doğal  bir  öncü  rolünü  oynamada  müthiş  etkileyicidir.  Her  yerde,  her  koşulda, her  zaman  bu  enerji  devreye  girebilir,  yeni  fikirlere, yeni  politikalara,  yeni  örgütlenmelere  ve  eylemlere vesile  olabilir.  Bu  yönüyle,  kadındaki  akışkan  enerjinin  yaşam,  özgürlük,  toplumsallık  yaratan  özelliğini,  kişiliğinde  gerçeğe  dönüştüren  devrimci  bir kadın  kişilidir  O. 

Belki  de  bu  yüzden  tanıyan,  bilen  herkes,  dostları,  yoldaşları  ciddi  bir  boşluk  hissetti  yanı  başında. 
Uzak  diyarlarda,  herkes  için  ulaşılması  zor  özgürlük mekanlarında  olsa  da  hep  varlığını,  sevgisini,  emeğini,  yoldaşlığını,  dostluğunu  taşırdı  yanında,  kadın-erkek  tüm  bilenleri,  yoldaşları.  O  yüzden  eksildiler,  enerjilerinden  bir  parçanın  uçup  gittiğini hissettiler,  ama  bir  o  kadar  da  direngenliğinin,  özgürlük  inadının  gücünden,  azminden  bir  parça  tuttularyanlarında.  Birbirini  hissetmenin,  anlamanın, paylaşmanın  zamanı  ve  mekanı  aşan  gücüne  sığındılar,  bir  parçalarında  gerçekleşen  yücelmenin, kendi  paylarına  düşenini  almanın  yolculuğuna  koyuldular. 

Devrim  ruhuyla  örülmüş  bir  dünya 

Dağların  özgürlük  ruhunu,  düşüncesini  ve  yaşam  gücünü  beslediğine,  kadını  koruduğuna,  özgürleştirdiğine  ve  güzelleştirdiğine  inanan  Nudem yoldaş,  hiçbir  zaman  dağlardan  koparmadı  kendini.  Şehirlerde,  devletli  sistemin  hücrelerine  kadar  insanların  yaşamına  giren,  kendine  bağlayan ideolojik,  politik,  kültürel  hakimiyet  saldırganlığından,  kadını  nesneleştirme  ve  pazar  metasına dönüştürme  oyunlarından  kendini  koruyabilmesi, bu  bağla  ilgidir.  Her  türlü  düşman  yönelimini  göze alarak,  her  kritik  aşamada,  kararlaşmada  ve  kendini  yenileyerek  yeniden  yeniden  katılmada,  dağlarda  buldu  kendini,  özgürlük  ruhunun  gıdasından beslenerek  ördü  devrimci  yaşamını.  Emekle  yoğrulmuş  bir  yaşam,  devrim  ruhuyla  örülmüş  bir dünya,  mutlaka  yoldaşları,  kadınlar  ve  halkıyla buluşturmaya  adanmış  eylemli  bir  kişilik  gelir  akla. 
Bu  buluşma,  yanı  başındaki  mücadele  arkadaşları kadar,  başka  halkların,  dünyanın  değişik  yerlerinden  kadınlarla  buluşmayı  da  kapsar. 

Ulusallıktan  evrenselliğe 

Onu  bu  kadar  kadınlarla  buluşturan,  kadın  özgürlük  ideolojisi  ve  kadın  özgürlük  yoldaşı  Önder Öcalan'ın  demokratik  uygarlık  paradigmasına,  demokratik  ulus  projesine  olan  bağlılık  ve  inançtır. 
Bağlılığını  bilimsel  kılması,  emeğe  dayandırması, toplumsallaştırması,  tüm  kadınlara  ulaşan,  tüm dünya  kadınlarından  ona  ulaşan  bir  direniş,  bir  mücadele  bağına  dönüşmüştür.  Demokratik  uygarlığın kadın  uygarlığı  olduğu  ve  21.  yüzyılın  kadın  yüzyılı olduğu  gerçeğine,  böyle  bir  inanç  ve  kararlılıkla kendini  katmış,  kendini  bu  tarihsel,  toplumsal  gerçekleşmenin  ürünü  olarak  gören  bir  göze  ulaşmıştır. 
Bu  yüzden  kadın  mücadelesi  dendiğinde  en  çok 


akla  gelenlerden  biridir  Nudem  yoldaş.  Ulusal  birlikten  demokratik  ulusa,  yine  demokratik  bir  dünya yaratma  mücadelelerinde  kadın  öncülüğüne  öylesine  güçlü  bir  inanç  vardır  ki,  bitmeyen  bir  enerjiyle akmak  ister  bu  alanlara.  Ulusallıktan,  evrenselliğe açılan  bir  özgür  kadın  gerçekleşmesidir.  Kendi  köküyle  buluştukça  özgürleşen,  kişilik  kazanan  ve  evrenselleşen  özgür  kadın  kimliğidir.  Dünyanın  bir ucundaki  kadın  mücadelesinden  aldığı  moral, coşku,  güç  kadar,  yerel  komün  ve  meclis  örgütlenmesinde  örgütlü  kadın  duruşu,  katılımı  ve  ruhundan beslenen  sağlam  bir  direngenlik  ve  kök  vardır. 

Aranan  bir  dost  oldu  her  zaman 

Aleviliğin  direngen  doğal  toplum  damarından beslenen  özgür  kadın  geleneğinin,  demokratik  sosyalizm  bilinciyle  sentezlenmesi,  yeni  ufuklar  açmıştır Nudem  yoldaşın  mücadeleci  kişiliğine.  Sol  gelenekten  beslenen  devrimcilik  yıllarının  başlangıcına,  özgürlük  aşkı  ve  arayışının  bir  durak  noktası  olarak, yadırgayan,  kaba  retçi  değil,  sentezleyen  ve  kapsayan  başka  bir  bakışı  vardır.  Arayışı  olan  kadının  mutlaka,  hakikate  ulaşacağına  inancın  esnek  ve  kapsayıcı  kıldığı  kişilik  şekillenmesi,  çekici  kılar  onu  değişik yelpazelerde  mücadele  eden  kadınlar  arasında.  Saygın,  dinleyen,  yön  veren  ve  doğal  öncülüğüne  doğal bir  katılım  gelişir  kendiliğinden.  En  çok  da  barış, kardeşlik  ve  demokrasi  mücadelesinin  ortak  cephelerini  oluşturma;  kadın  duyarlılığını,  öncülüğünü bu  cephenin  ön  koşulu  olarak  geliştirmenin  emek kadınıdır. 

Sokak  mücadelelerinden,  mahalle  örgütlenmesine  kadar,  hummalı  seçim  çalışmalarıyla  kadınları meclis  kürsülerine  taşımaktan  dağlara  uzanan  bir devrim  diyalektiğidir  O'nun  mücadelesi.  Her  zamanda  ve  mekanda  "Vardık,  varız,  var  olacağız" ısrarının  devrim  kişiliğidir.  Bu  yüzden  dağlarla  kucaklaşması  çok  görkemli  olmuştur.  Dağların  kadını var  eden,  özgürleştiren  ve  kendi  gerçeğiyle  buluşturan  özüne  hayranlık  kişiliğidir.  Müthiş  bir  huzur  bulmuştur  dağlarda.  Kendini  bulmanın,  kendi olmanın,  sadeleşmenin,  özgürlüğe  bir  adım  daha yaklaşmanın  yarattığı  ruh  ve  düşünce  dünyasının uyumuyla  ilgilidir  bu  huzur.  Bu  yüzden  mütevazı bir  emek  kadını,  sevilen  bir  yoldaş,  aranan  bir  dost olmuştur  her  zaman.  Kendi  içinde  uyumu,  huzuru 


ve  kendini  bulmanın  coşkusunu,  sevincini  yakalayan,  yaşayan  ve  yaşatan  her  devrimci  kadının  ne kadar  çekici  ve  sevilir  olacağının,  güzelleşeceğinin ve  güzelleştireceğinin  kadın  yoldaşıdır. 

Özgür  mekanların  kadını 

Öz  bilinç,  öz  irade  ve  öz  örgütlülüğe  doğru  uzanan  bu  uyum  diyalektiği,  kadını  erkek  egemen  zihniyet  ve  kapitalist  modernite  dünyasının  fetişleştiren  tuzaklarından  nasıl  kurtaracağının  sihirli formülü  gibidir.  Bu  formülü  en  iyi  özümseyenlerden biri  olarak,  düşünce-söz-eylem  birliğinin  gücünü yaratmanın  yoldaşıdır.  Bulunduğu  tüm  mücadele alanlarında  bu  uyumu  yakalama  arayışı  olsa  da  en sadeleştiği,  derinleştiği  ve  sonuç  aldığı  alan  dağlardır.  Bu  yüzden  dağların,  özgür  mekanların  kadınıdır.  Kendini  oluşturma  ve  olgunlaştırmada  ısrar kişiliğinin  inatçı  bir  direngenliği  vardır.  O  yüzden tüm  görevlere  hazırdır,  O'nun  için  en  zorundan  en kolayına  tüm  çalışmalar  emek  ve  yoğunlaşma  gerektirir.  Silahını  sürekli  temiz  ve  hazır  tutmaktan ekmek  yapışına;  manga  yapmaktan  saatlerce  yürüyerek  bir  görüşme  isteğini  karşılamaya;  yaşam ihtiyaçlarını  karşılamak  için  gidilen  görevlerde  en ağır  yükü  taşımaktan  devrimin  ağır  yükünü  taşımaya  uzanan  bütünlüklü  biryoğunlaşma  sahibidir. 
Zorlanan  bir  yoldaşına  çare  aramaktan  tüm  halkına çare  bulmaya,  ille  de  kadınlara  ve  kadın  yoldaşlarına yoldaş  olmaya  adanmış  bir  iç  sözleşmesi  vardır. 

O'nu  büyüten,  yücelten  ve  sevilir  kılan  iç  sözleşmesindeki  tutarlılığıdır.  Bu  sözleşme;  özgürlük  sözleşmesi,  'kendini  bil,  bul'  felsefesine  ilgi  ve  yoğunlaşmadır.  Soyut  değil,  yaşamsal  bir  yoğunlaşmadır. 
Bildikçe  uygulayan,  buldukça  aydınlanan  ve  aydınlatan,  özgürleşme-özgürleştirme  mücadelesine dönüştüren  bir  yoğunlaşmadır.  Yaşam  enerjisinin bu  diyalektiği  kurmayla  bağı  kesindir.  Durağanlıkları olsa  da,  bu  enerjiyi  biriktirme  ve  bağ  kurma  süreçleriyle  ilgilidir,  yoksa  bir  kesintiden  bahsetmek mümkün  değildir.  O  yüzden  hep  bir  istikrar,  hep  bir ilerleme,  gelişme  ve  özgürleşme  eğilimi  ön  plandadır.  Kadın-yaşam-anlam  bağını  kurma  arayışının güçlülüğü,  Nudem'i  yeni  zamanın  kadını  yapmıştır. 
Bu  öncülüğü  tüm  zamanlara,  tüm  kadınlara,  özgürlük  arayışçısı  tüm  insanlara  yön  verecek,  özgürlük sözleşmesine  ortak  edecektir. 
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